© FALİH RIFKI ATAY 


KURTULUŞ 


Hürriyet 


KURTULUŞ 


© Pozitif Yayınları 


Genel Yayın Yönetmeni: Muharrem Kaşıtoğlu 
Dizi Editörü : 5. Dursun Çimen 

Düzelti: Sinan Kavrak 

Sayfa Tasarımı: Adem Şenel 

Kapak Tasarımı : Yunus Karaaslan 


Kasım 2012 
Kültür Bakanlığı Yayıncılık Sertifikası No: 1206-34-004355 


Baskı ve Cilt: Morpa Ofset 

Akçaburgaz Mevkii, Akçaburgaz Cad. No: 70 
Esenyurt / İSTANBUL 

Tel: 0212 886 5213 


GENEL DAĞITIM 

ARTI YAYIN DAĞITIM 

Alemdar Mah. Çatalçeşme Sok. Çatalçeşme Han 
No: 25/2 34110 Cağaloğlu-İstanbul 

Tel: (0212) 514 57 87 » Faks: (0212) 51209 14 
infogartidagitim.com.tr satis©artidagitim.com.tr www.artidagitim.com.tr 


POZİTİF YAYINLARI n 
Alemdar Mah. Çatalçeşme Sok. Çâtalçeşme Han 
No: 25/2 34110 Cağaloğlugiğtanbul 


Tel: (0212) 514 57 87. Faks: 40212) 512 0914 
Tel: (0212) 512 48 84 « Fax: (0212)5120914 www.pozitifkitap.com 


KURTULUŞ 


İÇİNDEKİLER 


SARILAN NIZ a el in ke Al alg ln ELMA, 


HAFIZ ÖMER 


7 MENA RE AREA AE ROT LİME 51 
BİZLİĞİMİZ 
KIZIM SANA: sinai alk alam al m came D3 
ESKİSİ... 
CUMHURİYET 
ALDANMA: ara ns yp la nin ll İİ 
HİKÂYELER 
BİTEN TÜRKLÜK. İ3 
SEMİNERE xi zamla gr fön. nal halil a alaka alam 97 
MEZİT aa e ea lk Ml bpm alalı illa lila 103 
SEK TOR azim Ala a a lik lale leşi melis eğ 109 


GİRKİNE yazli kk 
43'ÜNCÜ YIL 
ANA DAVAMIZ. 
10 KASIM 
ZITO... ZITO 
“GO HOME”. 


ÖNSÖZ 


Moda, 20 Şubat 

Evet on sekizinci yüzyılın sonlarından beri kurtuluş yolu arıyoruz. Altı ihtilal yaptık Doğru “teşhis” koyan ve doğru “tedavi” yolu gösteren yalnız Atatürk devrimciliği olmuştur. 

Kurtuluş, onun gösterdiği bu yolda Türkiye Türklüğünü Batı medeniyet toplumları arasına katmaktır. 

Ne sağa ne sola sapmaksızın onun yolunda yürümektir. 
Bu kitapta topladığım yazı ve fikralarda Kurtuluş Savaşı'na, kendi anlayış ve görüşlerimle devam ediyorum. 


Falih Rıfkı Atay 


ALTI İHTİLAL 


di çüncü Selim Fransız İhtilali yılında tahta çıkmıştır. 1808 

yılına kadar hüküm sürdü. Yerli yabancı herkesin gördüğü 

ve gösterdiği bir gerçek var: Batıyoruz! Sultan Selim sadrazama 

bir mektubunda diyor ki: “Gece gündüz ağlayıp, ilahi, beni böyle 

dünyaya rezil etmektense, Muhammed ümmetinin perişanlığını görmeden bir gün önce canımı al!” Gönlü bu! 


Fakat sadrazam seçmek için şeyhülislam ile kaymakam paşayı huzura çağırır. İkisine beş altı vezirin adını vermişler. “Hangisini sadrazam yapalım?” diye sorar. İkisi de hiçbirini salık vermez. “Öyle ise istihareye bırakayım!” der. İstihare rüyaya yatmak demek. Şeyhülislam rüyada bir şey görmez. Padişah ise üç defa Cezayirli Hasan Paşa'yı görür. Ona sadrazamlık mührünü verir. 

Sultan Selim Batı üstünlüğünün hayranlığı içinde. Ama kafa da bu. İlk ihtilalimiz ki bir saray ihtilalidir, Nizam-ı Cedid'le Tanzimat”ı bu ihtilal çerçevesi içine alalım, Batı üstünlüğünün yeniçeri ocağının bozukluğundan ileri geldiği inancındadır. Talimli asker yaptık mı, biraz da idareyi düzelttik mi, yeniden Viyana kapılarına kadar gideriz. Yeniçeri ocağı; biz testiye tüfek atar, keçeye kılıç çalarız, talim gâvur işidir, istemeyiz diye tutturur. Ocak ve kışla yan yana gitmez. Yeniçeri softa ile birleşerek hem orduyu ortadan kaldırır hem Sultan Selim'i öldürür. Padişah Mustafa devri sıfir. İkinci Mahmut devrinde saray medrese ile birleşerek 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yeniçeri ocağını siler süpürür. O kadar ki mezar taşlarındaki yeniçeri kavuklarını bile kırıp dökmüşler. Yeniçeri Bektaşi idi, biz de Mevlevi'yi tutalım, demişler. Padişah da, vezirleri de Mevlevi. 
Bektaşi sürgünde. Medrese hep o medrese. Nasıl ocak, talim gâvur işidir istemeyiz, derse medrese de, bize Ulüm-u şer'iyye' yeter, ulüm-u akliyye'nin? lüzumu yok, der. Aynı müsbet ilimler. Tıpkı tıpkı demokrasi medreseleri gibi. Aynı sözün İstanbul'da bir imam hatip okulunda söylendiğini gazetemizde yazmıştık. 


Japonya Batı'ya karşı koymanın ilk şartı, yalnız talimli ordu yapmak, asker okulları açmak değil, Çin medresesini yıkıp Batı üniversiteleri açmak, Batı'ya öğrenci göndermek, ilkokuldan tepeye kadar bütün öğrenim kollarını buna göre ayarlamak olduğuna karar verir. Kırk yılda büyük Batı devletleri sırasına geçer. 
Kendi tersanelerinde yaptığı donanma ve kendi okullarından çıkan generallerle Rusya'yı devirir. Biz 1829'da Harbiye ile Hendesehane öğrencilerinden birkaçını Batıya yollamak istediğimiz zaman gâvur oluyoruz diye kıyamet koptuydu. 1846'da darülfünun? binası yaptırmak için Avrupa'dan bir mimar getiririz. Yıllar geçer. Mimara bir koskoca yapı masrafı kadar para veririz. En sonu yapı bitince de başka hizmetlere ayırır, Adliye Nazırlığı binası olmasında karar kılarız. 

Osmanlı darülfünunu 1908'den sonra bile, kültür bakımından medrese egemenliği altındaydı. 

Ulüm-u akliyyeye kapılarını kapıyan medrese ile, ulüm-u akliyye temeli üzerine kurulan darülfünun, yeniçeri ocağı ile Nizam-ı Cedid gibi, yan yana gider sandıktı. Nasıl ki bugün de öyle sanıyoruz. 


1 Şeriat bilimleri 
2 Akladayalı bilimler 
3 Üniversite 
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Niçin batıyoruz? Sarayın teşhisi yanlıştı. Onun için Nizam-ı Cedid de, Tanzimat da Milli Kurtuluşu sağlayamamıştır. Birinci meşrutiyet pek çabuk iflas etti. 


İkinci ihtilal Meşrutiyet rejimine, yani demokrasiye kavuşabilmek için Abdülmecid'in son yılında ordudan Hüseyin Paşa'nın gizli cemiyeti tarafından hazırlanmıştır. Maksatları namuslu bir hükümet kurmak, Müslüman, Hıristiyan bütün milletçe bir milletvekilleri meclisi seçtirmekti. Bu gizli cemiyet haber alınmıştır. 
Tuhafı Kuleli'de Hüseyin Paşa ve adamlarını sorguya çekenler arasında “Meclis-i Vâlâ ikinci kâtibi” niteliği ile Birinci Meşrutiyet'in kurucusu Mithat Paşa da vardır. 

Fransız İhtilali olmuştur. Milletler uyanmıştır. Osmanlı Hıristiyanları Batı usulü okullar açmışlardır. Fransa'ya ne olup bittigini anlamak için yolladığımız elçi Marsilya ile Paris arası bir büyük bahçedir, ihtilal olmuşsa da yıkık dökük kalmamıştır, Paris'te herkes sâzendeli;* hânendeli 5 bahçelerde, kışın da komedyalarda, bir küçük limon büyüklüğünde dondurma bir frank, kadınlar serbest gibi laf ve güzaftan başka haber getirmez. Bütün filozoflar “zındık” Bütün yapılanlar “gâvurluk!” 

Demokrasi hürriyetlerini verdik mi kurtulacağız. Hayır, bütün Hıristiyanlar kendi devletlerini kuracaklar ve bizden kurtulacaklar. 
Mecliste Türk temsilcileri medreseli. Ne yenilik gelirse “bidat!” 
Hürriyet şairi kahraman Namık Kemal Tanzimat büyüklerine Kuran varken gâvurdan kanun aldıkları için söver. Bir başka hürriyetçi bir sevmediğini halk gözünde düşürmek için, Kuran'ın basılmasına izin verdiğini, halbuki baskı mürekkebinde domuz yağı 


Çalgı çalan 

Şarkı söyleyen 

Tanrı'ya ve ahirete inanmayan 
Din karşıtı 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bulunduğunu ileri sürer. Devletin teokratik karakteri olduğu gibi durmaktadır. Osmanlı Hıristiyanları on dokuzuncu asır eğitimi altında. Osmanlı Türkleri yedinci asır Hicaz aşiretleri düzeni içindedirler. Halk çocukları çoğunluğu medrese ilkokullarındandır. 
Bugünkü gibi. Ve camiler kubbe ve tavanları altındaki millet ço-Şunluğu cahillik ve taassubun eğitimi altındadır. Bugünkü gibi. 

1908'de İkinci Meşrutiyet ihtilali gelir. İkinci Meşrutiyet'in Darülfünun edebiyat fakültesindeki felsefe profesörü, Türklerin dillerini Arapçaya değiştirerek bütün Müslümanlarla bir din milliyeti içinde yoğrulmalarını isteyen bir yaman “eski”dir. Medreseler durmadan ortaçağ taassup adamlarını üretip türetmekte, sivil okul da bir türlü kültür ocağı olamamaktadır. Öyle ki tıbbiyeden derviş yetişir, mühendishane-i berri-i Hümâyundan! tekkeci. Efendim, her ne kadar Batı Batı ise de gerçi Garp'ın terakkiyat-ı maddiyesine ? diyecek yoksa da... 

İttihat-ı İslam Cihadı" açar, batarız. Dağılırız. İlk ihtilal olduğu vakit kendimizi Japonya gibi toparlasak, Arap medresesini yıkıp Batı üniversitesini kursak, Adriyatik'ten Fars Körfezi'ne kadar, Afrika'da Mısırı ve Libyası ile koskoca bir imparatorluk olarak kalırdık. Beş Hıristiyan, beş Müslüman memlekete bölündükten sonra da Rusya'ya bir iki vatanlık toprak verdik. Sadece ortaçağımızı bırakmamak, bir yeni çağ devleti olmamak yüzünden. 


Battık. Birinci Kuvayı Milliye Meclisi"! gericiydi. İçki yasağı kanunu bir din kanunu olarak çıkarılmıştır. Hatta kanun şüpheye düştüğü vakit, bir Ispartalı hoca milletvekili pencereyi açarak halka kendi ağzı ile: 


8 Kara ordusu için subay yetiştiren okul 
9 Maddi gelişme, ilerleme 

10 İslam birliği için savaş 

11 Birinci Ulusal Güçler Meclisi 
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— Din elden gideyooo, diye haykırmıştı. Dört yüze yakın medrese açılmış, resim dersi çizgi dersine çevrilmişti. Mustafa Kemal zafere kadar dişini sıktı. İzmir'de bize: 

— Yunanlıları denize döktük. Şimdi asıl düşman üzerine yürüyeceğiz, diyordu. 

Kara kuvvetti bu düşman! 

Aynı gün bir medrese softası da Ankara'da Millet Meclisi'nde kendine zafer müjdesi veren rahmetli Muhiddin Baha'ya: 

— Yunanlılardan kurtulduk. Bakalım Mustafa Kemal'den nasıl kurtulacağız? 

Fakat Türk İmparatorluğu'nun niçin dağılıp battığına, Türk milletinin neden düşüp süründüğüne tek doğru teşhis koyan devrimci Mustafa Kemal'di. Devrimlerinin iki temel taşı, eğitim birliği ve layisizmdir. Her Türk çocuğu müsbet ilimler disiplini altında ilkokul eğitimi görecektir. İlk veya ortaokulu bitirdikten sonra, meslek okulları gibi din adamı yetiştiren okullara da gidebilecektir. İlk imam hatip okulları onun devrinde açılmıştır. Ama din adamlarının dünya işlerine karışmaları yasak edildiği için, din ve dünya işleri ayrıldığı için pek rağbet görmemiştir. Çünkü Osmanlı medresesi din değil, dünya adamı yetiştirir. Fetvacı, nikâhçı, yargıç yetiştirir. Asıl kazanç kaynağı bundadır. 

Tek milli kurtuluş devrimi buydu. Ne yapacaksak, bu devrim eğitimini ilkokullar ve halk eğitimi ile bütün millete sindirdikten sonra yapacaktık. 

O zaman gericiler: 

— Hani kayıtsız şartsız milli hâkimiyet? Nerede demokrasi? 
diyorlardı. 

Çünkü Mustafa Kemal'i de, yaptıklarını da öyle yıkacaklardı. 
Terakkiperver Fırka ile Serbest Fırka denemeleri de bunu ispat etti. 

1946 demokrasisi, büyük çoğunluğu okuma yazma bilmeyen 
halk yığınlarını, eli kolu bağlı devrim yıkıcılarına teslim etmiştir. O da bir “teşhissizlik.” halk ve yurt realitelerinden habersizlik eseriydi. Ben daha o zaman çıkmaza saplanan tek parti diktatoryasına, memleket gerçeklerine daha uygun bir gelişme verilmesinde diretmiştim. O devirdeki tanıdıklarımdan pek çoğu bunu bilir. Böylece tek doğru teşhisli devrini yarıda bıraktık. 27 Mayıs İhtilali de “teşhis” ve “tedavi” bakımından toyca olmuştur. Bize belki de en büyük fırsatı kaybettirmiştir. 

Türk halkı bugün gene medrese cahillerinin hükmü altındadır. İstanbul camilerinde geçen gün: 

— Gâvura selâm veren Müslüman değildir, diye vaaz verilmiştir. Bir tarihçi: 

— Nizam-ı Cedid yıkılmakla yüz yıl geri gittik, demişti. Demokrasi devrinde eğitim birliği ve layisizm temellerini sarsmakla 1929'ten Tanzimat boyunca geri gittik. 

Altı ihtilal bizi kurtarmaya yetmedi. Bu ramazanda gördüm ki eğer siyasi parti aydınları medeniyetçi ve kültürcü prensiplerde birleşmezlerse, yeni bir kurtuluş savaşı devrine gireceğiz. 

Altı ihtilal... Acaba Hızır'ın üç tüy hikâyesini bilir misiniz? 
Bilenler bilmeyenlere anlatsın, demekten başka da çarem yok! 


TEMEL 


on yayımladığım Atatürk'ün 1914-1919 yılları arasındaki ha- ve Hi İş Bankası'nın Kültür Yayınları kolu bastı ve dagıtıma verdi. Bu hatiraları kendisinden 1926'da dinlemiş ve ilk bölümünü iki gazetede yayımlamıştım. Otuz dokuz yıl sonra tamamlayıp ortaya atmamın nedeni yalnız bir boşluğu doldurmak değildir. Gençliğe bir şey söylemek ve bir şey anlatmaktır. 

Bu şey nedir? 

Yirminci yüzyılın başlarında bir genç subay güzel giyinmeyi, iyi yaşamayı seven bir delikanlı. İçer, gezer, müziğe ve dansa meraklı, arkadaşlarına vals dersi verir. Fakat bütün varlığının iki temel dayanağı vardır: Biri görevini iyi bilmek ve hiç aksatmaksızın yerine getirmek. İkincisi vatan çökme ve dağılma yolundadır, onu nasıl önlemeli fikrini hiç ama hiçbir gün hatırından çıkarmamak. Hep onu konuşmak, toplantılarda hep onu ortaya atmak, düşündüklerini açıkça söylemek. 

Düşündükleri devrin anlayışlarına aykırıydı. Onun anlayışınca imparatorluğu tutmak bir hayaldir. Bizden olmayan toplum ve bizim olmayan topraklar için Türk kanı dökmemeliydik. Derlenip toparlanmalı, kendi kendimizi kurtarmaya, maddi manevi kalkındırmaya bakmalıydık. Arnavutluk'ta, Yemen'de Türk kanı dökmek boş yere Türklüğe kıymak demekti. “Peki, hepimiz Sul- 


15 


KURTULUŞ 


tan Hamid istibdadını? yıkmak istiyoruz. Ama yıktıktan sonra ne yapacağız?” sorusu üzerine, bir Selanik gazinosunda, imparatorluğun tasfiyesi"? fikrini ortaya sürdüğü vakit, kendini pek seven arkadaşları da yanında olmasa kim bilir ne olacaktı? Çünkü bu, klasik Osmanlı vatanseverlik eğitimine göre bir “vatan hainliği” idi. O toplantı Misak-ı Milli'nin'* doğum tarihidir. 

1909'da Bingazi delegesi olarak Selanik İttihat ve Terakki kongresine katıldığı vakit ki bir ara kongreye başkanlık da etti, iki fikir ileri sürmüştür: 1- Ordu politikadan ayrılmalıdır. Hepimiz ordu içindeki görevlerimize dönüp onu yetiştirmeye bakmalıyız. 2- İttihat ve Terakki artık “cemiyet” olmaktan çıkıp normal bir siyasi parti olarak açıkça görevini yapmalıdır. 

Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'nin kurucularındanken, bu iki teklifi üzerine “cemiyet haini” diye damgalanmış, o gece fedayi subay topluluğu arasında kura çekilerek Halil Bey (Enver Paşa'nın amcası) ve Abdülkadir Bey (Kuvayı Milliye devrinde Ankara valisi) kendisini öldürmekle görevlendirilmiştir. Mustafa Kemal tehlikeyi sezindiği için evine gidiş gelişlerinde dikkatli davranmış ve bir gece ikisinin de köşede beklediklerini görmüştür. Sonradan ordu komutanlığına kadar yükselen Halil Paşa böyle bir görev aldığını itiraf ettiği vakit ben de sofradaydım. 


Hatıraların verdiği başlıca ders bunlar da değildir. Daha önemlisi var. Daha 1914”te Sofya'dan İstanbul'a yazdığı mektuplarda, harbe girmeyiniz, diye direnen Atatürk savaş bir olupbitti olunca hemen orduda görev ister. Çanakkale'de, cephelerde tümen komutanlığından ordular grup komutanlığına kadar çeşitli ve hepsi birbirinden başarılı hizmetler görür. Tehlike büyüktür. Türklüğün 


12 Baskı yönetimi 
13 Ayıklama, temizleme 
14 Ulusalant 
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topyekün" varlığı söz konusudur. Söyler, yazar, dinletemez. Ordular arasında işbirliği sağlamak işter, olmaz. Birlikte Almanya'ya gittiği veliahdı" savaşın nasıl kaybolduğuna inandırır, Boğazlar ordusu komutanlığını isteyerek kendisini kurmay başkanı yapmasını ister. Olmaz. Aynı prens padişah olunca yeniden onu vatan kaderine el koyması için harekete geçirmek ister, olmaz. En sonunda Mondros Mütarekesi"? ile teslim oluruz. Bu defa yeni hükümetleri işgal kuvvetlerine koyun gibi boyun eğmekten alıkoymaya çalışıp durur, olmaz. Meclise kadar sokularak bir dayatma ruhu uyandırmak ister, olmaz. Hatıralarda anlattığı bin bir yola başvurur, en sonunda Anadolu'ya giderek bildiğimiz Kurtuluş Savaşı'nın başına geçer. 

Evet, verdiği dersin başlıcası, hiç ama hiçbir kötü durumun bir vatandaşı umutsuzluğa düşürmeyeceği, hiç ama hiçbir çare kalmadığı sanılan şartlar içinde de vatandaşlık görevinin bir çaresizlik fikrine asla teslim olmayacağıdır. 

Hitler, ellinci yıldönümü için Türkiye'den Berlin'e gittiğimizde bize demişti ki: 

— Atatürk her türlü vasıtaları elinden alındığı zaman da bir milletin kendini kurtarma vasıtalarını yaratabileceğini bize öğretmiştir. 

Aradaki fark Atatürk'ün duracağı noktayı da bilmesiydi. 

Bir başkası olsaydı İzmir zaferinden sonra imparatorluğu yeniden kurmak hırsına kapılarak ve Hitler'le Musolini'nin uğradıklarına uğrayacaktı. 

Gandhi açlık grevi ile protesto yolunu bulduydu. Günlerce aç susuz kalmak kolay bir şey değilse de şimdiye kadar bu yüzden pek ölen de olmamıştır. Maksat bir dava üzerine dikkat çekmek. 


15 Bütün 
16 Vahdettin 
17 Ateşkes 
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Halk efkârını5 kendi istediği, dileği üstünde düşündürmek. Buda softaları daha ileri giderek meydanlarda benzine bulanıp kendilerini yakmak yoluna gittiler, Doğrusu bu.daha etkiliydi. Haftalarca Avrupa dergilerinde mezhep fedayilerinin alevler içinde nasıl yanıp kül olduklarını gösterir resimler çıktı. 

Amerika'da barış tarikatçıları bu metodu benimsediler. Biri neden Vietnam'da çarpışıyoruz diye sokakta üstüne benzin döktü, kibriti çaktı ve tutuştu. Fakat Amerikan belediyelerinin yangın söndürme araçları pek tetikte olduklarından yetiştiler. Adamı ağır yanıkları ile hastaneye götürdüler. Öldü mü, ölmedi mi, bilmiyorum. 

Ya, demek Amerika'yı savaştan vazgeçirmek için kendini yakan var. Nashville'de Cari Lee Bibee adında bir vatandaş da Amerika'yı Vietnam Savaşı'ndan alıkoymak isteyenleri protesto etmek için, seyirciler ortasında ve onlar tarafından alkışlanarak, kendini benzine bulamış. Kibriti de çakmış. Tam tutuştuğu sırada söndürücü aletlerle yetişmişler, adamcağızı hafif yanıklarla hastaneye götürmüşler. 

Ucunda ölüm de olsa bu bir yıldızlık modası ya, yirmi iki yaşında bir kız da kendini ateşe verir. Yetişip hastaneye kaldırırlarsa da yanıkları pek ağır. “Bana bir papaz çağırınız!” dedikten sonra son sözlerini söyler: 

— Tanrı'yı çok sevdiğim için öyle yaptım. Kendimi yakmaklığımın Vietnam Savaşı ile hiçbir ilgisi yok! 

Amerika burada bitmez: İkinci delikanlı üzerine ilk yapılan “muamele,” aklından zoru var mı diye ruh hekimliğine vermek ve kamunun gezip dolaştığı yerde düzensizliğe sebep olmak suçundan kovuşturma açmak! 

Kennedy'yi öldüreni öldürenin ölüm cezasından kurtulduğu bile belli değil! Bizde olsa da o kadar sevilen bir lider öldüreni, 


I8 Kamuoyu 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biri, ölene sevgisinden öldürse alkışlar içinde nasıl bağrımıza basacağımızı bilemeyiz. 

Hiçbir özür, suçu “suçluluktan çıkarmaz ve hiç kimse kanunlara “vekâlet” edemez. Batılt ii ale 'da bu! 


anar 


Amerika'da sekiz kadınla dört erkekten kurulu jüri, Komünist Partisi'ni, üyeler kendilerini resmi defterine Sovyetler Birliği Devleti'nin ajanları olarak yazdırmadıkları için mahküm etmiştir. Az değil, üç milyon lira ceza! Mc Carran İç Düzen Kanunu'na göre bir yabancı devlet adına çalışan her şahıs veya kuruluş adalete kendinin hangi devlet ajanı olduğunu bildirecektir. 1962'de ilk defa hüküm giyen parti yargıtay kararı bozduğu için, üyeleri yabancı devlet ajanı olduklarını yazdırmamakta direnmişlerdi. Parti yeniden yirmi üç suçtan kovuşturulmaktaydı. Jüri, “evet,” der demez yargıç hemeri partiyi her suç için 10:000 dolar. 
dan 230 bin dolara mahküm etmiştir. Bu suçlar arasında mesela Amerika'nın bağımsız olmadığını ileri sürecek kadar ağırı bulunduğunu da sanmıyoruz. i 

Komünist partili, ajan demektir: Kızıl Slerasynsle bağlı ol m mayan komünist olamaz. Mc Carran Kanunu ile-halk vicdanına yerleştirilmek istenen.de işte bu gerçek! - 

Komünistlik Amerika'da bir-iç düzen tehlikesi olursa, bizde nedir, artık kolayca anlarsınız. Atatürk, böyle birinin mecliste olduğunu bildiği için: 

— Dikkat ediniz, aramızda komünist var, demezdi de: 

— Casus var, derdi. 

Çünkü duyup işittiğini hemen Sövyetler'e haber vermeyen ve onun direktiflerine boyun eğmeyen komünist “kâfir” demekti. 


19 Yerini tutma 
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Bizim soldaki Amerikan düşmanlığının da öz kaynağını kolayca kestirmiş olacaksınız. 

Sinekler peygamber Süleyman'ı poyrazdan dava etmiştiler. 
Süleyman: 

—Çağırın poyrazı, deyince sinekler: 

— Affedin, biz gidiyoruz çünkü poyrazın geldiği yerde duramayız, demişler, 

Kızıllığın poyrazı da Amerika! Nerede füze kuruluşu varsa, orada hürriyet ve bağımsızlık paratonerli demektir. Bütün kızıl şimşekler boşuna çakıp gider... Öyle yerlerdeki komünistlerin de görevleri belli! 
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izim hanım ara sıra benim Türkçemi düzeltmeye kalk-B tığı için: > 

— Söyle bakalım, mut ne demektir, diye sordum. 

Keşke lades tutuşur gibi, mesela aşureyi pek iyi yaptığı için bir bahse girseymişim... Gazetelerde o kadar okumuş da uzay terimi gibi bir şey mi sanmıştır, nedir: 

— Mut, mut, mut, dedi, ne anışma andırışma ne de yaklaştırmaca ile bir şeye benzetmediği için şaşakaldı: 

— Ayol saadet demektir. Mutlu mesut demektir. Türkçesi böyleymiş, ama sen ve ben gecekonduda değil de apartmanda oturanlardan olduğumuz için Bolşevikçe mutlu azınlık denen suçlu azınlıktan sayılıyoruz. 

, Bayram konuşması yazmak için masama oturmaktan kutlu, ondan kut, kuttan mut, ondan da Türkçesine güvenen eşime takılma hatırıma geldiydi. 

Ben ilk defa mutlu azınlık keyfini Kayzer'in davetlisi olarak bahriye nazırı ile Almanya'ya gittiğimde Adlon Oteli'ndeki odamda bir sabah vakti sürdümdü. Kahvaltımı istedim. Bir fincan sakarinli çay, bir lokma kuru peynir getiren garson, tepsideki bir dilim ekmeği göstererek üstelik ekmek vesikamı sormuştu. Biraz kekelediğim Almanca ile Türk heyetinden olduğumu anlatmaya 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çalıştım. Meğer bana heyet için hazırlanan odalardan başkasını vermişler. Garson yanlışlığı anlaması üzerine hemen: 

— Yavol,” diyerek gitti ve tereyağlı, reçelli, süt ve çay takımlı, francalalı mutlu azınlık kakyaltım.getişdi. Kröhnah'ta Kayzer'in öğle yemeğinde bulunmuştuk. İpaparator. sofrası bu... Bir yavan çorba, bir de tatsız balık getirdiler. Üçüncü yemek olarak da gene o balığı ikinci defa önümüze sürdüler. Mutsuz çoğunluğun nafakasıydı bu. Akşam Hindenburg'un sofrasında ise tatlısına yemişine kadar bir eski saray ziyafeti çeşitlerinin hepsini doyasıya yedik. O vakitler mutlu azınlık cephede dövüşenler, asker sınıfıydı. 
Savaştı, ölenler onlardı, mut dediğimiz de onların hakkıydı. 

Türkiye'de de böyle olmak gerekirken Şark kayırmacılığı yüzünden mutlu azınlık ve mutsuz çoğunluk karmakarışıktı. Harp zengini göbeklisinin yemediği halt kadar, tatmadığı yemek ve yemiş yokken, Doğu'da açlıktan insan eti yiyen mutlu azınlığın ağ-. 
latıcı hikâyesini Atatürk'ten de duymuştum. Yalnız rahmetli Talat Paşa, harbiye nazırlığı levazım reisi İsmail Hakkı Paşa'nın kendine de yolladığı mutlu azınlık francalasını geri göndererek: 

.— Biz ekmeğimizi vesikamızla alıyoruz, demişti ki, bu, arpalı samanlı mutsuz çoğunluk somunuydu. At etinden sucuk yapanları hapse atıyoruz. O savaşın kıtlık günlerinde mutsuz çoğunluğa eşek eti yedirmekle övünen Kızılay başkanıydı. Bunun da cephede mutlu azınlığın birbirini yemesinden daha iyi olduğuna şüphe yok. 

nas 

Odessa? da karaya çıktığımızda hepimiz i iyice, besliysek de Yunus Nadi pek semiz ve yüzü renkli olduğundan; sarı solgun yüzlü, çökük karınlı mutsuz çoğunluğun ona, sanki henüz sindirimden geçmemiş besin artıklarından bir şey koparabilirmiş gibi aç aç bakıştığını hiç unutmam. Trene binmiş, Moskova'ya gidiyorduk. 


20 Almanca “baş üstüne” 
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Yemek vakti istasyonlara geldikçe, mutlu azınlığın nasıl yiyip içtiğini mutsuz çoğunluğa göstermemek için, lokanta arabası perdelerini kapatmışlardı.;. ia YE ii ad 

Bir tarihte Yeni Rusya kitabın YAğmak için Moskova'da kalmıştım. “Otelde rahatsız olursüMüz, istediklerinizi bulamazsınız,” diye beni sonradan başbakan Molotof'un oturduğu eski şeker kralının konağına misafir etmişlerdi. Kapıdan yatak odama kadar kaç sofadan geçersem ortadaki masa çeşit çeşit yemişlerden başka votka şişe ve kadehleri ile donatılmıştı. Sofram Çarlık mutlu azınlığı sofrasıydı. Mutlu azınlığın gölgem gibi yanımdan ayrılmayan temsilcisi ve onun beni halkı nasıl rahata kavuşturduklarına inandırmak için getirdiği propaganda ajanları ile birlikte kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini tereyağı, reçeli, tatlısı, eti, hindisi, tavuğu, votkası, şarabı ile yerdik. Bir gece Kremlin'de başkan yardımcısına davetli olduğumu söylediler. Meğer çarlar sarayının bir kısmını pek rahat, geniş apartmanlara bölmüşler. Birkaç vize kontrolü ile güç yanaşılan sarayın içine kolaylıkla girdik. Vay mutlu azınlığı ortadan kaldırmak için dünyayı tutuşturmak isteyen komünist vay... Çalgısı ile, dansçısı ile, şarkıcısı ile, birkaç defa kalkıp kurulan mezeler ve içki sofrası ile ne coşkunca “iş-ü-nüş”! 
gecesiydi o... Sabaha doğru kuş uçup kervan geçmeyen saray içi bahçelerinden sarhoş artistler bir arabada, ben bir başkasında, ve bekâr başbakan yardımcısının apartman kapısı arkasında tek bir kadın şapkası bırakarak çıkıp gittikti. Kremlin yöneticileri ile Kızılordu başları ve polislerden kurulma mutlu azınlığın bütün imtiyazlarından” faydalanıyordum. Bu azınlığın bir kooperatifi vardı ki içinde yok yoktu.-Sanırım A kooperatifiydi. Mutsuz çoğunlu-Sun kooperaitifine de gittim. Bir yokluk ambarıydı. Daha sonra bizim hükümet adamları ile gene Kremlin'de Stalin'le sabahlamıştık. Voroşilof, Molotof ve seçkin daha birkaç yönetici sofradaydı. Şeref üstüne şerefe içtik. Benim de dayanıklı bir çağımdı. 
Bir defasında votka yarışında başbakanı koltuğa yığdığımı bilirim. O gece Silağim'in, soğyadağıi epilletieraşaşı büyük tanınmışlarla nasıl Çarca, ama. hani Şık: ap Kesi teşibi Çar üslubu ile alay ettiği hiç hatırımdan gitmez. Stole wydan mu, mutlu azınlıktasın. A kooperatifi, tereyağı, havyar, apartman ve araba, hepsi var. 
Öven şair mutlu azınlıkta. Yerdi mi Bayram Paşa'yı yeren Nefi gibi ya boğazlanmıştır ya da Sibirya'da herhangi bir çalışmaya vida gibi takılmışlar. 

Bir törende soğuktan titreyen mutsuz çoğunluğun, üşümekten kırmızı elleri alkışladığı mutlu azınlık generallerinin hanımları sırtındaki ısıtıcı ve lüks kürklere bakıyorum. Tam kalori almak, her türlü yaşama nimetlerinden faydalanmak gibi üşümemek de mutlu azınlığın hakkıydı. 


Faşistler ve Naziler de teorice sosyalisttiler. Hem Mussolini hem Hitler'le tanıştım. İki sosyalist rejimin de mutlu azınlığı Moskova'da olduğu gibi, Roma'daki Venedik veya Berlin'deki başbakanlık sarayı takımı ile kara gömlekli veya gamalı haçlı parti ve polis tayfasıydı. Mutsuz çoğunluğun görevi kahvelerde mutlu azınlığın radyo ve hoparlör nutuklarını dinlemek, sokaklarda mutlu azınlığı selamlamak ve meydanlarda mutlu azınlık şeflerine alkış tutmaktı. Hiçbir Sırbistan kralı, Tito'nun onda bir saltanatını görmemiştir. Saraylar onun, yatlar onun! Bir İsveç kralının yaşayışını, bir de yalnız dış yolculukları için yılda yarım milyon dolar harcayan sözde Endonezya sosyalisti Sukorna'nun sefihliğini? düşününüz. 

Hitler ve arkadaşları yanında benim gördüğüm Kayzer ve yanındakiler proletarya gibi şeylerdi. 

23 Savurganlık 
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Çar Nikola, Ceberutça Stalin'i uzaktan bile hatırlatmaz. Ve hiç mezbaha kasabı onun boğazladığı kadar koyun boğazlamanııştır. 

Bizde demokrasiden beri mutlu azınlık parti “eşraf ve ayan!” 
Bir Arapça ezana sekiz on yıl birkaç yüz bin lira ödenek. Bir ezan okumayı hoparlörle ezan haykırışına çevirmeye bir hayli apartman katı, Din propagandası ile nabız tutturulmayan hekimler, dava alamayan avukatlar, iflas eden tüccarlar, bakan, başkan vesaire. Ve otomobilli, apartmanlı, en aşağısı ayda altı yedi bin lira ödenekli Türkiye solları! 

Parazitlerimiz bunlar! 

Doğrusunu isterseniz ben mutsuz azınlıkta mutlu çoğunluğu İskandinavya kapitalistleri ile Amerika emperyalistlerinde gördüm. 

Ne ise, acaba bir doğu ilçesi adı olan Mut nereden gelir? 


24 İleri gelenler 
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A ilk günlerindeydi. Milletvekillerine özel bir çağrı geldi. Rahmetli bir dilci hepsi ile toplanarak kendi tezini anlatacaktı. Henüz şehirde ne sinema ne tiyatro ne de adamakıllı bir kahve olmadığı için, milletvekilleri vakit geçirme fırsatıdır diye toplantıya gittiler. Rahmetlinin tezi güneş-dil teorisine benzer bir şeydi. Sık sık profesör adları mı istersiniz, ek ve kök kıyaslamaları mı hoşunuza gider, konferansçının söylediklerinde o vakit “ilmilik” dediğimiz, şimdiki bilimsellik alabildiğineydi. En sonunda konferans salonunda oturanlara: 

— İşte tezimidinlediniz. Benimsediğinizi oylarınızla belirtirseniz toplantınız eseri olarak milletlerarası bir değer alacaktır, dedi. 

Tabii böyle Türkçe değil, Osmanlıca söylediydi. Milletvekilleri ne yapacaklarını şaşırdıkları sırada, sonradan bahriye vekilliği eden rahmetli İhsan'ın öksürüklü kısık sesi duyuldu: 

— A efendim, bizi ne karıştırıyorsun? Seni dinledik, ama dediklerin doğru mu, yanlış mı, onu dil bilgini olanlarla tartış! 

Onun sözlerini de kırk yıl öncesi Osmanlıcadan çeviriyorum. 
Yıllarca sonra dil komisyonunda toplantılara başkanlık ediyordum. Birbirine aykırı en aşağı üç dört tez. Özcü, karmacı, gelenekçi ve her söz karşılığı üstünde üçüzlü fırtına! Hepsi ayrı ayrı “bilimsel” Bu uğursuz “sel-sal” yumurcağı da o tartışmalar arasında günlerce süren doğum sancılarından sonra, bıçak altında sezaryen yolu ile dünyaya geldiydi. 

Hepsinin ağzında profesör adı, lügatçı adı. Cilt 3, sayfa 5, hepsinin akademiden bir tanığı, bilginden bir yargıcı... Milli bilimselliğimiz geleneğince hepsinde cümle sonu “dır,” hiçbirinde “olabilir” yok. Asılları ile farkı da buydu. İki kere iki yalnız hesapta dört eder. Tarihte hayır, sosyal ilimlerde hayır, ekonomide hayır. 
“Belki”siz, “şüphe”siz gerçek bilgin olmaz. 

Bizim profesörleri ve politikacıları son radyo tartışmalarında dinlediniz. Ne bilimsellik, ne bilimsellik! Hepsinde profesör adı, yüzde altı sıfır iki, orantı, sayfa 7 sütun sekiz. Tuhafı ellerinde aynı planlama kitabı. Birinin kaynağı Tablo A, birinin Tablo 5. 
Tanık profesörlerin hepsi de sağ, istatistik üzerine istatistik, hepsi de taze, bilginler nerede ise Nobelli... Yüz binlerce vatandaş dinleyici. Bir bilimsele göre sallanıyoruz, ötekine göre yuvarlanmışız, üçüncüsüne göre dimdik ayakta. Hele sol bilimseli, hani şeriye mahkemeleri” iki tanık dinleyerek bir adamın öldüğü hükmünü verir. Mirasçılar malı mülkü üstüne üşüşünce adamcağız can havli ile mahkemeye koşup kadının karşısına çıkar, “Ben sağım!” derse de kadı deftere bakarak: “Ne çare ki şeran ölmüşsünüzdür!” der. 
Hem de “belki”li, “şüphe”li değil, “dır”lı, hem üç “r” ile “dırrr”l. 
Sol bilimselliğine göre nerede ise Amerikan uyruğu, NATO uydusu, dörtte üçümüz köle, otuz milyonun 29.500.0009i yarı aç yarı çıplakmışız da haberimiz yokmuş. 


Nasıl Fransız kralı: 

— Devlet benim, demişse bizim bilimselcilerin her biri de: 

— Bilim benimki, der diretip durur. Hindistan'a gidiyorduk. 
Uçakta arkadaşlardan biri Hint şöyledir. Hint böyledir. Bize hiç de 
25 Şeriat hükümlerine göre yargılayan mahkeme 
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dediği gibi sanmadığınız bir Hindistan anlattıydı. Gittiğimiz yerlerde dediklerinin tersi ile karşılaştıkça kendi anlattıklarını değil de gözlerimizle gördüklerimizin yanlış olduğu gibi üstünsel bir gülümseme takındığını hiç unutmam, “sel-sal”” yumurcağını sözleri mizahlaştırmakta marifetli bulmuyor musunuz? Nitekim solun nasır gibi kaskatı topraksal demagojisi seçimlerde neden tutmamıştır? Demirel'in rakamlı tenkitlerinden anladık. Ne kadar olsa kürsü hocalığını daha batılca anladığı için Demirel: 

— Benim rakamlarım resmidir, devlet dosyalarından alınmıştır, ama tamdır, doğrudur, diyemem. Başka bir kaynağım olmadığı için onları kullanıyorum, diyordu. 

Sol önce masa başında uydurur, sonra yüzde yaklaşık olarak altı demez de altı virgül iki sıfır beş diye gür gür öter. Yalandan her şey yapılmıştır, ama ilk defa bizim sol onu kronometreye çevirmiştir. Gerçi buluş aslında kıpkızıl Bolşeviktir. Ama gene aslında bizim solun aşırısının da ılımlısının da hocası o. 

Bilimselliğin bütün cakası ile Türk toplumunun tam yüzde doksan beşi kendilerindendi. Seçimler sonunda rakam yüzde iki buçuğa yuvarlanınca bunu bizim Hindistan yolu dostumuz gibi, kendi bilgi eksikliğine değil de Türk toplumunun kendi kendini bilmediğine verdiler. 

Bilim, Bizimki'cilerin karşısına hangi belge ile çıksanız cehitsel bir davranıştır bu. Tanık gösterdiğiniz profesör genç ve üniversite kürsüsünde olsa, istatistikleri aldığınız kitap 1965 baskılı da olsa gerisinizdir. Cehilseldir, dedikleriniz! Onlar ise Batı'da çoktan balmumu müzesine giren on dokuzuncu yüzyıl ütopistlerinin, ayrıca elli yıllık Rus denemesinde cıcığı çıkarca iflas eden teorileri ile ileridirler. Tarihte ileriye doğru geri, geriye doğru ileri gidildiği de bizim sol bilimselliği çağında görülmüştür. 

Şişli'de bir apartman kapıcısına gitmişler. “Sen de tabii bize oy vereceksin!” demişler. 
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— Niçin vereyim? 

— Kapıcılık ettiğin şu apartman yok mu, onu sahibinin elinden alıp devletleştireceğiz. 

— Pekiyi, ama ozaman benim aylığımı kim verecek? 

Liste propagandaçısının sözü ne kadar bilimselse, kapıcının sözü de ancak o kadar cehilsel görünüşlü. Ama kapıcının sıcak bir odası, yiyeceği, içeceği, giyeceği var. Mutlumca. Bu peşini hangi veresiye feda edeceğinden şüphe etmekte haklı değil mi? Üstelik seçimler ekimde. Önümüz kış. Adamcağızın kaygısal bir düşünceye kapılması tabii veya doğaldı. 


Efendim, bilimi, bilimseli bırakınız. Komünistlik artık bir ilim değil, bir körü körüne inanç. Bu Nakşibendilik gibi bir tarikat artık. Ne hesapta yeri var ne kitapta. Derviş vardır, döner, döner, döner, aklınca dünya ve mafihayı, gerçekte sadece başcağızını döndürür. Sosyalizm dediğiniz, komünizm dediğiniz karma-ekonomi ve sosyal adalet dediğiniz, hepsi bütün uygulama biçimleri ile Batı ve Doğu'nun her köşesinde. 

Merih'te canlı var mı yok mu davası değil ki! Asya ve Af rika gerileri arasında devletleştirmeci rejimler var, olmayanlar var. 
Batı'da Doğu Almanya var. Batı Almanya var. Uzakdoğu'da Kızıl Çin var. Formoza var. Hepsine giden gelen, yazan anlatan var. O bilimsel bu cehilsel, onun mutluluğu gericilik, bunun mutsuzluğu ilericilik diye kesip atmak bilimsel değil, tarikatçılık, tekke dervişliği! Açlıktan iskelete dönene ülkücü ilerici, bütün kalorisini alıp doyana çıkarcı gerici deyip de halkı isterse yarın sabah oy kutusunda komünist olmakta serbest Batı Almanya veya İngiltere'yi, yüzlerine emperyalist diye tükürüp bir yana atacakmışım, değil oy vermek, değil tetikit etmek, işçisi bir vida gibi takıldığı yerden kımıldadı mı, zavallıya asılacağı bir suç takılan Doğu sosyafistliğine sarılacakmışım. Tarikatçı kafalı yobaz: 
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— Ey halk, der, siz bu dünyada yoksul olduğunuza, kâfirin varlıklı olduğuna, kendinizin kulübede pinekleyip onların konaklarda, saraylarda yaşadıklarına bakıp da üzülmeyiniz. Dünya kâfirlerinse ahret sizindir, yarın onlar cehennemde cayır cayır yanarken sizler cennette ağaç gölgeleri altındaki akarsular başında mışıl mışıl uyuyacaksınız, 

Hani öldükten sonra olacağına göre inanmakta bir avuntu da var. Marks'ın cenneti ise Sibirya, cehennemi de Kaliforniya! ÖL meye lüzum yok. Turistik bir biletle ona, ikinci bir biletle ötekine gidip ortanın solu veya kardeşçe öpüştüğü aşırısına mı, yoksa karma ekonomi ve 27 Mayıs Anayasası'na mı bel bağlıyacağınıza karar verirsiniz. 

Kıtlık ve istibdat! Batı'nın hürriyetçi sosyolistliği dışında yalnız bu! 

Sonra a dostlarım, kuru bir ekonomidir tutturmuşuz, insanın yalnız kursağı yok ki... Kafası var, gönlü var, vicdanı var, kalbi var, Topyekün kalkınma topu ile birden! Kursak gibi kafanın, vicdanın, gönlün, kalbin hiçbir hakkını bir yana atmayarak! 

Ne demiş zavallı Pasternak? Gelin de Rusya'da sosyalizmin kırk yıl sonraki halini görün, demiş. Adam Nobel mükâfatını kazanüı, almayacaksın diye boğazına sarıldılar. Gurbetlerde süründürdüler. Marksçı iseniz neresi bilimsel bunun? 

Moskova'da biri kalksa da ne hakla Macaristan hürriyetçilerini tanklarımızla ezdik dese, cümlesini tamamlamadan darağacına gider. New York sokakları Vietnam Savaşı'nı protesto eden Amerikalı barışçılarla dolu. Bütün karşılaştıkları şey Life dergisinin fotoğrafçıları! i i 

Eğer kölelik hürriyetsizlik, hukuksuzluk, baş kaldırmamak demekse, kızıl blok halkı küllühüm” köle! Tüm maraba. 


26 Tümüyle 
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Reform, reform... Atatürk'e göre bunun konusu, bütün cepheleri ile insandı. Onun kursağı kadar kafası, vicdanı, gönlü ve ruhuydu. 1938'den beri bütün mevlitleri rahmetlinin bu merhum ülküsüne okutmuş olanlar, partimiz toplu sözleşmecilerin elinde ilk defa fikir partisi olmuştur, diyorlarmış, şu bizim reformseller veya sallar! 


Lügate göre şarlatan halkın saflığını sömüren yalancı ve sahtekâr demek. Bizim üniversite kürsüsünden bile politika piyasasına sürebildiğimiz bilgin tipi, şimdilik bu! 
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rakya köylerinden birinde, iki dünya savaşı arasında geçen bu olayı, Edirne'de yüksek idare görevinde bulunan bir dostumdan pek yakınlarda duydum. 

Günün birinde köye Hafız Ömer adında bir hoca gelir. Saçı sakalı, sözü sohbeti yerinde. Dini bütün, “mübarek” denen yüzlü, yatkın huylu bir efendi. Köyde ve çevresinde büyük saygı görür. 
Gezmeyi sever. Ara sıra merkeze gidip gelir. Öğütler verir. Her bakımdan halka kılavuzluk eder. Köyün, köylünün can yoldaşı. 

Merkezden bir dönüşünde: 

— Bizimkilerden mektup aldım. Ben artık gidiyorum, der. 
Eşyasını toplamaya koyulur. Köylüler: 

— Aman etme. Bizden ayrılma. Ne istersen yapalım, derlerse de Hafız Ömer özrünün çok önemli olduğunu söyleyerek ertesi günü erkenden yola düzülür. Kadın erkek, küçük büyük, bütün köy uğurlamak için peşinde. Biraz gittikten sonra bir de bakarlar ki karşıdan başlarında çavuşları ile iki jandarma geliyor. Yaklaşınca: 

— Hafiz Ömer sen misin, derler. 

— Evet, cevabını alınca; 

— Haydi seni götüreceğiz, önümüze düş, emrini verirler. 
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“#öylü adeta-baş kaldırir::"Mübarek adamdır o. Yalnız iyiliğini gördük onun. Ne istiyorsunuz iyilikten :başka'bir şey bil meyen efendidafızdan? diyg asaya girsyeklunun üzerine çavuş: “iy ös el buraya'Hadim GmesiÇalukçözide sünnetli olmadıginigöster,'demiş've dediğimi <lzıdipçik! #pra ei Yaptırmış. 

Hafız Ömer bir Bulgar casuşuydu. 

Bu köye ee ne zaman bir politikacı gidip de atıp tutsa gülümseyerek:. 
Miye "Biz Tsdiz Örer! 'i İ görenlerdeniz, derler. 

Beni ise bizim komünişt halka: il src Biz .Türkiye'yi baımazlığin kam için yeni:bir Kuvayı,Milliye-savaşı veriyoruz. Türkiye yalnız Türklerindir dediklerini duyunca, teşbihte hata olmaz. rem hemen Hafiz. 
Ömer-hikâyesi.hatıcıma geldi... a 

Sakın bizim komünistlere;: ileride birtek eliyle as- . 
ker yaya'siyil yargıçlar tarafından: küküm giymiş olduklarını öğrendiğim. için komünist. dediğimi sanmayınız. İçlerinden bizzat bana.we tanıklar arasında, “Ben:komlinistim!” diyenler ve “Mustafa Kemal'in yanlışlığı devrimi-Aazım Hikmet'e di ol> masıdır”” sözünü itiraflarına ekleyenler vardır. ,,. ... ... 
“e Buna da:hacet-yek..En çok. defâ. Moskova ileve. bazı defa Pekin:le bizim komünistlerin dünya işlerini görüşleri arasında Hiç ama hiç fark olduğunu görüyor musunuz? Batı dünyası götüşlerin- den-hiçbirine:katıldıklarına rastlıyor.musunuz?. Ama onlar İspanyek delegesinin olduğu gibi, anlattığı üzere,-Rusya Asyası'ndaki toplantıda Türkiye'nin “milli ve:dini taassupları” okşanarak önce Batı'dan koparılması, daha sonra da ister istemez Kızıl Blok peykligine sürüklenmesi kararını.harfi harfine uygulamakla görevlidirler. 

« Kemünistler. Kuvayı Milliyeci, bağımsızcı, biz Batı ile işbirliğiigüdenler, yani :1945 ve sonrasında Türkiye'yi Bulgaristan gibi, Macaristar gibi, Polonya ve:Çekoslovakya gibi Rus mandası altına yuvarlanmaktan Batı işbirliği ile 7 ve e olanlar milliyetsiz, bağımlıcı! — 

Bilmeyenlere ve sesyalizmi sövip de, okları ii sanâıilara bir şey demem: Bilerek burilarıredi urari, bunların peşinden giden Türk önce Türk değildinSonsa nedir, ayrıca incelemek gerek. 

Bizim bir terzimiz vardı. Dul bir kadın, Beyoğlu'nun arka sokaklarından birinde altı metre cepheli iki katlı bir eski aile evine üçü dördü sığınmışlardı. Günün birinde tanımadıkları biri kapıyı çaldı: “Yanınızda da tıpkı sizinkine benzer bir ev var. Sahipleri ile konuştum. Eğer siz de razı olursanız arsanıza kaloriferli, parkeli, banyolu bir apartman yapıp birer dairesini-size vereceğini.” 
dedi. Sözleştiler. Adam apartmanı tam vaktinde bitirdi. Bizim terzi - ailesi de ömründe rüyada görmediği bir yuvaya Kayu Sebep 

olana candan duacı. Bu bir işadamı.” | 

Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye ve Irak da bizdeyken, deği yolu ile Avusturya ve Almanya'ya bağlıyken, giyecek gömlek, takacak kravat, koca Suriye'de pabucumuzu pençeletecek kösele, . kahvemize koyacak şeker, hiç ama hiçbir şey bulamazdık. Kapitülasyonları kaldırıp Türklüğü imtiyazladıktan sonra, bugün eğer abluka altında kalsak yiyecek, içecek, giyecek, kullanacak her şeyimiz var. Hepsi kurtuluş ve bağımsızlığın yetişme firsatını verdiği işadamlarının eseri. i 

Şimdi siz bir solcu gazetenin tam yedi sekiz sütun üzerine, AP liderlerini yermek için en iri punto ile ileri sürdüğü suça bakınız: “Demirel işadamlarını övdü.” | 

Şüphesiz işadamları arasında kötüleri, banka kredilerini kötüye kullananları, batakçılık edenleri, dolandırıcıları da var. Nasıl ki devletin işlerinde hırsızı var, rüşvetçisi var. Kendi beş kuruşluk kazancı için hazineyi yüz binlerce lira kayba uğratanlar var. Her şey devletin elindeyken ve kazanılan parayı harcama imkânı bile 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bir idam edildiklerini bildiren Tass Ajansı haberlerinden aliyoruz. 

© Nitekim bili pek'kötü tdiinbnışlarığan biri de kimdir, bilir misiniz? O dediğimiz. EİTEYA ri b alacak hesaplarından ona rehin, buna devir oyunları ile dırdiğ iğı Bilinen adam. 

Ya bu adam nerededir, onu da bilir misiniz? Yakın vakte kadar CHP Hükümeti bakanıydı. Şimdi de Demirel'e, kır at AP'nin damgası olduğu için, “at cambazı” diyen CHP merkez üyesinin aday listesinde! 


Gazetelerde okuyorsunuz: “Sovyetler Birliği ekonomisi kâr sistemine döndü.” 

1917 İhtilali sonrasında Mali da din yoktu. Evlenme olmayacaktı. Para kalacaktı. Milliyet silinecek, bütün insanlar her türlü haklarda eşitlikte birbiri içinde kaynayıp gideceklerdi. Ben Moskova'ya ilk gidişimde arkadaşımız bir toplantıdaki nutkunda vatan sözü ağzından çıktığı için “O... O... O..”"landıydı. Protesto etmemek bile suçtu, “herkes ihtiyacına göre...” parolası bütün ağızlardaydı. 

Marks'ın “bencillik yerine özegecilliğin” geçeceği bir toplum rüyası temelinden çöktü. Artık komünistlerde eşitlik, başlangıçta herkes için şans eşitliği demektir. Yoksa araba güdenle fabrika işlerini güden arasında eşitlik demek değildir. 

Kâr sistemine geçmek demek de insan yaratıcılığının ancak maddi veya manevi bir karşılık olmazsa körleneceği anlaşılmış olmasıdır. 

Atatürk'ü bir daha rahmetle andım. O devletin kendisi iş yaparak veya yerli yabancı özel teşebbüsü koruyuculuğu ve kontrolü altına alarak, sınıf kavgası yaratmayacağı bir güdümlü ekonomi sistemine inanmıştı. “Devlet yapar, şahsi teşebbüs yapar. 
Yabancı sermaye yapar. Türkiye'yi hep beraber yaparız,” derdi. 

Karma ekonomi dediğimiz ,şey.. Atatürk'ü pek, yakından bilenlerin henüz tanık olarak, göşterilebileceği üzere, Rusya'daki komünistlikten söz edildikçe; ' “Onlar da sonunda bize doğru gelecekler!” derdi. 

Gelecek bilinmez. Ama Marksizm'in bir gelecek zamanlar düzeni olmadığı anlaşılmıştır. On dokuzuncu yüzyıl kapitalizmi gibi, on dokuzuncu yüzyıl sosyalizmi de kalmamıştır. Şimdi bir uzlaşma sisteminin denemeleri karşısındayız. Dogmatik saplanışların manası yok. Bir gerçek varsa o da öz Türkçe birey denen ferdin, maddi manevi karşılık şartı ile işleyen yaratıcılığını silip süpürücü bir sistemin yürüyemeyeceğidir. 

Tabii bunlar ileri Batı'nın işleri! Bizim ne şeriatçı sağın ne de 6/7 Eylülcü solun bileceği şeyler! 


a 
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BS çocukken Rüştiye? coğrafyasına göre 31 milyon küsur nüfustuk. Bir kıyı sınırımız Adriyatik, öteki Fars Körfe- 


zi'ndeydi. Libya, Hicaz, Irak, bütün petrol toprakları bayrağımızın gölgesi altındaydı. 

Artık pek çoktan bizim olmaktan çıkmış Girit'i tutturarak rüyalarında bile kendilerini yan yana görmeyen Balkan devletlerini birleştirdik. “Atina'ya!”, “Sofya'ya!” “Belgrad'a!” diye yola çıktık. Birkaç hafta sonra ordumuzdan artakalanı Çatalca'da bulduk. 
Sadece pek çoktan beri artık bizim olmayan Girit uğruna iki üç vatanlık yer verdik. Birinci Dünya Savaşı çıkınca Rusya'dan eski topraklarımızı almak, âlem-i İslam'a dayanarak Hint'e kadar yol bulmak için Ankara'da biten demiryolu ile Kafkas Cephesi'ni, Konya'dan biraz ötede biten demiryolu üzerinden Mezopotamya ve Süveyş cephelerini açarak, akıl ne derse, hesap ne düşünürse hepsinin tam tersini yaptık. Aden'e doğru karadan yola asker çıkardık. Enver Paşa'nın Mustafa Kemal'e vermek istediği görev neydi, bilir misiniz? Kendisinden dinlemiştim: “Sana bir alay veririz. İran sınırını geçince Müslüman katıla katıla çığ olup Hindistan üzerine inersin!” 


27 Ortaokul 
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“ Mustafa Kemal gülümseyerek 'demiş ki: “Yoo, sizden niçin bir alay asker alayım? Kendim İran'a girer, çığ olup Hindistan'a gider ve zalepimşi de külaçye haşplu olmaya!” 

“Eski harp akademimiz tnhaftır, bie akıllı yetiştirdi mi, Mustafa Kemal'i yetiştirir, batmışı kurtarır. Bir de akılsız yetiştir mi Enver'i türeterek varı hiçe indirir. 

Ne ise, olanlar olup bittikten sonra biz Girit mitingi pankartçıları Ankara'ya Gazi Mustafa Kemal'in yanına gidince bir de yaklaşık bir sayımla öğrendik ki 12 milyona inmişiz. Nasılsa: “Ya Musul” “Ya Adalar?”, “Hitler'in bir ordusu Stalingrad'da, öbür ordusu Elalemeyn'de daha mı bekleyeceğiz?” diyenlere aldırış etmeyerek binlerce yıllık Türk tarihinde ilk defa Türkiye'de yaşayan Türklüğe 44 yıl barış yüzü gösterip 12 milyondan tekrar 31 milyona çıktık. 

Geçenlerde Ürgüplünün 6/7 Eylül ve patrikhane vesaire gibi sözlerini duyunca babası Hayri Efendi'nin ve hükümetleri içinde bulunduğu devir hatırıma geldi. “Acaba hâlâ mı us pahasını ödeyemedik?” diye şöyle bir irkildim. 


Sayımın çeşit çeşit dökümleri var. Erkek, dişi. Okur, okumaz. 
Evli, bekâr. Tevfik Fikret, İstanbul'a bakarak, “Milyonla barındırdığın ecsad” arasından - kaç nâsiye” vardır çıkacak pâk-ü dırahşan?” * diyerek, yalnız yaşayanlar değil; “ecsad” sözünden anlaşılacağı üzere Fatih bu şehri aldığından beri ölüp gitmişler arasında pek kötümserce bir namuslu namussuz sayımına kalkıştıydı. 

Hani önce bir politikacı sayımı yapıp sonra bunlar arasında ayrıca bir de ““Pâk-ü dırahşan nâsiye”, yani “temiz ve pırıl pırıl 
28 Gövdeler 


29 Alın 
30 Temiz ve parlak 
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alın” dökümü yapmak pek faydalı olur, ama bir rahat uykumuz var, onu da kaçırırız diye korkarım. 

“İktisadi nüfus” dedikleri, medeni ihtiyaçlanmasını tamamlamış, kazanan, harcayan, işleri döndüren nüfus bakımından Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki Rusya 15 milyon hesap edilmekteydi. Vaktiyle bir Fransızın İki Avrupa adlı kitabında okumuştum. 
Gene ona göre Romanya, bu bakımca o devirdeki Çin'den daha kalabalık, endüstri Batısı ile alışverişi daha fazlâydı. Osmanlı yarı sömürgesinin böyle bir sayımda hali yaman olâcağına şüphe yoktu. Türkler ancak bir iki şehirde kravatlıydılar. İstanbul'da biraz düzgünce esvaplıyı Şeker bayramlarında görürdük: Ütülü, “ kumaşı parlamamış kostümün adı bile “bayramlık”tı. Müslüman nüfustan pek çoğunun çorap masrafi yoktu. Şehir orta hallisinin çekidüzeni haftada bir hamam, üç günde bir berberde sakal tıraşıydı. Geçen gün bir köy muhtarı gördüm, o bile kapitülasyonlar Türkiyesi'nin bir alafrangası sayılabilir. Biz İstanbul'dan Ankara'ya gidenler 1923 meclisinde poturlu boz getirli, yandan düğme gömlekli Kuvayı Milliye devri adamlarınca şöyle bir nereden çıktı bu züppeler yollu bakıldığımızı hatırlarım. Yol asfaltlama günde bir tıraş gibi lükstü. Bir milletvekilinin: “Nemize yetmez elli lira aylık?” Bir başkasının: “Ankara yollarının tozu yüzlerimizin pudrasıdır!” dediği günlerdi... 

Petrol gazı lamba, “Eşşek bulan... Eşşek bulan... a tellalh, poturlu abani sarıklı.başkentten aygaz ocaklı Batı Anadolu köyüne doğru bir hayli yol aldık. Batı Anadolu il merkezlerinde yumurta vererek sinemaya giden nüfusla şimdi Hakkâri'de para vermeden ekmek alamayan nüfus arasındaki farkı da 19 milyon M2 mil yona eklemek lazım! 

Fakat bilir misiniz, asıl işimize yarayabilecek dökümlerden hiçbirini yapamayiz. Mesela yüzde kaç kişi yalan söyler, kaçı söylemez? Solun yüzde kaçı komünist, kaçı sosyalist, kaçı sosyal adaletçi? Veya hiçbiri değil de sahtekâr? 
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Bizdeki güçlük nüfustan fazla.adam sayısında! Ta yüz küsur yıldan beri Osmanlı aydınları büyük derdimizin adını “kaht-ı rical” koymuşlardır ki nüfus azlığı değil, adam kıtlığı demektir. Nüfustan biri ilkokula gider, ortasını, lisesini bitirir, üniversitesine gider, Avrupası” nâ, Amerikası” na da uğrayarak sürüden uzaklaştıkça uzaklaşır, işte bir adam denecek olgunluğa erer, bir gün bakarsınız size söylediği gerçek düşünüşün meclis veya miting kürsüsünde, erme, ulaşma hırsı ile tam tersini söylemiştir. O gün o adamlıktan çıkriiştır. Yığına da geri dönmez. Eli diplomalı, yurt ve toplumun başına bela olup gider. 

“Büyük denen bir kişiye Atatürk: 

— Beyefendi, demesi üzerine, biraz da içmiş olduğundan: 

— Bana Beyfendi demeyiniz. 

— Ya ne diyeyim, efendim? 

— Adam deyiniz, yeter. 

— İşte onu diyemediğim için Beyfendi diyorum ya..” fıkrasındaki adamın kıtlığı yok mu hani, bilgisi arttıkça zararı artan, yükseldikçe insanlığı alçaltan, görünüşte “adam,” biz ondan çekeriz. 

Ama bir de karakterlisi, ahlaklısı, sözü sözdürü vardır, bu defa da kafası kelleden ibaret! Gerçi “nâsiyesi pâk-ü dırahşan,” fakat gel gelelim içine! Bilgiden, kültürden, sağ ve sol her türlü duyudan tertemiz! Yık, der, tutulacağı yıktırır, yap, der, yıkılacağı yaptırır. 

Zavallı İstanbullu Tanburi Arutin Ağa, hani Nadir Şah bizim heyetten isteyip almış da Hint seferine götürmüş, Karaşi yolunda, bir su kenarında durmuşlar. Cehennem sıcağı. Arutin nargileye de meraklı. Soyunup ırmakta ıslattığı yatak çarşafına bürünerek marpuçu ağzına alınca bakar ki ateş sönmüş. Ateşi yakayım derken çarşaf kurur. Çarşafı ıslatayım der, ateş söner: 

— Hulasa iki keyfi bir arada süremedik, gitti, der. 

Adam bahsinde bakalım ne zaman iki keytı owr arada süreceğiz? 
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Âlem-i İslamdan hatırıma geldi. Nasıl şimdi Amerika'yı bırakalım da üçüncü dünyaya katılalım, masalına  kapıldıksa, Birinci Dünya Savaşı'nda da âlem-i İslama bel bağladıktı. Önce biz Türkiye'nin İslamları hem de peygamber oğullarının sancağı altında İngilizlerle birleştiler. Sonra sarıklı sakallı Asya! Müslümanlarını Irak ve Suriye'de görmüştüm. Esir de alınca Hıristiyan veya Brahman yahut Budistleri kampa gönderir, Müslümanlarına turist muamelesi yapardık. Bizlerle nasıl kucaklaştıklarını gösterir Tesimler çekip âlem-i İslama dağıtırdık. Rumeli gitti, aman âlem-i İslam, düşmanlar İstanbul'a girdiler, aman âlem-i İslam, viski çekmekten vakit bulup da Ağahan Times'e, halifeye karşı o kadar da kötü davranmayın diye bir mektup yazdı mı, yaşa âlem-i İslam, hiç kimseden imdat olmayıp Mustafa Kemal Anadolu'da savaşa atıldı mı, karşısına ilk çıkan, sen ki İstanbul'da halifeye karşı koydun, kâfirsin, fetvası? ile müfti-i âlem-i İslam!? 

Bir türlü de uslanmayız. Ankara'da her devrimi yapacağımız sırada bir fisıltı: il 

—Acaba âlem-i İslam ne diyecek? 

Bu defa Keşmir kavgasında âlem-i İslam Pakistan'ı tutalım dedik. Bereket Atatürk Kırikkale'de bir silah fabrikası yaptırmış. 
Vere vere biz silah verdik. Âlem-i İslamdan Nasır Süveyş'te gemiyi tuttu. Gene bereket kanal mahkemesi karar verdi de geçip gitti. 

Biz gazeteciler 1943*te Lahor'dayken bir Müslüman gazeteci: 

— Siz nasıl Müslümansımz? Kuran Cihat-fi-sebilüllahi? emretmiştir. Hıristiyan âlemi ile cihat yapmaktan başka nasıl bir dış politika güdebilirsiniz, demişti. 

31 Müftülerin şeriattan kaynaklanan kararları 


32 İslam dünyasının müftüsü 
33 Tanrı uğruna savaş! 
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Yüzyıllarca Avrupa Hıristiyanlığı ile dövüştüğümüzde ordularımıza kâç gönüllünüz geldi, diye sormadım. 

İzmir zaferinden sonra Ankara'ya bir Mısırlı vatansever gelmişti. Atatürk'e: 

— Ne olur bağımsızlık savaşıtnızda bizim de liderimiz olun, demişti. Emi 

Atatürk sordu: 

— Bu savaş için kaç bin vatandaşınız ölmeye hazırdır? Düşündü, taşındı: 

© — Efendim ölmeye öldürmeye gitmeden yapılamaz mı? Ah 

biz Türkler, tarih boyunca milletlerarası bir fedayiler sayımı yapılsa, yânımızda bir ikinci bulabilir miyiz acaba? 


.TAKILMA:. ... 
sus 


izim ilk meclislerimizde kürsüyü lafa boğan, atıp tutucu bir 

milletvekili tipi vardı ki gazetelerde adları “civanmert hatip” diye geçerdi. Hepsi: “Yaşal”cı cıydılar.. Bir ikinci hırsları da İstanbul gazetelerinde isim ve resimlerini görmekti. Meclise gelir gelmez doğru kitaplık katına fırlayışları bu yüzdendi. 

Son Kıbrıs görüşmelerini okudukça eski devrin bu “civanmert hatip”lerini hatırlıyorum. Nedir işin aslı, ne siz ne ben anladık. 
Gerçekte ta baştan beri halk aldatılmıştır. Bereket adada bir alayımız var. Onu denize dökmeye kalkışmak Makarios'un bize savaş açması demek. Ne onun ne de Yunanistan komşumuzun buna cesaret edeceğini sanmıyoruz. Kalan Türklüğe güvenlik sağlayabileceğimizi sanıyoruz. 

Fakat söyleyin bana: Antlaşma diye ne yapmışız? Adanın bir ucunda bir alay Yunan askeri, bir ucunda bir alay Türk askeri, ikiz cumhurbaşkanlı bir bağımsız devlet kurulmak ve antlaşma bozulduğu vakit müdahale hakkı almakla zafer kazandığımızı sanmışız. Millete öyle anlatmışız. Evet, böyle antlaşmalar gereğince müdahale hakları kullanıldığını biliyoruz. Sovyetler Birliği Macaristan'ı müdahale hakkına dayanarak tankları altında ezdi. Avrupa, Afrika milletleri Macar hürriyet savaşçıları için yalnız kilise, cami, sinagog ve pagotlarda dua edebildiler. Kızı- 


34 Esirgemez, cömert 
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lordu dilediği gibi kesti, biçti, kendi kullarından bir hükümet biraktı, çizmeleri, tekerlekleri ve at nalları kan içinde çekilip gitti. 
İkinci müdahale hakkının Vietnam'da kullanıldığını görüyoruz. 
750 milyonluk Kızıl Çin 200 milyonluk Sovyetler Birliği, Asya 
ve Afrika devletlerinden pek çoğu Amerika'ya karşı! Umurunda mı Amerika'nın? Yedinci filosunun ateş kuvveti bütün Kızıl Çin ateş kuvvetinin üstünde. Bir yeni ankette atom bombasının kullanılmasını isteyen Amerikalı sayısı yüzde kırktan daha yukarı. 

Biz tam müdahale hakkını kullanacakmışız, Amerika önümüze çıkmış: “Eğer bu yüzden Rusya başınıza bir dert açarsa yanınızda savunucu bulamazsınız,” demesi üzerine askerimizi teknelerden geri almışız. Pekiyi, o antlaşmayı yaparken noterde Amerika'yı iki tanıklı kefil mi almıştık? Sovyetler Birliği ile eteğimizden geri çekmemesi için bir uzlaşma mı yapmıştık? Bu nasıl müdahale hakkıdır ki efendim NATO benzin vermemiş de uçak filolarımızı kullanamamışız, Amerika çıkarma teknesi gönderme- . 
miş de asker bindirememişiz, ya Rusya başımıza bir dert açarsa ne yaparmışız da fırsatı ondan kaçırmışız. Ayıp olmasa Trabzonlu Ali Ağa'nın hikâyesini anlatırdım, ama siz söyleyin bana, böyle bin kayıtlı şartlı müdahale hakkına güvenerek Kıbrıs Türklüğünün de başını derde sokmak neden? 

Ne koparabilirsek koparacaktık o zaman! 

Kıbrıs Türklüğü hiç olmazsa yarım yıllık kalkınma sermayesini bu uğurda kaybetti. 

Faydalananlar yok mu, var: Biri aşırı sol ki Türkiye'de bu fırsatla Amerikan düşmanlığı havası yaratmış ve Türkiye'yi Sovyet Birliği'nin kucağına atmak istemiştir. 

İkinci sağ ki Batı ve Hıristiyan düşmanlığı havasını yaratmış, Ayasofya işini çıkarmış, suçlu Atatürk'müş gibi, Kıbrıs'ı ondan öç almak bahanesi olarak sömürmüştür. 

— Devam, devam, civanmert hatipler. 


FALİH REFKLATAY 


Sana: 
—Yaşa! 
Ötekilerine de: 
—Şaşaşa... 
ug 


Yılbaşını geçirmek için Bursa'ya gidiyordum. Rahatsızım. 
Yolda ilaç almak vakti geldi. Bir kasaba geçiyoruz. Baktım bir çayevi. Önünde birkaç da delikanlı var. Arabayı durdurup kim- den su isteyeceğimi sordum. Acayip acayip baktılar: . 

— Hiçbir yerde bulamazsınız, dediler. 

Ramazanmış. Sonra birine evinden bir bardak su getirtebildim. Bursa çevresini hiçbir zaman bu kadar baskılı görmemiştim. Taaa Sultan Hamid günleri hatırıma geldi, “alenen nakz-ı siyarı”ın” gerçi kanunda cezası yok. Fakat bir şoför ki oruçsuzdu, çarşıda görürlerse dayak yerim, dedi. Kimsenin ne “özr-ü şer?“ 
ne de seferilik? dinlediği var. İşin tuhafı önümüzdeki beş turistin arabasıydı. Bunlar hiçbir yerde yiyecek içecek bulamayacaklardı. Oruçsuzların dükkânları da Şark riyakârlığı gereği saat beşten önce kapanıyordu. İşyerleri de öyle. Bu kalkınma ülkesinin bir ayda kaç milyon iş saati kaybettiğini düşündüm. Ve 1932'd-Antep'te “seferi” özürlü hanımlarla bir ramazan öğle yemeğini andım. O zaman da vatandaşların kimi oruçlu, kimi oruçsuzdu. 
Fakat Tanrı ile kulları arasında polislik takınan yobazlık baskısı yoktu. Biz memleket ufuklarını kızartmayalım derken kararttık. 
Cahillik yığınlarını, politikada uşaklık ettirdiğimiz bir yobazlar azınlığının kışkırtmasına »uk';:. ve bu yurt boyunca yeni bir yığın istibdadı yarattık. Tanrı bana izin verir, ama bu istibdat vermez. Her zaman olduğu gibi dörtte üçü de sahte. Bir hoca millet- 
35 Açıkça oruç bozma 


36 Dinin kabul ettiği özür 
37 Din buyrulMarımı hahtietici yökudukla ilgik 
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vekilinin Beyazıt”ta öğle yemeğini yedikten sonra, Beşiktaş toplantısındaki nutkunda: 

— Şu oruçlu ağzımla yemin ederim ki, dediği hatırıma geliyor. Kara kuvvetin baskısı İstanbul ve Ankara'nın caddelerine yüklenemediği için, buralarda oruçlu oruçsuz arasındaki nispeti>* görüyoruz. Nispet her yerde aynı. Namaz kılanlar ve kılmayanlar gibi! Acaba ezan okundukça sokak ve kahvelerdeki halkın sopa ve kırbaçlarla aptesli aptessiz camilere kovalandığı günlere ne zaman kavuşacağız? 

Türkiye'de din, Müslümanlığı bilmeyenlerin pençesinde, Müslümanlıkta hiçbir kuvvet Tanrı ile kulu arasına giremez. Ama yalnız bizde dün üfürdüğü kadının memesine sarılan yobaz, ertesi gün sokaklarda Tanrı polisliği eder. Kaybedilen hürriyetler demokrasisini icat etmekle nasıl da utanmadan övünüyoruz! 


Bu arada pek sevdiğim Fazlı Güleç dostumu toprağa verdik. 
Bilgili, namuslu, karakterli bir vatandaştı. Valiliğe kadar çıkan bir kişi için bizim demokrasimizden başka hiçbir hürriyet ülkesinde bu sıfatlar kullanılmaz. Vali değil, çok daha küçük rütbede hizmet adamları tabii olarak bilgili, namuslu ve karakterlidirler. Demokrasimizden beri böyleleri idarede ve politikada tutunmak için ne çile doldurmuşlardır. Demokrasimizde çoğunca “gün, uğursuzun” olmuştur. Bugün bile içişleri bakanlığında partizanların baş başa vererek idareyi, parti kulluğu etmeyenlerden temizlemeye çalıştıklarını ve listeler hazırladıklarını işitiyoruz. 

Rahmetli Fazlı Güleç gerçek bir din bilginiydi. Hocalıktan yetişmeydi. Ömrünün son günlerine kadar diyanet işleri kadrolarındaki bilgi ve ahlak yoksullarının İslamlığı nasıl çamura buladığını esefle bize anlatırdı. Onun bu yıllarda yeri diyanet işleri 


38 Oran 
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başkanlığı olmalıydı. Fakat uğrunda mesleğini feda ettiği partisinde nerede o vefakârlık? Nerede o kafa ve anlayış? 

Türkiye, değerlerini yerlerine koymamak, değersizliğe, politika gerçekleri ile yer vermek yüzünden adeta çökercesine dengesizliğe uğramıştır. 


Ankara'da Bahçelievler'de oturan ve benim yaşımda olduğunu söyleyen bir okurumdan aldığım aşağıdaki mektubun son fıkralarına Sayın Süleyman Demirel'in de bir göz gezdirmesini isterdim. 
Mektubu yazanın üslubuna dokunmadım: “Sizin ve benim gibi düşünür pek çok kimseleri üzen şu, irticaya ” taviz * verme, dini taassubu okşama faaliyetleri maalesef artarak devam etmektedir. 
Hafız okulları körpe dimağları Atatürk devrimleri aleyhine işler, durmadan Atatürk düşmanları yetiştirir. Türk kadını her gün biraz daha geriliğe sürüklenir. Hiç olmazsa lise kültürü alan, devrimleri kavrayan din adamları yetiştirelim, dersiniz. Kadını on on beş asır önceki şartından çıkarıp yirminci yüzyıl insanı yapalım, dersiniz. Bu bağırış hep boşuna gidiyor galiba! 

“En taze misal dünkü başyazınızda, aynı dinden bir memlekette bir hür, biri köle, biri hekim ve yargıç bile olan, biri bir haremin üçüncü dişisi olarak kümeste gibi yaşayan iki kadın ve baştan aşağı, iki ayrı medeniyet anlayışı, iki ayrı hayat anlayışı ve ikisi taban tabana aykırı, nasıl gider bu iş diye sızlanıyordunuz. 
Aynı gün iftar sohbetinde laik devlet radyosunda “.. Bir, iki, üç, dörde kadar kadınla evlenebilirsiniz, bir de cariye olarak alabilirsiniz...” gibi sözler yayınlanmıştır. Arkasından da üstünkörü bir tefsir.“ Hem de bunlar bir kadın ağzı ile söyletilmektedir. Ne kadar ayıp! İnsanın, yangın var, diye bağıracağı geliyor. Bu sözleri din- 
39 Gericilik. 

40 Ödün 
41 Yorum 
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leyen cahil, bak dinimizin dörde kadar müsaadesi var, der. Tefsire aldırmaz. Diyorlar ki Sayın İnönü yazı devrimine bağlı kalarak o zamandan beri eski yazı ile hiç yazmamış. Ne kadar iyi. Ama aynı Sayın İnönü koca devrim yıkıntısını tamir etmeye bakmamıştır. Kendi partisinden Devigti Başkanı, elli beş bin kişinin tahsilsiz olarak imamlık yaptığını söylemişti de bu önemli aksaklığa karşı hiçbir tedbir aldırmamıştı. Ben de bir devrime bağlılık taassubu var. On beş yıldan beri namaz kılarken kaameti hep “Tanrı uludur;” diye yaparım. Bu benim Türklüğümün bir gururudur da! 
İngilizler, İnci”'i İngilizce yapar. Her millet öyle! 

© “Fikirlerime değer vereceğini bilsem şu Ayasofya hakkında da başbakana bir şeyler söylemek isterdim. Derdim ki Sayın Demirel, gerek partinizce gerek şahsınızca Atatürk'e bağlılıktan bahsedilip durulmaktadır. Buna inanmak için fiiliyat*? görmeliyiz. Ayasofya hakkındaki söz ve yazıları'neden hep süküt ile karşılıyorsunuz? 
Bence Atatürk'ü seven Atatürk sağmış gibi davranmalıdır. Sevgi, bağlılık böyle olur. Ayasofya'yı cami yaparak müteassıp” yığının sevgisini kazanma zihniyeti yanlış bir yoldur. Atatürk ölmüştür, ne yapabilir, demeyiniz. O ölmemiştir, ölmeyecektir, her şeyi yapar. Tavizler gittikçe artarak sonu hüsran” olur. Tarih tekerrür- den” ibarettir, sözü çok defa doğru çıkmaktadır.” 


42 Eylem, uygulama 
43 Bağnaz 

44 Düşyıkımı 

45 Yineleme 


1960 


enim çalışma odamın. penceresinden yılda üç yüz alimi beş 

defa güneşin battığı görünür. Hiçbir batışı da ötekine benzemez. Şimdi tam karşımda. Engin, ortasında. Günler uzadıkça sağa doğru giderek Sultanahmet Camisi kubbesi üstüne kadar varır. Sonra günler kısala kısala gene karşıma gelir. 1966 yılına.girmişizdir. Yetmişliğin yılı, yedi yaşının haftası gibi geçiyor. Bana 
1965 yılının hatıralarını anlat deseniz, bilmem kaç dakikalık bir 
konuşma yapabilirim. Bir de çocuğunuza-dün okulda neler olduğunu sorunuz. Aşağı yukarı bir gazetelik hikâye. 

Bir eski fotoğrafçı ahbabımın nereden de aklına gelmiş, bana arşivinden bir hatira verdi: 1924'te dört gazeteci, bir ajansçı, bir de yakın dostumuz meclis dış merdivenleri önünde yan yana dizilmişiz. Soldan sağa doğru rahmetli Ruşen Eşref, merhum Ragıp Zonguldak, rahmetli Haydar Rüştü, ben, merhum Mahmut Siirt, rahmetli Vasıf Çınar. Ben ve Ragıp fesliyiz, ötekiler kalpaklı. 
Akşamüstü Kemal'in lokantasında buluşmamız gözümün önüne geliyor. Daha dün gibi. İstanbul basın gençlerinin o vakit bizleri, Cumhuriyet prensleri diye durmadan yerdiklerini düşünüyorum. 
Niçin Mustafa Kemal onları seçmemiştir de bizi meclise almıştır diye. Şimdi onların da dörtte hemen hemen dördü rahmetli. Hele biri vardı, bana Bolu Mebusçuğu derdi. Mebusçuk, dede yaşında, kendisi yılbaşlarını toprak altında geçireli on yılı aştı. Ne boşuna 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bir didişme, ne boşuna keyif kaçırmaydı. Biz gençler gene parça parçaydık. O vakit gerici değil de “mürteci” dediğimiz hoca ve “sivil takım gene,el ele, kol kola, omuz omuza. Ispartalı softa: 

— Medreseleri kaparsınız. Meyhaneleri açarsınız. Erzurumlu yobaz: “oh “ge 

— Floriyye'de ümmehat-ı müslimin üryan” olarak... Sizin anlayacağınız Floriyye bizim Florya hafizcası. Ümmehat da analar! 

Hani tıpkı bugün: Sinemaya gidin kadının boş olacağını söyleyen hoca okulları kol kola, el ele, omuz omuza, Cumhuriyet gençlikleri sağ, sol, orta, ortanın sağı, ortanın solu, beş on parça. Ve pek çoğu da Ankara'da, Papa'nın kaç tankı var, diyen Stalin'i taklit ederek Atatürkçü dediğin de kaç oy diyerek geri ve gerici peşinde. 

Bir türlü şu irticayı rahmetli diye anamadık gitti. İnşallah milletçe ve devletçe rahmet-i rahmana*7 kavuşmadan son “hüvelbakiyi” onun kitabe-i seng-i mezarı” üstünde görür ve altına yaldızlı yaldızlı “ne kendi eyledi rahat, ne halka huzur - Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kubür”* beytini kazdırırız. 


Alın size Osmanlıca bir beyit: “Akşam, ketum” beldenin enginle birleşen - Issız ufuklarından iner karlı dağlara.” Merak etmeyin, benimdir. On altı yaşında 7ecelli dergisine sokuşturmuştum. Tarih 7 Şubat 1326. Biz o zaman on dördüncü asırdaydık. 
Asır... Acaba saat saat, hele dakika ile saniyeye dakika ve saniye deyip gidiyoruz da şu kısa “asır” sözünü ne diye “yüzyıh'a çevirdik? Yirminci asrın altmış altıncı yılı yerine niçin yirminci yüzyılin altmış altıncı yılına giriyoruz? Hele bir de yüz asırı Türkçeye 
46 Çıplak 
47 Tanrı'nın rahmeti 
48 Tanrı ölümsüzdür. 

49 Mezar taşı yazısı 


50 Ölüler 
51 Saklayan 
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çeviriniz. Dakika ve saniye ise Nasır fellâh olduğu kadar Arap. 
Zaman desek Arapça; onu Arapça “vakit” ile Türkçeleştiriyoruz. 
Köyün de pek iyi bildiği “müdded”i atarak yerine bizim hanımın da anlamadığı “süre”yi yakaladık. Geçen gün “tesadüf”e ne demişler diye baktım. “Raslama” demişler. Buradaki “ras” Farsça “rast.” Arabistan'dan gelen birine koyunun. Arapçasını sormuşlar: “Ganem!” demiş. “Ya kuzu?” sorusuna da Arapçasını bilmediği için: “Bir yıl bekleyip ona da ganem derler!” diye işin içinden çıkmış. Biz de Arapçayı Farsça ile öz Türkçeye çevirerek işin içinden çıkıyoruz. “Türkiye”nin bile Türkçe olmadığını hatırlamıyoruz. Türk evinin konuşma diline sinen, hele Türk söz kalıbını alan her söz Türkçedir. “Kalıb”ın Arapçası üç elif miktarı çekişle “kaalip”tir. Bacanın Farsçası “bâce”dir. Mutbak “tabh”'dan gelir. 
Kafanın Arapçası “kafa”dır ki ona eklediğimiz tas da Farsça. Kafa Arapça ense demek. Kafasız yerine ensesiz diyemeyiz tabii. Buradaki “tabii”nin yerine de doğal diyemeyeceğimiz gibi! 

Bir gün hiç Türkçe bilmeyen bir Fransıza sormuşlar: “En çok işittiğiniz kelime hangisidir?” “Tabii kelimesi!” demiş. 

—Yarın bana geleceksiniz, değil mi? 

— Tabii, efendim tabii! Buyurun da “Doğal, efendim, dogal!” deyiniz. i 

Lügata baktınız mı, “efendi”nin karşısında “elinoz lisanından.” 

Ben Türkçeciyim. Terimlerde uydurma eksiksiz olmak ve Latin köklerini de bir yana atmamak şartı ile dilediğiniz kadar Türkçeleştirmeye gidin. Ama roman dili? Şiir dili? Onun tek kaynağı bugünkü konuşma dili. Neden şiire şiir de nesire “düz yazı” demek? 

Yaşayan dil durmadan, ağaç yaprak döküp yenisini açtığı gibi kelime yeniler. En doğru yazı, terimleri bırakırsak, bugünkü evin anlayacağı ve yadırgamayacağı yazıdır. i 
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Bu yılbaşını da Bursa'da geçiriyorum. Otel rahat. Emekli Sandığı, Çelik Palas'ı kurtarmıştır. 

e Bilir misinizi, Bursa'ya ne:kadaç yanarım, Çumhuriyet çimentosu ile onun eşsiz, karakterisisbenduk. Otuz iki yıl önce: “Ah Bursa'ya Galata'yı sokmasak;Jiniardim. Haşim: İşcan buraya vali olunca kendisinden Türk sivil. mimarisine bağlı olanlardan faydalanmasını dilemiştim. Vali.evi, Çekirge yolundaki bir iki ev ve bazı yapılar bu yolda gitti. Ama'Galata şehrin göbeğinde. Eski Çarşı'nın restorasyonunda:bile-pek kötü yanlışlar var. 

“ Osmanlı Türkleri antt yapmışlardır. Sivil mimarileri vardır. Fakât ev ve konaklarımız ahşap veya kerpiç olduğu için geriye pek az bir şey kalımıştır. Osmanlı Türkleri şehir yapmamışlardır. Dev-İleti en zengin ve'saltanatlı günlerinde bile İstanbul'a gelen yabancılar sokaklarımızı, mahalle ve semtlerimizi her zaman berbat bulmuşlardır. Fakat evlerin çoğu bahçeli olduğu için batıya doğru ilk yönetilişimiz ve batı şehirlerini tanıyışımızda urbanizme değer verseydik, şehirlerimizi yeni çağın eşsiz örnekleri yapabilirdik. 
Hepsi geçen asırda yandı, yıkıldı, boş kırlar içinde genişleyip büyüdü. Bugün bile meydari nedir, blok nedir, yeşil saha nedir, öğrenemedik. Plancılık yalnız parsel ve kat haydutlarının işine yaradı. 
Bursa'nın da bütün çirkinlikleri bizim. Bursa'nın “yeşil” denebilecek bir avuç yerini bile bırakmamaya ant etmiş görünüyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti imamlığında kültür sıfır. Sanat sıfır. 
Zevk sıfır. Ne diye Güzel Sanatlar Akademisi'nde ve teknik üniversitede şehircilik ve mimarlık dersleri okutuyoruz? 

Ankara” dan bana gelen şu mektubu okuyunuz: 

“15 Aralık 1965 tarihli Dünya gazetesindeki böşmakalenizi okudum. İstanbul'un yürekler acısı o imar perişanlığını, bizim gibi senede bir kere orayı ziyaret edenler, daha büyük bir elemle müşahede etmektedirler. Bu yaz Topkapı Müzesi'ni gezerken bir alakalıdan şunları duydum: İçeride dolaşırken iki ecnebi turistin, 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sarayın penceresinderi, Boğaziçi'ne bakarak birinin ötekine: “Barbarlar İstanbul'u ne hale getirmişlet?”'dediğini'duymuş! . © 

“Gelelim “Astkardiya; “biliyorsuhüz “Ankard'da oturanlar; duman yüzünden pek kölü durmadadırlat:: Böyle zamanda şehir havasının temizlenimesimde, enimihim unsur, yeşil saha açarak hava cereyanlarını hızlandırmak, tedbirdir, ilim böyle diyor. Ya bizim Ankara Belediyesi ne yaptı bilir misiniz: Mebus evleri ve Bahçelievler'deki bahçeleri kaldırtarak yerine beton yığını apartmanları koydurdu. Yeşil çamların, gül bahçelerinin katliamını görenler, elleri ile dizlerini döve döve şuraya buraya beyhude müracaat ettiler. Birkaç menfaatçinin arzusu yerine getirilmiş, imar planı.çoktan vekâlete tasdik ettirilmişti. Şimdi her gün bir iki dolandırıcı, geri kalan evleri yıkmak için ev sahiplerini taciz edip duruyor. 
Buna bir son vermek lazımdır. Ankara ve İstanbul'un imar planlarının, bir kere daha ele alınması hususundaki lütufkâr mücadelenize devamınızı sizden rica eder, saygılarımı sunarım efendim.” 


Adana'da sözde bir din okulunun kapısında Atatürk'ün hayatta en büyük irşatçının” ilim olduğu sözü varmış. Latin yazısı ile olduğu için bütün yobazlığın gözüne batmaktaydı. Günün birinde, eğer yerine Arap yazısı ile bir hadis koyar, onu da içeride kütüphaneye atarsak, kimin haddi ses çıkarmak, demişler ve yapmışlar da! 

Müdürün bir yorumu var ki Allahlık. Efendim, gerçi Atatürk'ün sözü orada yakışık almazdı. Gerçekte Arap harfleri ile ve Türkçe olarak şu söz yazılmalıydı: “Sınırları Viyana kapılarında, Cezayir ötesinde, Fars Körfezi'nde, Kızıldeniz sonlarında, Rusya içerilerinde, o koskoca imparatorluk Türk çocuklarının bu duvarlar arkasında mahküm edildiği cehalet yüzünden dağılmıştır, çökmüştür, batmıştır!” 


52 Doğru yol gösteren 
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Bay savcı, eğer Adana'da bu rezaleti yapanlar henüz hapiste değil ise, sakın hiçbir solcu için soruşturma açma! Komünist bile olsa, suçu o rezaleti yapanların suçu ile kıyaslanamaz. 
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| < ıbrıs Dış Bakanı Kipriyanu ne dese beğenirsiniz: “Efendim, 
tatürk büyük adamdı. O nasıl Sevres Antlaşması'nı yırttı ise biz de Zürich-Londra Antlaşması'nı yırtık.” 


Buyrun size bir Atatürkçü daha. Nasıl ki bizde sağ sola karşı, sol sağa karşı, ikisi ortaya, orta ikisine karşı, ortanın sağı ortanın soluna, ortanın solu, ortanın sağına karşı, Ayasofyacı bana karşı, ben Ayasofyacıya karşı, özetin özeti hepimiz hepimize karşı Atatürkçü! 

Kipriyanu da bakmış ki geçer akça bu. O ad bize karşı Atatürkçü ve tabii biz de ona göre “mürteci.” Yeni deyimi ile gerici. 
İçeride komüniste karşı olduğumuz gibi! 

Vala Nurettin Kuvayı Milliye'nin ilk günlerinde eşyasını İnebolu'dan Ankara'ya götüren katırcıya sormuş: 

— Mustafa Kemal kimdir? 

— Padişahtır? 

— Padişah kimdir? 

— Enver Paşa'dır. 

— Enver Paşa kimdir? 

— Halifedir. 

— Halife kimdir? 

— Peygamberdir. 
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— Peygamber. kimdir? 
— Allah'tır. 
--— Allah kimdir? - ©. 

“— Ali'dir. 

— Pekiyi ne yapar Mustafa Kemal, padişah, Ali mali olan bu adam? “ 

— Çamurlu iki parmağı vardır. Uzatınca düşman kralının gözlerini oyar. 

“Çamurlu parmakla göz oymak” eski bir masal! 

Atatürkçülük, dışarıda ve içeride, çoğunca, bizleri 1920 İnebolu katırcısının katırı kadar beyinsiz sananların silahı! 


Atatürkçülük demek, Türk toplumunu akıl yolu ile bu çağ medeniyetinin ileri toplumları arasına katmak, akıl yolu ile araştırmalardan bizleri alıkoyucu gelenek ve görenekleri yıkarak aşmak demektir. Atatürk “nakil”ci ve “nas”cı değildi. Akılcıydı. Ekonomik ve sosyal bakımdan, dil ve tarih bakımından düşündüklerinde o devir için doğru olmasa bile faydalı ve gerekçeli bugün için begenilmeyecekler olabilir. O ne bir ekonomi bilgini, ne de tarihçi ve dilciydi. O Türklüğü Batı medeniyet toplumları arasına katılmaktan alıkoyucu bütün köstek ve engelleri silip süpüren bir devrimci, Doğu'da onda biri çar çavuşlarını imparator yapan şanlarını şereflerini bir, ama tek bir anda vatanı kurtarıştan da çok önemli tuttuğu millet kurtuluşu uğruna feda etmeye hazır bir ülkücü idi. 

Biz 1965 yılında neler yapacağımızı 1925 değil, 1965 aklımız ve bilgimizle arayıp bulacağız. Tarım bakımından Atatürk'ün 192te düşündüğü gibi düşünmemek ve 1965 akıl ve bilgimizle davranışlarımızı ayarlama Atatürkçülüğü çiğnemek. Ama onun yıktığı gelenek ve görenekleri “nunaddesatçılık” saymak, laisizm ve eğitim birliği ilkelerini baltalamak, yani gericilik, geri 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dönüşlük, Atatürk'ün kabrini tırnakla eşip kalan kemiklerini kırmak demektir. 

Atatürk devrinde gerekliği kendini doyurmayan toplu sözleştirmeciliği yapmak, Atatürkçü olmak demektir. Fakat çağdaş eğitim ve öğretim verici din ortaokul ve liseleri yerine, eski medreseleri “hortlatmak” ve kalkınma sermayesinden bu hortlağa milyonlar vermek Atatürkçülüğü taşa ve çamura çalmak demektir. 

Tevfik Nevzat Çağdaş, gazetemizdeki “Vesikalarla Sultan Hamid” tefrikası ile Türk gençliğine büyük bir hizmette bulunmaktadır. Eserde yalnız devlet arşivlerinden alınma vesikalar var. Ne Türkçe yoruma götürür ne de Arapça “tevil”“3 Benim doğduğum yılların Türkiye'si ayan beyan'* meydanda. Hamid'in ikide bir kovduğu tok sözlü vezirleri de var. Biri Kamil Paşa. Hamid'in sistemi Avrupa basınında çıkan tenkitleri para vererek susturmak. Sadrazamı diyor ki: “Para vermekle başa çıkmayız. Arkası sökün eder. 
Yazılanlar nelerdir? İstanbul sokakları berbat. Mahkemeler kötü. 
Donanmamız Haliç'te “Hapis.” Tenkit fırsatçılarına para vereceğimiz yerde sokaklarımızı onarsak, mahkemelerimize ve idaremize düzen versek, donanmamızı liman liman dolaştırsak, böylece fırsatçıları silahsız bırakırsak...” 

Ankara'da bir valimiz köylünün Atatürk Bulvarı'ndan geçmesini yasak ettiği idi. Yabancılar görür diye. Ankara'nın eski semtlerinde fotoğraf çekenler de çok defa karakolluk olmuştur. 
“Ne diye köhne evlerin resmini alıyorsun? Postanenin fotoğrafını çekersen a...” 

Nasıl ki Ankara'nın burnu dibindeki köyü olduğu gibi şiire ve hikâyeye aktaran edebiyatçıya hemen: 

— Komünist(?) damgasını vururduk. Köylüyü giydirmek yerine. Arka semtleri bakım altında bulunduracağımız yerde. Köyü 


53 Sözü çevirme, döndürme 
54 Açık, seçik 


59 


KURTULUŞ 


“köylü efendimiz”in oturabileceği, kazanıp yaşayabileceği şartlara kavuşturacağımız yerde! 

Daha korkuncu var: İşkodra'da Arnavutlar, efendim ne diye hutbeyi Arapça söylüyorsunuz, Arnavutça söyleyin de biz de anlayalım, demişler. Bir uyanık imam da haklısınız, demiş. Vay efendim vay, bütün yobaz takımı ayaklanmış: “Efendim hutbeyi Arapça okumak sünnet-i seniyyedir. Peygamberimiz zamanından beri böyle gelmiştir.” Ve üstelik vali de uyanık imama ve halka hak verildiği için yüzlercesi telgrafhaneye giderek, “Alınız bu valiyi İşkodra'dan,” diye padişaha telgraf çekmişler. 

Hutbede ne der hatip? Kimsenin hakkını yemeyin, cehennemde yanarsınız, der. Bunu dinleyenlerin anlayacağı dille mi, anlamayacakları dille mi söylemek doğru? 

Bu tefrikanın çıktığı aynı gündü. Aynı gazetede, İstanbul'da birçok hafiz kursları da işleten 

-demokrasi okullarından yetişme- bir hocanın halka: 

— Sinemaya giden boş olur, diye vaaz ettiği yazılıydı. Ertesi gün de Cumhuriyet Millet Meclisi'nde Türkleri camiye Arapça mı çağıralım Türkçe mi tartışması olduğunu okudum. 

İşkodra kavgası on dokuzuncu yüzyılın son yıllarında. Ezan tartışması yirminci yüzyılın ikinci yarısının on beşinci yılında! 

Ne kadar biz, biz kalmışız! 

num 

Mecliste devlet bakanının “ezanı isteyen Türkçe, isteyen Arapça okur” dediği doğru. Ama 1950 diyanet işlerinin tamimi” bunun tersineydi. 

Geçen gün hasta bir dostumun yatak odasındaydım. 

Odanın içinde çığlık çığlık bir hoparlör ezanı! Neden “ezan - okumak” değil de “ezan bağırmak!” 

55 Genelge di 
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Bir zamanlar bugünkü hijyen gerçekleri göz önüne alınarak camilerde kabarık secdelikler yapılmıştı. Yıllarca halk ayak basmayan yere alnını koyarak namaz kıldıydı. Demokraside bidattır diye söktürdüler. Bizim öğrendiğimiz Müslümanlıkta bir bidat-i hasene, bir de bidat-i seyyie vardı. Yani iyi bidat, kötü bidat! Secdelik iyisiydi. Hoparlör kötüsü! Neden iyisini atıp kötüsünde dayatmak? 

Bütçe toplantısında Aydın Yalçın'ın dedikleri ne kadar doğru ise bir başka APlinin hele bir MP'linin söyledikleri o kadar sapıtkancaydı. Balkanlar'da müze yapılmış camiler vardır. Nasıl vaktiyle kiliseye çevrilenler olmuşsa! Türkiye'de camiye çevrilen birçok kilise yanında eskiden beri müze olarak bırakılanlar vardır. 


Dünyada dost ararken bu defa Amerika'dan başka bir İran, bir de Pakistan'la Arnavutluğu bulduk. Irklardan sarısı, karası, be- yazı, dinlerden Müslümanı, Mecusi ve Budisti, Hırıstiyan ve putperesti bize karşıydı. Hilal-haç desek ikisi de kol kola! 

Nerelere gitti o heyetler? Hepsine verdiğimiz dövizlerin boşuna olduğunu yazıp durmuştuk. Zenciler için her olay dans bahanesidir, derler. Bizim için de dövizli yolculuk firsatı! Kırk yıldır bilirim. Heyet ertesi günü çarşı pazardadır. Bir vakit bulup toplantıda kürsüye çıktı mı, beş on laf eder, dinleyenler ya evet der, ya demez. Fakat dövizlinin elyazısı ile bu büyük başarı Anadolu Ajansı'na girer. Hiç ama hiçbir Batı ig başarıcımız degil, Türkiye'nin adı geçmez. N İK 

Kıbrıs Türklüğüne yanıyorum. Ne oldu ise bugüne kadar ona olmuştur, Halkın ve gençliğin yürek acısını anlıyorum. 

Politikacılar onları aldatmışlardır. 


— Başbuğ... Başbuğ, diye salona giren Türkeş; 
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— Beton köprü yapmakla, köye su götürmekle sanki iş beceriyoruz, dedikten sonra: 

— Gençler Oniki Ada'ya, Selanik'e, direktifini vermiş. Ben gençken Selanik bizde olduğu için: 

— Budim'e direktifini alırdık. Nitekim devlet Belgrad'dayken parolamız: 

— “Beç!”di. 

“Beç,” ki Viyana! 

Köye su götürmek nemize gerek? Mahallede okul açmak iş mi? 

A Türkeş'im köprü, su, okul yerine, Viyana, Budin, Belgrad diye diye Sakarya'ya geldik ve Cumhuriyet henüz Hakkâri'ye ayak basmamıştır. 


Hayır, henüz şu Belgrad Ormanı ötesindeki Gümüşdere 


Köyü'nde yokuz. 

Führer yerine midir Başbuğ? Bütün Avrupa'yı, İngilteresi, 
Fransası, Rusyası ile hallaç pamuğu gibi atan korkunç 1938 
Almanyası'nın bu “hayal-i muhal”ler'“ yüzünden başına gelenleri hatırlayınız. 

Hayır Başbuğum, köye su, akarsu üstüne köprü! 

Atatürk, Harp Okulu ve Akademisi kurulduğundan beri yetişenlerin en büyüğü ve en akıllısıydı. En büyükçe ve akıllıca eserlerden biri Misak-ı Millisi'dir, Türk'ün gözünü dışardan kesmek ve kendi üzerine çevirmektir, milletine “yurtta sulh, cihanda sulh” direktifini vermesidir. 

O umutsuzluğu yendiği gibi, hayalciliği de yenmişti. 

Bizim bir tek meteliğimize, bir tek saniyemize, bir tek adamımıza ihtiyacımız var. 


56 Gerçekleşmeyecek düş 
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KIZIM SANA... 


zmir'de çıkan bir gazete önümde. Dünya çapında ekonomi ve 
| pere adamı Prof. Baade Kuşadası'ndan Sisam Adası karşisına doğru uzanan otuz sekiz kilometre uzunluğundaki ormanlı koyu dolaşıp döndükten sonra: i 


— Fransa, İspanya, İtalya, Yugoslavya ve Yunanistan'da turizm incelemeleri yaptım. Samimi olarak söylüyorum ki Kuşadası kıyılarının turizm potansiyeli Akdeniz'in hiçbir köşesinde yoktur. 

“Ömrüm boyunca gö:cüi,im en duru deniz. Haşmetli bir antik kapasite Eşsiz tabii güzellikler.” Bu da Belçika turizm umum komiserinin sözü. Eski İngiliz başbakanı Mc Millan'ın, Fransa başbakanı Pom Pidou'nun, İspanya dışişleri bakanının, Lady Guinness ve Lady Halifax'ın, Princesse Esterhayz'nin hep bu türlü sözleri de bir broşürün sayfa altlarına toplanmış. Acaba nasıl işleyecek, diye düşündüğümüz Tusan Oteli 1966 turizm mevsiminin yedi ayı için iki Alman firması tarafından kiralanmış. 

Daha birkaç yıl öncesine kadar hiç ama hiçbir şey yoktu Kuşadası'nın e içinde ne dışındâ. Genç bir 'kaymakam kendini kaybederce bir aşk ile Kuşadası'na sarılmıştır. Planlamayı da, yerli işadamlarını ve halkı da harekete geçirmiştir. Sonunda CHP partizanlarınca Hatay'dan uzaklaştırılan yapıcı ve imarcı valiye de kavuşunca Kuşadası alıp yürümüştür. 
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Geçen yaz sözünü ettiğim Öküz Mehmet Paşa turistik çarşı ve Osmanlı sistemi motel olarak tamamlanma yolunda. Aslanburnu'nda emekli sandığı turistik tatil köyü yapmak üzere beş yüz bin metrekare kumsallı yer satın almış. Geniş bir kumsal arkasında Sisam Adası'na doğru uzanan iki yüz bin dönümlük orman milli park olarak ele alınmış. Kuşadası'nın altmış beş kilometrelik kıyılarına paralel kıyı yolları asfalt olarak yapılmaya başlanmış. Şehir karşısındaki Küçükada üzerinde turistlik eğlence yerleri yapılmakta. Büyük otel bu mevsime yetişecek. Ayrıca topu bir arada bir otel gibi işletilmek üzere iki yüz ellisi tek, yüz ellisi iki, yüzü üç odalı özel bir tatil köyü için bir anonim ortaklık iş başında. 

Devlet, halk ve özel sektör el ele vermiştir. Hepsinin yardımcısı vali ve kaymakam. Bir santim menfaatleri yok, fakat ikisi de resmi veya özel teşebbüsleri yürütebilmek için çırpınıp durmakta. 

En önemlisi bütün Kuşadası turizm bölgesinin sıkı disiplin altına alınmış olmasıdır. Kum kapmaca yok. 


Gelişigüzellik yok. 
unu 


Konuşmama “Kızım sana...” başlığını koymaktan maksadım, gelinime derdimi anlatmak. Gelinim İstanbul. Tarih boyunca binlerce yıl övülmüştür. Pendik ve Tuzla takımı ile, Boğaz yollarının kıyıdan götürüp ormanlardan geri getirdiği kilometrelerce Karadeniz kumsalları ile, Florya ve ötesi kumsalları ile, Yalova ve Armutlu'ya kadar ormanlı ve plajlı eşsiz kıyıları ile, İstanbul turizmi “kapanın elinde!” parselliyenin pençesinde. Valinin her köye yol yaptığını, Karadeniz'e doğru yollar açtığını biliyorum. 
Fakat turizm planı yok. Disiplin yok. Aydın valisi ne yapmışsa ve yapıyorsa, İstanbul valisi vakit pek geçmeden, turizm bakanlığı ve planlama ile anlaşarak, gerekirse yaza kadar haftada bir Ankara'ya giderek İstanbul ili turizm çalışmalarını bir disiplin ve bir plan altına almalıdır. 
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Aynı zamanda belediye başkanlığı eden eski valilere bir türlü dert anlatamadığım için Anadolu yakaşı, halka bir karış deniz ve kumsal payı bırakılmaksızın, bir iki yüz kişinin eline geçti. İki buçuk milyonun hakkı! Bugün de Pendik'ten İzmit'e, Çekmece'den Tekirdağı'na doğru kıyılar yağma altında. Şile ve ötesi, plan ve disiplin bakımından, sıfır, Kilyos ve ta Edirne ili sınırına kadar o canım kumsallar cenneti öyle. Yol büyük iş. Fakat neden yalnız açıkgöz menfaatçiler menfaatine yol? 

Aydın ili ve Kuşadası çalışmaları bütün idare başında bulunanlarımıza örnek olmalıdır. Neden imar plancılığı bakımından İstanbul şehri en geride, niçin turizm plancılığı bakımından İstanbul en geride kalmalı? 


Belediyenin başında Türkiye belediye başkanlarının en çalışkanı ve işvereni, vilayetin başında da kasaba kasaba, köy köy koşarak yolsuz ve elektriksiz köşe bırakmayan bir valimiz var. 


Tam sırası geldi. Saldırışçı ve kara kafalı softalık yüzünden nasıl gülünç olduğumuza bakınız. Türkiye'de film çevirmeye gelen İsviçreliler arasındaki gazeteci İstanbul ve Anadolu'da gördüklerini yazarken diyor ki: “Boğaziçi'nde uykularımız kısa idi. 
Her sabah saat beşte müezzin|inP” sabah ezanı hepimizi yataklarımızdan fırlatıyordu. Sabah ezanının çok yüksek sesli hoparlörle okunduğunu söylersem nasıl rahatsız olduğumuzu anlayabilirsiniz. 

Bu çığlık çığlık haykırma yüzünden ezana karşı eski Müslüman saygısı da kaybolmuştur. Ses meyhaneye kadar gelir, herkes hiç tınmadan rakısını çeker. Kahvede sohbet eden, yüzünü ekşiterek: “Sus be!” der gibi sesin geldiği yana çevirir. Hoparlör ayette mi, hadiste mi vardır? Peygamber zamanında saat olsaydı 


57 Metnin okumasını kolaylaştırmak adına bazı yerlere ekler getirilmiş ve bu ekler köşeli 
parantez ile belirtilmiştir. 
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Bilal-i Habeşi”ye” bile lüzum kalmayacağına şüphe yoktu. Bir de meme çocuklarının analarına sorunuz. Softa bu, daha iki yıl önce “Gâvurun âyak bastığı yerde bereket kâlifâz!” diye Fethiye'de tu- 


: 
İH 


rizm fetvası vermeye kâlktıydı.' 


Beheyler bari gazino ve otel yakınlarından hoparlörü kaldırın. 
Sabahları meme çocuklarını uykudan sıçratmayın. 


Tüccarları dolandırmaktan sanık biri mahkemede: 

— Ben bir sosyalist yazarım, demiş. 

Yargıç da: 

-—Senin sosyalistliğinden bana ne? Ben seni dolandırıcılıktan . 
yargılıyorum, cevabını vermiş. 

, Sanık, sosyalist dolandırmaz, demek istemiş ise de yargıç bu memleketli olduğu için, hırsızlar polis esvabı giyerek ev soydukları gibi, nice mazanna-i su” takımının başında ve politikada sosyalist maskesi ile “icra-yı sanat” ettiklerini bilmekteydi. Hol|- vwood sürtüğü kendini ahlak üstü görerek kimi koca, kimi karı koleksiyonu yaptığı gibi, Doğu sosyalistleri de yalanı, uydurmayı, iftirayı sermaye edinmişlerdir. 

Sosyalist dolandırmaz doğru, ama Batı sosyalisti o. Bizdeki bütün milleti kafese koymaya çalışıyor. 

Ankara'dayken bir gün İngiltere büyükelçilerinden biri bana: 

“Şehriniz yabancı dolu... Onlara ve kendinize neden bir golf yerlil ayırmazsınız, demişti. 

Sonra kendisi bir golfçüyü misafir olarak getirdi. Biz de parasız yatırıp kaldırdık. Şimdi Ankara'ya özel bir itibar kazandıran golf kulübü meydana geldi. 


58 İslam dininin ilk müezzini 
59 Kendisinden kötülük beklenen 
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Amerika'ya gittiğimde belediyelerin halk için parasız golf yerleri yaptıklarını görmüştüm. Belli spor tesisleri olmayan medeni şehir olmaz. Golf bunlardan biri. İstanbul'da Boğaz yolunda Hamid devrinden beri böyle bir golf yeri, yar, 

Ne olsa beğenirsiniz? İnanmazsınız. 

Bir devlet kolu, verin orasını bize, apartmanlar yapacağız, demiş. 

Hazineden hiç fiyatına alacaklar. Apartmanlarını dikecekler. 
Kır ortasında, 

İstanbul'un dört yanı bomboş. Bula bula şehrin tek medeni tesisine göz dikmişler. Bu cinayetin önüne geçmesini idman işlerini üstüne alan bakandan istiyoruz. İstanbul golf yerinin tapusu idman birliğine verilmelidir! 

İstanbul golf yerinin tapusu idman birliğine verilmelidir! 

Yakında stadyumlara, parklara da mı müşteri çıkacaklar? Nasıl şey bu! Devlet bir yeri elinden çıkarırsa eksiltme ve artırma kanununa göre çıkarır. Orası lüzumsuz da milyonlar ederse, o milyonlar hazinenin, yani milletindir. Ne benimdir, ne senindir. 

Yeter bu yontmacılık! 


Ne yapmış Tahsin Banguoğlu? Senatördür. Seçim çevresini ve Ege taraflarını gezdiği sırada, görür ki eğer partisi tuttuğu yanlış yolu bırakmazsa, 1954”te uğradığından daha ağır bir bozguna uğrayacaktır. Önce liderine özel bir mektupla bunu bildirir. Aldırış edilmez. Herkes sol sözünün sihrine kapılmıştır. Banguoğlu durmaz, kendisi seçilecek veya seçilmeyecek değildir, ne gelirse nice yıllar meclislerinde ve bakanlığında bulunduğu partinin başına gelecek. Derdini gazeteye döker. Merkezin duymazlıktan geldiğini teşkilata işittirmek ister. 

Ne olmuştur sonu? Eğer çoğunluk sistemi ile seçim yapılmış olsaydı CHP on iki milletvekili ile meclise gelecekti. Demek 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195/”te uğradığından çok daha ağır bir bozguna uğramıştır. “Gel Banguoğlu, haklıymışsın, keşke seni dinlemiş olsaydık...” diyecekleri yerde içlerinden biri, “Onu haysiyet divanına verelim. 
Çünkü yazdıkları muhaliflerimiz tarafından her yana yayılmıştır. O yüzden kaybımız büyük olmuştur,” diyor. Acaba CHP'nin haysiyet divanı üyelerinde ne şeref ne de akıl bulunmadığı, hepsinin merkez takımı gediklisi, ödenekçi ve ikbalcilere kul köle olduğu sanısında mıdır? 

Nasıl şey bu? Komutanın yanındasın, “Aman soldan saldırma, cephemiz çöker!” dersin. Dinlemez ve cephe de çöker. Komutan dönüp senin boğazına sarılarak: “Sen böyle demeseydin bozulmazdık!” diye üstelik seni sorguya çeker. Belki de kendini kurtarmak için ipe gönderir. 

Seçimden önce geniş memleket çevrelerini ben de dolaştım. 
Sonuç ayan beyandı. CHP'nin yalnız muhalifleri değil, üyeleri de “Biz bu gidişe oy vermeyiz!” diyorlardı. , 

CHP biz artık sosyalistiz dese iş değişecek. Bugünkü kargaşalık gidecek. Fakat sağı türbeci, tekkeci, solu kolhozcu, nasıl yürür bu? Ayol bunun sağı soluna, solu sağına oy değil, selam vermez. 

Ben CHP reformcularının yapmak istediklerini söyledikleri arasında bugünkü anayasa ve Atatürkçülüğe bağlılıkla gerçekleştirilmeyecek hiçbirini görmüyorum. Niçin kıblenümâ”“ oyunları ile şüphe ve ürküntü yaratmak? 


60 Kıbleyi gösteren pusla 
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| böylesini ilk defa dostumuz Fuad Carım'ın Türkçeye 
çevirdiği yeni bir kitapta okuyorum. Kitabın adını konuşmanın sonunda bulacaksınız. 

İstanbul'da Comte de Cesy adında bir Fransız elçisi var. 1621'den 163Ve kadar görevi başındadır. Yerine bir başkası gelir. Fakat bir borç işinden Comte de Cesy Fransa'ya dönemez. Yerine gelen Marguis de Marcheville bir psikopat. Bir gün önümden çabuk çekilmediler diye birkaç silahsız yeniçerinin üstüne kılıcı ile saldırır. Buna benzer halleri yüzünden hiç sevilmez. Sonunda sadrazamın kaymakamı Koca Kenan Paşa kendisini çağırtarak yola çıkmak üzere bulunan bir Fransız gemisine bindirir. Hatta rüzgâr ters estiğinden gemi limandan çıkamadığı için iki çektirme gönderip limandan dışarı attırır. 

Kenan Paşa daha sonra bütün elçileri ve Türklerce pek sevilen eski Fransız elçisi Comte de Cesy'yi çağırtarak: 

— Padişahımız ölçüsüz davranışlarından ötürü Marguis de Marcheville'yi dışarı atmak zorunda kalmıştır. Onun yerine de Fransa kralı yeni birini gönderinceye kadar Comte de Cesy'yi elçilik işlerini çevirmekle görevlendirmiştir der. 
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Cesy, aman böyle şey olamaz, beni ancak Fransa kralı görevlendirebilir diye çırpınırsa da kaymakam paşa, ferman böyledir, diye dördüncü Murad'ın Hatt-ı Şerifi'ni“! okutarak Comte de Cesy'ye: 

— Çoluk çocuğunu al ye hemen elçilik konağına taşın, emrini verir. Tuhaftır, Fransa kralı XII. Louis de olup biteni benimseyerek Comte de Cesy'yi 1639 yılına kadar süren ikinci elçiligine atamıştır. 

Comte de Cesy'nin bu elçiliği sırasında kralın bir oğlu doğ- i muştu: XIV. Louis! Elçilikte şenlik yapılmış, fişekler ve bu arada tüfek de atılmıştır. Gürültü üzerine bostancıbaşı gider. Karşısına elçinin İstanbul'da büyüyen ve pek iyi Türkçe konuşan oğlu çıkar. Sevimli de bir delikanlı. Bostancıbaşıya: 

— Padişahımızın bir oğlu oldu da onu kutluyoruz, demesi üzerine bostancıbaşı: 

— Vay küstah, dünyada padişah bir tanedir, o da bizimki, diye elçinin oğlunu yaka paça sürükler. O sıra yetişen elçi: 

— Aman dur, oğlumu bırak, onun yerine beni götür, ama sonrasına karışmam, der. Bostancıbaşı delikanlıyı salıverir. 

Daima dediğim gibi, başımıza ne geldi ise işte bu on yedinci yüzyılı kaybetmemiz yüzünden gelmiştir. Medreseyi üniversiteye doğru türütemedik. XT. Louis'in başbakanı Fransız akademisini kuran Kardinal Richlieu. Bir din adamı. Onun bizdeki çağdaşı kimdir, biliyorsunuz: Cinci Hoca! 

O kadar şaşmayın: Lise öğretimini vermeyen bugünkü medreselerimizin yetiştirdikleri ile Hıristiyan din adamları arasında aynı arayı olduğu gibi tutuyoruz. Bir Vatikan'daki Konsil görüşmelerini, bir de son Ankara müftüler toplantısı haberlerini karşılaştırınız. 


61 Padişahın buyruğu 
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Cinci Hoca devri ve sonrası, on sekizinci, ön dokuzuncu yüzyıl medresecileri müsbet ilimleri aforoz etmekte devam edecekler. Batı'dan yeni ne âlirsak gâvurluk sayacaklar; 

1908'de Çanakkale'de medieseğlelreğimli okuma kitaplarına karşı halkı ayaklanmaya kışkırttılardı. Kuvayı Milliye günlerinde softalar okullardan resim dersini yasak ettirmek istemişler, adı “çizgi dersi” konarak bir kaçamak yapılabilmiştir. 

Politika ikbalcisi ve sağcı, solcu, ortacı Cumhuriyet aydınlarının akıllarına yabani bayırturpu sıkayım! 


Aynı kitabın başında Güney Amerika hürriyet kahramanı general Miranda'nın İstanbul hatıraları var. On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru Frenkler ve Hıristiyanlar, kendi aralarında, medenice tam bir Batı yaşayışı, kazancı ve keyfi içinde. Biz ölüm uykusunda. Yalnız kibir ve caka alabildiğine. Miranda'nın şu satırları üstünde acı acı düşündüm: “İstanbul, Üsküdar, Kadıköy, Boğaz, Galata ve Beyoğlu'ndan kurulma azametli grubun camileri, minareleri ve ağaçlıkları ile olağanüstü görünüşü üzerine bir fikir vermek imkânsız. Limanın (şu pis Haliç!) güzelliği ve genişliği, bir kıyıdan öbürüne durmadan işleyen kayık ve sandal akını, padişahın sarayı, bahçeleri, yalıları, köşkleri görülecek şey! 

... Belgrat Ormanı'na gittik. Ağaçlarının besliliği, güzelliği ve yüksekliği olağanüstü... (Az daha tarlaya dönecekti!) 

.. Yeryüzünde tabiatın yarattığı güzelliklerden birinin Boğaziçi olduğuna şüphe yok. Kıyılardaki köşkler ve bahçeler şirinliğini bir kat daha artırır. 

... (Çamlıca'yı anlatırken) Dünyada rastlanabilecek en ihtişamlı, en ilgilendirici tablo... 
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.. Tıpkı Hollanda'daki gibi sırlanan tuğla döşeli ayak yollarının parıltısı, bu milletin temizliğe karşı duyduğu merakı gösterir. 
Bu yönden Fıgnsızların tam aksi. 

Marsilya'da “passez” diyip başınıza lazımlığı dökerler. Paris'te lazımlığı yatıp kalktığımız odaya sürerler.” 

Adam dünyayı görmüştür. Bizi tanımayanlara kızıp durur. Anlattığı İstanbul'u bir düşünün. Bir de onu ne hale soktuğumuza bakın. İstanbul'un ne ağaçlıkları ne görünüş güzelliği kalmıştır. “ Hepsini barbarca çimentoya gömdük. Hem de en çok demokrasi | devrinde! Çünkü bundan kırk yıl önce de Corbusier İstanbul semtini hâlâ ideal bir şehir görünüşü saymaktaydı. Arsa ve kat vur guncularına kurban ettik, 

Türk yaşayışı bozuk: “Saat dört sularında Galata'ya geçtim. 
Lostarya'lardan birine girip bir yemek ısmarladım. Şarap yuvarlayan birçok Türk. Çalgı çengi ve köçek. Köçekler kötü yola sapmış genç çocuklar. Bunlar sanatlarını açıkça yaparlar ve bunun için bir para ödeyerek vesika bile alırlar. Bu çocukları nasıl da sömürüyorlar? Bir tanesini elde etmek için patrona elli kuruş vermek gerek. Halbuki bunun ancak beş kuruşu çocuğun eline geçiyor!” 

Hani gelenekçi ve gericilerin, nerede o eski zaman dedikleri zaman! Sokakta sopa ile camiye sürülen, evlerinde biri yıprandıkça ikinci karısını alarak hepsini harem hapsinde tutan dedelerimizin “iç yüzü!” 

Generalin anlattığı temizliği düşünün. Turistlerin o cennet gibi Akdeniz kıyılarımızdaki otellerde bile şimdi en fazla yakındıkları şey pislik! 


Geçen gün Erenköy Vergi Dairesi'nden bana bir ultimatom geldi. O semtteki 711 metrekare toprağıma 119.000 bilmem kaç lira değer koymuşlar. Bin yedi yüz küsur lira vergi verecekmişim. 
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Numara, damga, mühür, pafta, harta, parsel, hepsi tastamam. Gittim, “Verin benim 711 metrekare toprağımı, vergisi kolay!” dedim. 
Çünkü o semtte ve bütün Türkiye'de bir, ama bir santimkare toprağım yoktu. Defterleri açtılar, kapadılar, bana baktılar, birbirlerine baktılar, basılı kâğıt da rakamlı, ada ve parsel numaralı, bilimsel mi bilimsel, çare bulamayıp “Bir defa vilayete gitseniz...” 
dediler. On lira taksi param da boşa gitti. Dönüş masrafı ayrı. 
Ben bir yanlış yapılmasını anlarım. Ama onun bir telefonla bile: — Affedersiniz, denerek düzeltilmemesini aklım almaz. 


Devletin yaptığı yanlışı vatandaş günlerce dilekçeler vererek, taban teperek, masraf ederek düzeltecek. 


Size samimi söylüyorum. Bu iş için gittiğim yerde tam karşı cami minaresinin hoparlör çığlığından ne söylenenleri anlayabiliyor ne de söylediklerimi anlatabiliyordum. Ne de kötü bir sesti bilseniz... Bari bir iyi seslinin ezanlarını teybe alıp biraz daha pesten, hele sabahları kundak beşik çocuklarını düşünerek, hem kulaklarımız rahatsızlıktan hem de camileri ezancı masrafından kurtarsalardı... i 


Geçen gün gazetelerde okudum: Turizm reklamı yapmak üzere camiye giren sinemacıyı, sürü sepet, domuz kovar gibi sürmüşler. Hoparlör plak kutusunda “günah-ı kebâir;“? minare şerefesinde “emanet-i mukaddese”den!# 


Not: Adını ettiğim eser üç bölüm: 1- Venezüelalı General Miranda'nın Türkiye'ye dair hatıraları 2- Yazar ve seyyah Jean ,, Chardin'in anlattığı kalp para ticareti 3--Comte de Cesy, Dördüncü Murad tarafından atanan Fransa elçisi. Berksoy matbaası 3,5 lira. 


62 Büyük günah 
63 Kutsal emanet 
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ocukken padişah ve şehzade yüzü görmemiştik. Sokağa çıkmak değil, resimleri bile yasaktı. Akşama doğru ilkokulun bahçesinde toplanıp hep bir ağızdan “Padişahım çok yaşa!” (diyel bağırırdık. Cülus“* günleri de Sultan Hamid'in alafrangamsı marşını söylerdik: “Ey Veliyyun-nimet-i âlem-ü şehenşâh-ı cihan.” 
Padişahımızın gerçekte Beyoğlu caddesindeki Yunan uyruklu bakkala hükmü geçmez, fakat marşta gene de “cihan şehenşâhı”ydı. 
Edebiyat yasak olduğu için şiiri ve nesri cülus günleri padişah övgülerinde görürdük. Yahya Kemal'in ilk şiiri uzun bir “Cülusiye”ydi. Sonradan bıraktığı “Agâh” adı bu cülusiye altında vardır. Tanınmış yazar ve şairlerin ellinci yıl kutlayışları töreninde yanılmamak için rahmetli Hakkı Tarık Us bütün eski gazete ve dergi koleksiyonlarını arayıp taradığı sırada bu kasideyi de ele geçirmişti. Pek vehimli“ olduğu için, Yahya Kemal'in Cumhuriyet devrinde bir cülusiyesini açığa vuran Hakkı Tarık Us'u affetmediğini biliyorum. Biraz düşünse kızmamalıydı. Çünkü Hamid okullarında Mustafa Kemal de kim bilir kaç defa “Çok yaşa!” 
diyel bağırmış ve marş söylemişti: 
Keşke Meşrutiyet gelip de saray haremlerine kapanan padişah); veliaht ve şehzadeler sokağa uğramasaydılar... İlk şehzadeyi 


64 Padişahın tahta çıktığı günün yıldönümü 
65 Kuruntulu 
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siyah fesi kenarına boyalı saçı kıvrılmış, açık çarpıcı renkte esvabı ve sarı pabuçları ile atlas bir faytonun içinde peçeli ve yaşmaklı mesire kadınlarına bıyık burarak “sulanırken” gördümdü. 
Biz ki okulda tarihi Fatih'e, Yavuz'a kadar okur, ertesi yıl döne döne o fasılları okurduk, bu şehzadeyi bir türlü ne onlara götürebiliyor, ne de onlardan getirebiliyordum. Sultan Reşad'ı, sarsak ve şişman, İstanbul'a gelen Almanya imparatoru ile yan yana görünce utancımdan başımı çevirmiştim. 

Meşrutiyet”te artık sıra ile son üç dört padişahın, biri yarı deli, biri tam deli, biri kaçık hikâyelerini okudukça, ah aralarından bir Fatih yahut Yavuz çıksa gibi ilkokul çocukluğu hayallerini de kaybetmiştik. 

Ama Cumhuriyet? O kimsenin hatırında yoktu. Olsa olsa, eğer Dünya Savaşı'nı kazanırsak, bu zafer Enver'in sayılacağı, o da damat ve harbiye nazırı olduğu için önce diktatör, sonra yeni bir hanedan kurucusu olacağı yolunda yakıştırmalar duyardık. 


Son padişah bir İngiliz zırhlısına binip vatanından kaçtığı gün Osmanlı hanedanı sona ermiş olduğuna kaç kişinin inandığını pek kestiremiyorum. İzmir'de Mustafa Kemal'i gördükten sonra Bursa'ya geldiğimde vali Hacı Adile gitmiştim. Kendisini eskiden tanırdım. Bana Mustafa Kemal'in Bursa'ya geldiğinde nasıl karşılanacağını gösterir programı verdi. 

—Sen ne dersin, dedi. 

Birinci maddeye baktım. Sultan Osman'ın türbesini ziyaret! - Programı bıraktım, valiye: 

— Mustafa Kemal'in hanedan türbesine gideceğini sanmıyorum, dedim. 


Şaştı: 
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—Nasıl? ... Biz bu maddeyi ***in tavsiyesi üzerine koyduk, dedi. i | 

Sakladığım isim bütün Kuvayı Milliye devrini Ankara'da geçiren, genç ve ilerici bir dostumuzdu. Fakat bizim birlik olduğumuz Gökalp kolundan değil, Ocak kolundan Türkçüydü. İkisi arasındaki fark bugün de biz Atatürk milliyetçileri ile koyu denen ırkçı ve gelenekçi milliyetçiler arasında sürüp gitmektedir. 

Ankara'da şimdi müze yapılan eski meclis yapısının arka cephesindeki küçük reis odasına 1923 Ekim'i ortalarına doğru gene bu arkadaşımızın koşarak: 

— Paşam paşam, bir yabancı gazetede Cumhuriyet ilan edeceğimiz haberi var. Hemen bunu tekzip ettirelim, diye telaş ettiği gün de hatırıma gelir. 

Bir sabah gene o odadaydık. Mustafa Kemal ilk defa artık rejime adını koymak vakti geldiğini söyleyince, hepimiz konacak adın “Cumhuriyet” olduğunu biliyorduk. Yunus Nadi: 

— Bunu en kuvvetli zamanımızda yapmalıyız, dedi. 

Mustafa Kemal elini masaya vurarak: 

— En kuvvetli zamanımız bugündür, cevabını verdi. 

Cumhuriyet'i haber veren toplar atıldığı vakit, Trabzon müstahkem mevki komutanı Kazım Orbay'a o gün Trabzon'da bulunan ordu komutanı Karabekir: 

— Niçin attınız bu topları? Neden bana haber vermediniz, diye çıkıştıydı. Sonunda da: 


— Bizcumhuriyet ilan etmeye karar vermemiştik, demişti. 
“Biz..”lerden biri de İstanbul gazetelerinde isyan ettiydi. 


“Biz...” denilen birkaç. kişiydi. Kuvayı Milliye ve zafer “mal-i müşterek”leriydi. İçlerinden biri başa geçerek, asla! Tuhafı, hele ikisinin geçmişi ve geleceği görmekte Mustafa Kemal'le birleşmelerine ihtimal yoktu. Mustafa Kemal kendinin olan kurtuluş 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zaferinin şan ve şereflerine dayanarak neler yapılmak gerekirse yapmak zorundaydı. 


Demir tavında dövülmeliydi. 
uzm 


Mustafa Kemal'le samimi olarak yalnız Gökalp kolundan, ırkçı ve gelenekçi olmayan, Batı kültür ve medeniyetçisi Türkçüler işbirliği etmişlerdir. Sayılarının ne kadar az olduğunu söylemekten sıkılırım. Pek çokları Mustafa Kemal gibi bir kurtarıcı- nın her yaptığı kendi inançlarına aykırı da olsa elbette daha doğru olduğunu fikrine bağlıydılar. Pek azı yapılanları anlayarak ve onlara inanarak, pek çoğu Mustafa Kemal'e bağlı olarak ve ona inanarak yürümüşlerdir. 

Atatürk'ün ilk amacı Türk milletini kendine güvendirmek ve onu medeniyetçe ve kültürce bir Batı toplumu olarak yoğurmaktı. 
Bu olmadıkça her şey boşunaydı. Bunun olması için de iki temel taşından biri laisizm, yani toplumun dünya işlerini sadece aklın ve ilmin egemenliği altına almak, ikincisi eğitim birliği, yani Türk kafasını ortaçağ medresesi karanlığından müsbet ilimler eğitimi ışığı altına çıkarmaktı. 

Milli kalkınmanın şüphesiz birçok yönleri vardır. Fakat her şeyden önce vicdanca ve kafaca kurtuluş gelir. Atatürk sonrası bu gerçeği anlamamıştır. Kemalizmi Tanzimatçılığın bütün sakatlıkları ile “malül kılmıştır. 

Her ne ise, gene de işimize bakalım. Elbet Atatürk'ü daha iyi anlamış olanların da günü gelir. 


66 Sakat. illetli 
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en solculuğun, ideoloji bakımından, ne kadar azınlıkta olduğunu bilirdim. Nerede ise yüz elli yıldan beri “Tanzimat ve teceddüt” adı altındaki Batılaşmayı bile ve Atatürk sancağı altında dahi çoğunluğa erdiremedik. Lenin sancağı gölgesindeki komünistliği bırakınız, ona “çalan” sosyalistliği halk malı olarak yürütmek için nice demagoji hokkabazlığı gerekeceğini düşünmemek budalalıktı. Gerçi CHP sosyalistleri, kendilerine sosyalist demeyerek ve Milli Birlik solcuları ile CHP sosyalistleri yardımı altında yer üstüne çıkan komünistler, kendilerine komünist demeyerek, hatta Amerika ve Batı'ya “gâvur” diyerek ve yeni bir Kuvayı Milliye bağımsızlık savaşçılığı süsü takınarak. hayli maskelendiler, ama sadece “sol” sözü bütün oyunları yıktı. 

“Köylüm, ırgatım, işçim, yarı aç yarı tok sarı benizli kardeşim, topraksızım, giyiniksizim, seni ağa, kapkaççı, vurguncu, faizci, çıkarcı...” gibi, radyodan otuz milyonun kulağına gidince üç yüz ayaklanma birden kışkırtacağı sanılan edebiyat. “burjuva” sözünü ağzından kaçırır kaçırmaz “havada yaprağa döndü.” uçtu gitti. 

Nitekim içlerinden biri vardır, anası bile sol yatarken doğmuştur, “Hele mikrofonun başına geçelim, görürsünüz bütün partileri nasıl silip süpüreceğiz.” diyenlerdendi. “Karşımda üç yüz gecekondu kadınının ağladıklarını gördüm, sandıklarından bana üç oy çıkmadı... Göstereceğim onlara. yazılarımın parası ile bir otomobil alıp içine kurularak pis sokaklarına gideceğim, siz buna oy vermeye alışmışsınız, verin oylarınızı bakayım, diyeceğim.” diye köpürüp durmuş. Hani, ye kürküm hikâyesi gibi. 

İşçi haklarını yoktan var ettiklerini söyleyen CHP solcuları ise bütün işçi bölgelerinde kaybettiler. Henüz Atatürkçüyken en bozgunluk günlerinde kırk milletvekilliğine düşen parti, eğer aynı seçim sistemi devam ederse, solcu olarak yalnız on iki milletvekili çıkaracaktı. Nitekim Demirel'in şu sözünde bir acı alay vardır: “Nispi seçim sistemini değiştirecek değiliz. Çünkü muhalefetsiz demokrasi olmaz.” 

Türkiye'de diktacı, otoriter ve Afrikakâri“” bir sosyalizmden başkası kurulamayacağını, hürriyetçi sosyalizmin bir Batı medeniyet ve kültürü çiçeği olduğunu boşuna ileri sürmemiştim. Demokratik olarak bir toplumun yüzde iki buçuğuna dayanan bir rejim akla gelmez. Böyle bir iktidar bir kargaşalıkta başa gelir. 
Silah kuvveti ile tutunur ve sonunda ister istemez kuvvet kullananın eline geçer. Türkiye açlıktan ve yoksulluk yüzünden şimdi hangi Batılı efendiden dileneceklerini şasıran Arap komşularına döner. Bir avuç, idealist bile olsa, acemi ve toy teoricinin elinde otuz milyonluk bir milleti laboratuvar denemeleri tavşanına çevirmek, hep tepkiyi ateşle, hapisle karşılamak, kıtlık arttıkça zulmü artırmak ve yıllar yılı koca vatanı çilehaneye benzetmek... 

Bir toplumu ilerletme, eğitme ve güdümlü planlı ekonomi yolu ile kalkındırmak, ilkokul görmeyen kız erkek çocuk bırakmamak, ama ilkokulunu ilkokul, lisesini lise, üniversitesini üniversite yapmak. Çünkü hiçbiri yok şimdi, hepsi birer müsvedde... Topyekün yüzde yirmiyi bile tutmayan Batılı azınlığın görevi buydu. Politikada başlıca bilim ki memleket ve halk gerçeklerini iyice bilmektir, işte biz çok şey bilen ve bu ana bilgiden som habersizle- 


67 Afrikaişi 
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rin cezasını çekiyoruz. Bir millete bin yılda bir gelen Atatürk gibi bir şansı böyleleri yüzünden kaybettik. 

Bildiğiniz üzere Batı medeniyet ve kültür sınırları dışında istibdatsız ve üstelik kıtlıksız tek bir sosyalist rejim yok. Ama normal ilerletici, kalkındırıcı ve kendilerine göre seçimli rejimler var. 


Geçenlerde sivil eğitimin ve plan çalışmalarının kontrolü altındaki bir İstanbul ili köyüne gittim. Hayli uzak. Yüz küsur kilometre. Edirne ili sınırına yakın. Köyde 462 erkek ve 486 kadın var. Okuryazar nispeti yüzde doksan. Okuması yazması olmayanlar yalnız pek yaşlı kimseler. Kızların okula gidip gitmediklerini sordum. Okulda oğlandan fazla kız ögrenci olduğunu söylediler. Hububat üretimi yetmediğinden hayvancılığa ve yemişçiliğe önem vermişler. Burada bir kültür sitesi ile bir tarım sitesi kurulmuş. Kültür sitesinde her türlü toplantılar için büyük bir salon, kitap odası, muhtar odası, misafir yatabilecek iki oda, temiz sıhhi tesisler var. Tarım sitesinde boğa ahırını, selektör odasını ve köy malı tarım makinelerini gördüm. Köy, hep öğretmenlerin ve il mütehassıslarının kılavuzluğu ile büyük de bir koru yetiştürmek üzere. Kanalizasyon tesisi bile var. Elektrik için direkleri getirme ve donatma masraflarını köy yapmıştır. Yeni programlarında bir kooperatif kurmak, un değirmeni yapmak, bir projeksiyon makinesi almak, havacılığı geliştirmek, köy içi ara yolları yapmak, fenni gübre sağlamak, köyü güzelleştirme derneği kurmak gibi şeyler var. İstanbul ili bütçesi şimdi her köye asfalt yol, her köye okul ve öğretmen evleri, her köye elektrik ve bu türlü tesisler yapılmak için harcanmaktadır. 

Köye “İlerleme!” diyen yok. “Kalkınma!” diyen yok. Öğretmenleri dövdüren sövdüren yok. Bunlar için bir diktatör buyurucusu da yok. Aydınlar'dan dönüşte Kestanelik Köyü'ne geldim. 
O da öyle. Ötekinde ne yapıldı ise bana da, demiş. 
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Milli eğitim tarafından, daha büyüğünü yapmayınız, dedikleri evlerden birini gezdim. Kutu. En büyük birisinde Osman Bölükbaşı gerinmek değil. belki de ağzının alabildiği kadar esneyemez. 
Öğretmen aylıklarını sordum.380 lira ile'600 arasında. Denizyollarında bin lirayı beğenmeyen yük işçilerinin grev yaptıklarını da yeni okumuştum. Bu köylerde et İstanbul fiyatına. Çünkü hepsi iyi yolla şehre bağlı. “TİP'e sizden kaç oy çıktı?” diye sordum. Birinden |, ötekinden 2, “O da yanlışlıkla belki...” dediler. 
Ne ırgatlığı, ne yarı açlığı, ne sarı benizli kardeşimi benimsemişler. Bir sürü de transistör! 


Bir de bana şehirden gelen bir mektupta şu yazılanlara bakınız: “Memleketin başına çöken disiplinsizlik ne korkunç! Bizim apartman kapıcısı iki yıldan beri verdiğimiz odada bizden ayıkla yaşamaktaydı. Bu defa sosyal sigorta işi ile beraber yıllardan beri metresi ile olurduğu meydana çıktı. (zim idare heyeti 'leride başına gelecek olandan çekinerek kapıcıva yol vermek isedi. Adam diretti. Bütün kapıcılar böyledir. dive verinden kımıldamadı. Savcı yardımcısına giden şikâyetçi: 

“Efendim bir otelde bile nikâhsız kimseler tirınamaz. Bizler aile reisleriyiz. Bu nasıl olacak böyle” 

Savcı yardımcısı — Vallahi bilmem. Bunda suç unsuru yok. 
*nadolu'da bu hal var. İmam nikâhı yürürlükte. Wedeni Kanun'la evlenme az.” 

Hiç olmazsa meşru olmayanı kolaylaştırmamalı değil miyiz? 
mam nikâhlısı haydi ara sıra çıkan kanunlarla çocuğunu piç olaaktan kurtarır. Fakat biz. her şeyi bırakınız, biigili din adamları setiştirmek ve onlar birden fazla eşliğin şertatça şartlarını söyleseler. bu kapıcı da yalnız suçlu değil. cehennemlik de olduğunu ınlasa! Din emridir diye, bu cahiller iki çocuk aldıkları kadını «öve atıp bir venisini “satın almakta”dır. Alabildiğine bir fuhuş. 
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Bu topluma medeni demeye dil nasıl varır? Dünyaca da, dince de yasak. Peygamber dört kadına kadar izin vermedi. Hicaz'da cinsi hayat fuhuş halindeydi. Eş denecek kadın sayısını indire indire, bin bir şartla dörde kadar indirebildi. 

Bir toplum ki orada kadın hekim, yargıç, milletvekili, her şey, bu Atatürk'ün yaptığı. Sonra da “satın alınan üçüncü veya dördüncü kadın!” Bu da tavizcilerin ve din nedir öğretmediğimiz, fakat oy simsarı olarak kullanmak üzere din adamıdır diye halka musallat ettiğimiz Süleymancı, Nurcu ve hafız okulcu yobaz takımının marifeti! 

Eğitim, eğitim, eğitim. Hele kızları yüzde yüz okutmak ve onlara kadınlık şerefini öğretmek! Eğitimciyi en sıkıntılı proletarya sınıfı olmaktan kurtarmak. Din adamına hiç olmazsa bir Rum köy papazı eğitimi vermek. 


Ve utanmak! 


'vj 


HİKÂYELER 


Gi Fırka'nın kurulduğunu yurtdışındayken haber almıştım. 
Türkiye'ye döndüğümde Atatürk Yalova'daydı. Görmeye gittim. Akşam toplantısında Serbest Fırka'dan Atatürk'ün kız kardeşi ile Nuri Conker ve o gün yeni partiye katılan Şair Mehmet Emin Yurdakul vardı. Serbest Fırka'nın devletçilik ve güdümlü ekonomiye karşı on dokuzuncu yüzyıl liberalliğini savunanlar arasındaki devamlı tartışma üzerine doğduğunu biliyordum. 
Ama çok partili bir rejim sırası gelmediği düşüncesindeydim. 
Fikrimi saklamadım. Denemelerden hiç çekinmeyen ve emirle iş yürütmek değil, konuşarak inandırmak ve çevresini inançla kendine bağlamak mizaçlısı olduğu için diktatörden de, diktatörlükten de söz ettirmeyen Atatürk, İnönü ile Okyar yakınları olduğu için, yığın zaaflarını sömürmeksizin, yalnız sosyal ve ekonomik prensipler üzerinde rejimi demokrasiye doğru geliştirmek mümkün olup olmayacağını anlamak istemiş olmalıydı. Tenkitlerim- den hoşlanmadığını sezdim. Ertesi gün başyavere, iki partili toplantılara henüz alışamadım, ben Ankara'ya gidiyorum, dedim ve Yalova'dan ayrıldım. 
Daha üç gün sonra kendi kız kardeşinin Yalova köylerinde mukaddesatçılık propagandası kolaylığına dayanamadığını Ankara'ya -elenlerden öğrendim. Atatürk'ün Okyar partisine geçen eski ho-Si <ütahya'da iktidara gelince ilk işleri tekkeleri açmak olacağı 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müjdesini verdi. Arif Oruç'un gazetesi bir 31 Mart kışkırtıcısıydı. 
Yeraltı komünistliğinin de bozgunculuğa katıldığını görüyorduk. 
Ekonomi yalnız Okyar'la birkaç arkadaşının ağzındaydı. Başkaları yığın zaaflarını sömürerek kısa ve kestirme yoldan iktidarı yakalamak peşindeydiler. Bu gelişmeden birkaç ay sonra Atatürk kendi partisi ile seçime girseydi, azınlıkta kalacağına şüphe yoktu. 
Çoğunluğu alacak olanlar ise düpedüz gericilerdi. Kurtarıcı devrimler yıkılıp gidecekti. Halk yığınları Tanzimatı bile gâvurluk sayan medrese üretmenlerinin manevi baskısı altındaydı. Aşar ki Anadolu köylüsünü yüzyıllarca inletmiştir, kıvrandırmıştır, bütçenin başlıca gelir kaynağıyken Atatürk bir kalemde Türk köyünü bu beladan kurtarmıştır, hocalar halka: “Bir din borcuydu o... Kalktığı için tarlanızdan da bereket kalktı,” diyorlardı. Aksi gibi havalar da kurak gidiyordu. 


Atatürk'ün Halk Fırkası Batı sistemi bir tek parti değildi. 
Çünkü o tarihlerde Cumhuriyet'e ve devrimlerimize inanan bir partilik bile aydın yoktu. Osmanlı aydınları henüz Türkçülüğe bile karşıydılar. Onun için Halk Partisi'nin de çoğunluğu devrimleri kendi içine sindirmemişti. Bu çoğunluk Atatürk'e bağlı, Atatürkçülüğe karşıydı. 

1923-1924'te gericiliğin tek isteği çok partili demokrasiydi. 
Devrimciliği devirmek için en kestirme ve üstelik hukuk ve anayasa teorilerine en uygun yol buydu. 

Devrim partisinin asıl kadrosu Cumhuriyet lise ve üniversitelerinden yetişecek, bunlar da eğitim yolu ile büyük halk çoğunluğuna bir Batı medeniyet toplumu karakteri vereceklerdi. Bütün mesele o gün gelinceye kadar partiyi ve meclisi yeni şartlara göre geliştirme yollarını aramak ve bulmaktaydı. 

Tarih gösterir ki 18. ve 19. yüzyıllarda bu memleket, halk» topyekün bağlı olduğu idareler altında çürümüş, dağılıp çö' “ü 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ve biraz kurtulur gibi olmuşsa, bu, gene halkının topyekun karşı olduğu idareler altında olmuştur. Fakat bir türlü içinde çalkalandığı medeniyet ve kültür krizini atlatamamışıır. Medrese üniversite olmamıştır. Halk çocukları ifkokulda müsbet ilimler eğitimin-Jen geçirilmemiştir. Aydınlar da gerçekleri ve görevlerini iyice kavrayamamışlardır. 


Atatürk ölünce CHP devrimleri benimsemeyen, sindirmeyen, va'ürk'e kurtarıcı olarak saygılı ve belki de bağlı. fakat Atatürkçü olmayanların baskı havası altına girmiştir. Kurultay komisyonlaında “Kemalizm” ve “Laisizm” deyimlerinı tüzükten çıkarmak tevenlere pek güç karşı konabilmiştir. İkinci Dünya Savaşı yılzında 1923 devrimleri sırasında okula girmiş olanlar nerede ise mıietvekilliği vaşındaydılar. Bütün bu aydınlırı, teşkilatı elleverdiğimiz geçmişten kalma, inançsız geri kimselerin emri «itina almak istiyordu. 
Okul angurvası gibi, “mahsulât-ı Ziraiyye vergisi'”” yıbi. var k vergisi gibi. pahalılık ve kıtlık gibi halk yığınlarını büsbütün «zaklaştırıcı işler ve ne üniversite aydınlarını ne orduvu ısındırmavan bürokrat tutum rejimi bir çıkmaza saplamıştır. Daha 1930'da 'ığ'a gittiğimde Birinci Dünya Savaşı ndan tanıdığım ve vük- 
“k komuta rütbelerine çıkan generaller ordunun halinden de. basıudakilerden de acı acı yakınmışlardı. 
Fakat parti ust kadrosu “hoşa giden” haber getirenlerle doıvdu. İnönü'nün yanında kötü bir olay anlatmak isteyen bir davet- e, büyük mevkili bir şahsiyetin göz kaş kaldırarak sus ışmarı”” erdiğini görmüştüm. Bunlar ve 1923'ten beri fi 


at bekleyenler hemen çok partili demokratik rejime geçmekten daha doğru bir yol olmadığı fikrini ileri sürmüşler, kısa ve kestirme ikbal yolunu 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hoşa gidici olmakta bulan genç bir takım oportünistler de aynı cepheye katılmışlardı. 

Tuhaftır, Serbest Fırka denemesinde nasıl bir eski harbiye hocası tekkecilikle seçim yatırımına çıkmışsa, demokrasiye giriş yılında da bir üniversite profesörü Ankara köylerinde Arapça ezan parolası ile dolaşıyordu. 


Herkes “hoşa giden” haber getirme yarışındaydı: 

— Efendim, seçim demek teşkilat demektir. Yeni parti yayılıp kökleninceye kadar biz en aşağı dört seçim kazanırız. 

Dört seçim on altı yıl! Cebinden bir kâğıt çıkararak: 


— 30 kadar efendim. Otuzdan fazla milletvekili çıkarmalarının ihtimali yok. 

Merkez takımının kodamanlarından biriydi. 

— Yapma canım. Ver hiç olmazsa altmış milletvekilliği... Parmakları ile bir çeşit hesap yaparak, sonra gözlerini havaya dikip düşürerek: 

—Bir türlü çıkmıyor efendim. Haydi iki milletvekilliği daha verelim. 

1946 seçimlerini yolsuzlukla kazanıldığını ben pek sonra duydum. Ama bu yolsuzlukta İnönü ve başbakanı Saraçoğlu'nun asla ilgileri olmadığını yakından biliyorum. Seçim gecesi İstanbul valisi Çankaya'ya telefon ettiği vakit kendisi ile ben konuştum: 

—aArkadaşları ile Cevdet Kerim yanıma geldiler. Seçimi bozmalıymışım. Bozarsak demem ki İstanbul ayaklanır. Fakat bize oy verenleri de kaybederiz. 

İnönü; 

—Ne demek o? Kırdar'a söyleyin. İstanbul seçimlerini k* bettik. Yapacağı hiçbir şey yok, dedi. 
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Saraçoğlu daha da ileri gitti: 

—İstanbul'da seçimleri kaybetmekle bütün dünyaya dürüst bir seçim yapmış olduğumuzu göstermiş oluruz. diyordu. 

Hepsini olduğu gibi söylemişken ne diye henüz sandıkları açılmayan Kadıköy'de birkaç milletvekili çıkarılma oyunu oynandıgını hâlâ anlamamışımdır. Bunun bir oyun olduğunu işiten Hüseyin Cahit Yalçın valiye gelerek hemen çekileceğini söylemiş, güçlükle vazgeçirilmişti. 

CHP'nin tutacağı tek bir yol vardı: Atatürk prensiplerine sımsıkı sarılmak. Asla tavizcilik”? yapmamak. Yetişmiş ve yetişen gençlikler için bır savaş cephesi olmak. Ve yıllarca azınlık partisi olarak kalmayı kabul etmek! 

1946 seçimleri gerçekte kaybedilmişti. Ondan sonra da seçim 
kazanmak ihtimali yoktu. 


Hayır. Partinin gericileri ve oportünist takımı CHP'yi bir çoğunluk partisi haline getirmek için birleştiler. 20 yıldan beri ne eğitim birliği devriminin yıkılmasına ne Medeni Kanun'la öteki devrim kanunlarının çiğnenmesine karşı bu partide hiç ama hiçbir savaşma çabası görülmemiştir. 

DP'ye geçen CHP'liler CHP'deyken neye ve niçin el kaldırmışlarsa şimdi onun aksine öyle ve onun için, yani yalnız ödenek ve ikbal hırsı ile el kaldırıyorlardı. Batı medeniyetçi ve kültürcüsü gençlikler cephesiz kalmışlardı. Ya politikaya girerek ahlak ve karakterlerini bırakmak, ya ahlak ve karakterlerini korumak için politika dışı kalmak zorundaydılar. 


1950 seçimlerinin erkene alınması konuşulduğu sırada: 


70 Ödün vericilik 
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— Eğer erkene almaz da hemen kurultayı toplarsanız ve parti içindeki ikiliği kaldırıp seçimleri kaybedecek gibi canla başla çalışırsanız bir sonuç almanız ihtimali olabilir, demiştim. 

Recep Peker ve onun Atatürkçü takımı ile gerici ve yeni ikbalciler arasında kavga günlerindeydi. Hoca Günaltay: 

— Paşam, Paşam, arkadaşımız Atay avucumuz içindeki zafere ortak yaratmaya çalışıyor, demişti. 

Çankaya'ya “hoşa giden” haberler yağıyordu: 

— Efendim, köylümüzün bir sağduyusu vardı ki... 

Efendim, köylü bizi artık öylesine anlamıştır ki... 

O kadar ki 1950 yenilgisine bir yanlışlık gibi bakılmış, halkın ertesi günü yaptığına pişman olduğu hoş haberi getirilmiş ve daha yirmi dört saat geçmeden azgınca, kırıcı ve her türlü köprüleri atıcı muhalefet bu yüzden başlamıştı. 1950'den sorvaki ara seçimde “hoşa giden” haberler etkisi altında beni de aday göstermek istediler. “Hem kendim için doğru bulmam. Hem de korumak istediğiniz şahsiyetleri göstermenizi tavsiye etmem!” demiştim. Bana: 

— Ama arkadaşlar Aydın'da bile kazanacakları kanaatindedirler, demişlerdi. 

CHP bir ideal, bir devrim, bir savaş partisi olarak Atatürk'ün şerefli hatırasına bağlı kalacak yerde, yıkılanlara ses çıkarmamak ve iktidar eline geçince bile olupbittilere dokunmak ve en son sapıtkanlık olarak da halk yığınlarına solculuk demagojisi ile sokulmak yolunu tuttu. Trakya köylerinde komünist ocaklarını, sözde AP oylarını parçalamak için Halk Partililer kurmuştur. Radyoda bazen Halk Partisi sözcüleriyle Komünist Partisi sözcüleri birbirine karıştırılmıştır. Ürkütülen işadamlarına: “Görüyorsunuz ya, sol gelirse neniz var neniz yoksa gider. Sola karşı tek sigorta benim!” demiştir. 
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Sağa karşı “ehven-i şer,” sola karşı “ehven-i şer,” program mı bu? 


Batı medeniyet ve kültürü dışındaki Müslüman toplulukları medeniyet ve kültür krizi içindedirler. Bu kriz laik eğitim yolu ile giderilmedikçe, bu toplumlarda ancak bütün aydınlar azınlığın dürüst, ahlaklı ve karakterli olması ile normal bir demokrasi gelişmesi olur. Ancak bu şartla demokrasi bir ilerleme ve kalkınma rejimi olabilir. 

Türkiye'deki Batılı azınlık sağdır, soldur, ortadır, ortanın sağıdır, ortanın soludur, bin parçaya ayrılıp birbirlerinin boğazlarına sarılmışlar, ikbal ve menfaati politikanın başlıca amacı saymışlar, halk yığınlarını da Batı medeniyet ve kültür düşmanı ortaçağ medresesinin baskısı altına yuvarlamışlardır. 

Bundan sonra “hoşa gidecek” tek haber yeni meclis devrinde politikacıların geçen yirmi yıldan ibret almış olduklarını görmektir. 

Yirminci yüzyılda bir toplum sırtında tekkesi ile türbesi ile, üç dört karılı haremi ile, fizik ve matematik nedir, üstünkörü bile bilmeyen hacısı hocası ile, topallaya topallaya bir yere gider görünür, ama Allah bilir nereye? 


71 İki kötüden daha hafif olanı 
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obet Lacontre adında bir Fransız yazarı Sovyetler Birliği As-Ral Türk ülkelerini baştan sona dolaşıp gördüklerini bir röportaj serisinde toplamıştır. Bilindiği üzere Kızıl Rusya “Türk” adını kaldırmıştır. Som Türklük ülkelerini ayrı cumhuriyetlere bölerek her birinin halkına başka bir toplum sanılışı vermiştir. Her lehçeyi bir dile çevirerek Türkleri birbirleri ile anlaşmaz kılmak istemiştir. Figaro yazarının söylediğine göre bu lehçeleri dilleştiren yazı önce Latin alfabesiydi. Fakat biz Türklerin yazısı da aynı olduğu için, ileride bir dil birliği çabasını önlemek üzere, sonradan bu alfabeyi de Rusçanın Cyrille alfabesine değiştirmiştir. Her Türk Rusça öğrenmek zorunda olduğu için, her iş de Rusça yürüdüğü için öz dil gitgide faydasız da kalmak üzere. 

Fakat asıl önemlisi Türk ülkelerine akın akın durmaksızın yabancı göçleri yapılmasıdır. Volga Almanları, Ermeniler ve hele İslav seli daha şimdiden bazı Türk cumhuriyetlerinde yerli halkın yüzde ellisini bulmuştur. Bu göçmenler için yüz binlerce rahat evler yapılmış, türlü endüstri ve tarım kolları hepsine geçim ve üreme sağlamıştır. Bir örnek olarak verilen Kazakistan'da, göç akınları ile bugün 12.000.000 nüfusun ancak 2.500.000'i yerli kaldığına göre Türk ülkelerinin pek yakın gelecekte ne olacakları kolayca kestirilebilir. Fransız yazarı diyor ki: “Eğer biz Cezayir'e 50.000.009 Fransız yerleştirseydik, Cezayir Fransız olur giderdi.” 
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Fransız yazarı rastladıklarından çoğuna milli bayrağılnın| ne olduğunu sormuş. Bilememişler. Hepsinin aslı Kızıl Bolşevik rengi. 
Kırk yılda sulama kanalları boyunca yeni şehirler üretmiştir. 
Stalin, Macaristan bir furgon meselesidir, diyordu. Nitekim Kırım'da artık Türk kalmamış gibidir. Almanlarla işbirliği ettikleri bahane edilerek dağılıp Asya Rusyası'na sürülmüşlerdir. 
Halbuki beyaz emperyalizm devrinde Türklük hiçbir dağıtılma, göçlerle karıştırılma ve “sindirilme” baskısına uğramamıştı. 


Osmanlı emperyalizmi sonunda Sırplık Sırp, Bulgarlık Bulgar, Yunanlık Yunanlı, Arnavutluk Arnavut, Araplık Arap çıktı. Beyaz Fransız emperyalizmi sonunda Siyam Siyamlı, Cezayir Cezayirli, Fas Faslı ve Tunus Tunuslu çıktı. Beyaz emperyalizm yalnız Avustralya ve Amerika gibi, bomboşluk ülkelere göçmen taşıdı. 
Böyleyken de mesela Brezilya'da Latin kanıfnın| kırmızı yerliler kanı ile katıştığını biliyoruz. Asya Türklüğü çağlarca Türk. Kızıl emperyalizmin üzerinden daha yirmi otuz yıl geçti mi silinip gidecek. Türklüğe tek Türk yurdu Türkiye'den başka yerde rastlayamayacağız. 

Eğer Rusya, Birinci Dünya Savaşı'nda sonuna kadar kalıp da İstanbul ve hinterlandı Kızıl emperyalizm pençesinde kalsaydı veya Hiroşima atom bombası ile yok edilerek İstanbul merkez olmak üzere Trakya ve Kocaeli bölgelerinde Kızıl Halk Cumhuriyeti kurmak için Stalin'in Balkanlar'a yığdığı kuvvetler Truman'ın sert tutumu üzerine geriye çevrilmeseydi, bizim Türklüğün de sonu gelmiş olacaktı. Bugün de komünist haritasında Türkiye Kürdistan, Lazistan ve Aleviyye cumhuriyetleri gibi bölümlere parçalanmıştır. 
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Sosyalizmden böyle bir Kızıl emperyalizm canavarı doğacağını, bir Batılı olan Kari Marks rüyasında bile görseydi doğdu-Şuna pişman olurdu. 

Sosyalizm insaniyetçidir. Barışçıdır. Hakçı ve hürriyetçidir. 
Onun için de “BATILI”'dır. Doğulu olamaz. Ancak o medeniyet ve kültür toprağında çiçeğini açar. 

Arap sosyalist diktacıların ülküsü nedir? Kara emperyalizm! 
Ortadan milletlerfi| kaldırmak! Devletlerfi| kaldırmak! 


Hiç unutmam. Bir gün bir Ankara toplantısında: 

— Bulgaristan'daki yarım milyonda iki yüz elli binden fazla Türk var. Hepsini vatana getirelim, demekliğim üzerine pek büyük sanılan, bence pek küçük biri: 

— Nedemek? Yeniden Rumeli'ye geçtiğimiz zaman o Türklere tutunacağız, demişti. 

Bundan iki yıl önce Budapeşte'ye giden bir Bulgar heyetindeki Türk, fırsatını bulup elçiliğimizden bir tanıdığıma: 

— Aman vetişin. Türkçe konuşan son Türküz. Bütün çocuklarımız dillerini kaybetmek üzere, diye yakınmıştı. 

O köhne kafalı mukavva fütuhatçıya rahmet okumadım elbütte! 

Kilis'in güneyinde yarım milyona yakın Türk Araplaşmak üzere, Kerkük bölgesindeki yarım milyon Türk de öyle. Kırk bin kalan kalmayan Kıbrıs Türklüğü için çırpınıp duruşumuzla bu gerçeklerden uzak kalışımız arasındaki aykırılığa ne dersiniz? 

Anadolu bile lehçelerle, Sünni softalığın milvonlarca Alevi Türkü toplum dışı sayması ile nasıl darmadağınıktı. Biz “Türk” sözünün “kaba ve yontulmamış” manasına geldiği günleri görmüşlerdeniz. Atatürk Batılı milliyetçilik, laiklik ve eğitim birliği yoğuruşları ile tarihte ilk defa, Anadolu'da millet birliğinin temellerini atmiişi. Şeriata veya ırkçı sağ demagojisi, demokrasi 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hürriyetlerini sömürerek Batılı miliiyetçilik, laiklik, eğitim birliği devrimlerini temellerinden sarsıp Atatürk'ün en büyük eserini tehlikeye sokmuştur. 


Asya'da Kızıl emperyalizm baskısı ile biten, tükenen Türklük 1917'de Anadolu Türklüğünün iki mislinder fazlaydı. Rumeli Türklüğü gibi sıfıra indi. Ben doğmadan on yedi yıl önce, bir Çarlık Rus generalinin yazdığına göre, Bulgaristan'da Bulgarlar azınlıkta ve Türkler çoğunluktaydı. Ben delikanlıyken Selanik İzmir gibi, Manastır Eskişehir gibi, Üsküp Bursa gibi Türktü. 

Hepsini medreseye matematik ve fizik dersi koyamadığımız için kaybettik. Bugünkü medreselerde de matematik ve fizik yok. 
Daha da kötüsü “hocasızlıktan matematik ve fizik dersi verilmemiştir,” yazılı Cumhuriyet lise diplomaları var. 
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— Sayın Haşim Işcan'a — 


abancı, taraça üstünden Anadolu kıyılarına ve İstanbul'a doğru baktı. Hayranlığı gözlerinde ışıldayarak: 

— Ne İspanya, ne İtalya. ne Yunanistan'da böylesini görmemiştim. Nasıl bir güzellik bu. Niçin şimdiye kadar duymadım? 
Bu adalarınızı neden tanıtmazsınız kuzum, diyordu. 


Şimdi gece. Otel odasının balkonundan bakıyorum. Yakacık'tan Ayasofya minarelerine kadar bütün karşı, sonra daha yakında Heybeli ve Kınalı parıltı içinde. Doğrusu ben de dünyayı gezmişlerdenim, böylesini pek hatırlamıyorum. 


Ama bir turist iskeleden gerı döner. Kırk yılda otel diye bir şey yapılmamıştır. Tek plajı alabildiğine berbat. Anadolu Kulübü'nün üyesi değilsiniz, ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ne zaman Adalar için bir şey düşünülse, yerli oy sayısı az olduğu için kimse umursamaz. Üstelik, “Şehrin bunca bakımsız fakir yerleri var. Kibarların adasını mı düşüneceğiz?” sözünü işitirsiniz. 


Bütün ada ahır kokusu içinde. Yüzlerce araba. Hepsinin hayvanları açıkta. Bazı çevrelerde karasinek bulutları. Plaka sınırlamak vatandaşın ticaret hakkını sınırlama saydığından, tıpkı şehirdeki taksi ve dolmuş enflasyonu gibi, burası da araba dolu. Hepsinin toplandığı meydana burnunuzu tıkamadan yaklaşamazsınız. Eşekler de hesapsız. Onun için ne at, ne de onlar besli. Atlı araba bazı 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Avrupa şeniilerinde İüks Dir guzinli vasıtası. süyükaua'da tek taşıt. Boğaz tokluğu geçimi yüzünden arabacılar da kılıksız. 

Sayın İşcan, asıl söyleyeceklerimi sona bırakarak siz ki en yüksek maaşlı devlet emektarlarındansınız. Nizam Caddesi sonlarına doğru bir ev kiralamış olduğunuzu farz ederek Ada'ya gelmenizi tavsiye ederim. Vapurdan eve dört liraya gidip sabahleyin de dört liraya iskeleye geleceksiniz. Eğer eşiniz hapis cezası çekmiyor da onun da çarşıya kadar inip döneceği tutarsa aylık araba masrafınızı kolayca hesaplamış olursunuz. Kalabalıkça ailelerin araba masrafı ayda bin beş yüz liradan aşağı düşmez. Büyük tur yolu on beş kilometre. Küçük tur yolu onun yarısı kadar. Köşk ve evler küçük tur yolu üzerinde. Fakat asıl yapı yığını iskeleden vaya gidebilecek çevrede. Bitişik nizam. Üst üste apartman. ev. 
Bir adada mı yoksa Galata'da mısınız, şaşmak için. 

Biz Türkler deniz gibi. ada kullanmasını da bilmediğimiz için Imalı. Haydarpaşa mendireğine ucuz taş almak için Kınalı'nın arısını yıktık. Evet, İstanbul denizinde bir adanın yarısını yok 

-ttik ki milletlerarası bir mahkeme olsa Kıbrıs ! bize vermek desıl. dört İstanbul adasının da Birleşik Milletler korurluğu altına alınmasına karar verir. Araba ile gidip gelme otuz lira olduğu için oüyük tur yolu, yani Büyükada'nın yarısı uzak bir Anadolu dağ parçası. “Emvali metruke  bırakılmışlığında. Görmedinizse dolaşıp görün. Beriki yarısından daha alımlı. Çam ormanlığı bölzesi dışında düzinelerle otellik boş toprağı var. 

Kınalı'nın yarısını yıktığımız gibi, Büyükada'nın yarısını da sanki sokağa atmışız. Yahya Kemal'in türküsündeki Viranbağ'da Gökalp ve dostlarımızla o cünbüşlü pıkniklerimizin üstünden elli yıl geçti. Viranbağ, hâlâ o “Eskibağ!” * Deniz ne kadar değişmemiışse onun çevresi de aynı yabani bitkiler içinde. 
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Adalar benzin zehri ile havaları bozulmayan tek sığınaklarımız. Ama benzin yerine at pisliği ve sidiği kokusu içinde. 

Ada'ya otomobil ve minibüs getirilmez. Bu bir barbarlık. A kümülatörlü otomobil düşünmüşler. Resimlerini gördüm. Oyuncağa benzer şeyler. Büyükleri yaptırılabilinir mi, bilmiyorum. 

Eskiden birkaç iskele düşünmüşlerdi. Denizden yola doğru bu dik yamaçlarda o da güç. Bana en uygunu orta boylu troleybüsler gibi geldi. 

Fakat aziz dostum, sizden alafranga bir davranış bekliyorum. 
Teknik üniversite, Güzel Sanatlar Akademisi, şehirci ve mimarları ile Adalar'da oturan zevk ve kültür adamları arasında bir seminer düzenleyiniz. Bunlardan: 

I — Taşıt davası için, 

2 — Nereleri ağaçlamaya ayrılacaktır, henüz imar gitmeyei, 
yerlerde nereleri ev ve otellere verilecektir, kaç katlı yapı yapı lacak ve ada havasını bozmamak için arsaların en az ne kadar bahçe olarak bırakılacaktır, gibi esaslı noktaları tespit etmeleri için karar vermelerini isteyiniz. 

daha önce, yani yollar genişletilmeden ve ucuz taşıt işi halledilmeden önce bol toprak edinerek belediyenin masraflarını karşıladıktan başka büyük kazançlar da sağlayabilirsiniz. 

Otel yüksekliğini ev yüksekliği ile bir tutmak doğru olmadığını da hatırlatmak isterim. 

O zaman Adalar'da da araba lüks bir gezinti vasıtası olur ve pek az sayıya inerek bugünkü mahzurları” ortadan kalkar. 

Siz o azminizle isterseniz, bu iş gelecek mevsime kadar biter, 


İstanbul belediyesi zengin olmalıdır. Bunun başlıca şartı İstanbul'un bütün turistik imkânlarını işletmektir. Bu yolda her 


74 Sakınca, engel 


KURTULUŞ 


yatırım, İstanbul şehri ihtiyaçlarına yetişmeyen şimdiki geliri artırmanın.en kestirme yoludur. 


LİLİ Çye 


İstanbul çevresi ilçelerinden birindeyiz. Cami hocasının elinde bir gazete. Okuduğu yazı “Kızıl mı kızıl.” 


—Ayol o komünisti neden okuyorsun? Gülümseyerek: 


— Efendim bir memlekette sovan da olur sarmusak ta! İkisi- nin de tadına bakmak lazım. 


Bizler bir acemi işçi kadar bile ücret veremeyeceğimiz, çoluk çocuğu varsa dilenecek kadar sıkıntı içinde ve eski “cer hocası” düşkünlüğünde proletarya sermayesini din adamı diye komünizme karşı silah gibi kullanacağımızı sanıyoruz. 

Ona hiçbir solcu, ben komünistim, demez. “Ben yoksulcuyum!” der ve o hafız okulu yoksulunu da koluna takarak ve gerektiğinde ona Arapça sözler okutarak propagandasını yürütür. 


Ne olurdu, cami yaptırmanın ilk şartı, onun kadro masraflarını karşılayıcı vakıflar yaptırmak olaydı... Cami yaptırma bazı işgüzarlarla mimarlar arasında en kârlı iş olarak ele alındığın- dan beri, bazen üç dört eve bir cami düşecek kadar aşırılığa gidilmiştir. Ama hepsi sonunda bir masraf olarak devletin sırtına yükletilmiştir. 

Yarı aç ve yoksul, sonra alabildiğine de cahil insanlara din adamı imtiyazını” vermekle hangi ekonomik ve sosyal düzene savunucu yetiştirdiğimizi sanıyoruz? 

Türkiye'nin hiç olmazsa toprak reformu kadar ve şüphesiz petrol kavgasından bin defa daha önemli bu meselesine dil ve kalem dokunduran görüyor musunuz? Dini kötüye kullanmak, akla hayale gelebilecek her şeyi kötüye kullanmaktan daha kötü olduğunu bilmezlikten gelmekte daha ne kadar ınat edeceğiz? 
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Devrimci, bilen ve doyan, Tanrı'ya ve peygamberine olduğu kadar medeniyete, hürriyete ve müsbet ilimlere inanan yirminci yüzyıl din adamlarını yetiştirmek için bütün partiler elbirliğinde daha nice gecikecekler? 


rio naborl 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ir defa daha yazdım mı, bilmiyorum. Eskiden mezit balığı-B nın müşterileri yalnız Yahudilermiş. Aralarından birkaçı tatuğı için Müslümanlar da dadanmış. Balık az. müşteri çok. fiyatı artınca Yahudiler hahamlarına gidip: 


Ama buna bir çare bul, demişler. 
Haham gülümseyerek: 
—Yarından tezi yok adını Yahudi balığı koyun, demiş. 


Balıkpazarı'nda mezit Yahudi batığı olunca Müslümanlar mehruhtur” diye almaktan vazgeçmişler. Yahudiler de tavası mı iyidir ızgarası mı, pek farkında değilim. ağızlarının tadı ile bol bol yemeye devam etmişler. 


Biz de doğup büvümüştük. Okullarda hayli dirsek çürütmüşrük. Fakat hâlâ ticarettir. fabrikacılık veya bankacılıktır. hocalarımızın “ilm-i servet” diye öğrettiklerinin hepsini Hıristiyan ve yabancı imtiyazı sanırdık. Bezirgân” Osmanlıcada “müstehcen”e” benzer sözler arasındaydı. 

Dervişçe mi ömür sürmek istedik? Hayır. Hepimiz zengin olmak hırsı ile yanardık. Fakat: 


76 Müslümanlıkta haram sayılmayan. fakat zorda kalınmadıkça yapılmasına izin 
verilmeyen 

“7 Tüccar 
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— Ah, bir sermaye bulsam da dükkân veya fabrika açsam... 
yerine, 

— Ah, iyi bir saatinde padişahın gözüne ilişsem de vezir olsam...Yahut, ah bir vezirin hoşuna gitsem de vali olsam, gibi öziemlere kapılırdık. Padişah bile rüşvetçi, sadrazam valilik, şeyhülislam müftülük satıcısı, bütün barem” aşağı doğru eksiltmeci artırmacıydı. Yukarıya verdiğimizi aşağıdan çıkarır, üste de bir hayli alırdık. Tarım ve ticaretle kazanan reaya*“ da haraç kaynağımızdı. “Be adam suçlu suçsuz rasgele Hıristiyan kesiyormuşsun, her öldürdüğün Hıristiyanla devlete cizye (Hıristiyanlardan alınan vergi) kaybettirdiğini unutuyor musun,” buyrultusunu tarihte okumuşsunuzdur. Hıristiyanın Müslüman olmasını bile, cizyeden kurtulacağı için pek istemezdik. 


Osmanlıda zengin demek, vezir, paşa, kazasker, kadı, beylerbeyi, vali, sıra sıra devlet ve hükümet adamı olmak veya olmuş olmak demekti. O devir sinekürleri, şimdiki parti ocak bucak adaylığı veya idare meclisi üyeliği yerine iç güveyliğiydi. Yukarıya dalkavukluk edip havadan geçinmek. Nasıl ki demokraside dalkavukluğu aşağıya çevirdik! 

Derken Tanzimat geldi. Reayadan cizye alamaz olduk. Çarşı pazar, mağaza banka hep onların ellerine geçti. Vezir ve paşadan zenginlerin sayıları gittikçe azaldı. Yaşayışta biz eski efendiler reaya olmuştuk, eski reaya da memleket efendileri yerindeydi. Diş biliyorduk, ama ne sanatlarını edinebiliyorduk ne de kafalarını kesip mallarını mülklerini yağma edebiliyorduk. Geçmişten yalnız kibrimizi sürüklüyorduk: Kızımızı yirmi kuruş mülazemetö' maaşlı Babıâli kâtibine yahut yüz seksen kuruş maaş üç ayda bir 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çıkan mülazıma” verirdik. Müslümandan esnafa kız değil, selam da vermezdik. 


Meşrutiyet'te baktık ki bu böyle gitmez. Banka yabancının, çarşı pazar Hıristiyanın, Türkler yalnız barem proletaryası ve jandarma, kan can bizden, keyif onlarda, nasıl olur bu, dedik. Fakat o kapitülasyonlar düzeni içinde kaderimizi değiştirmenin yolunu bulamıyorduk. Nazım Hikmet'in babası Tepebaşı'nda “Şir-i ter” adlı bir sütlü şeyler dükkânı açtı. Türk için pahalı, Rum içmez, Ermeni yemez, yabancı uğramaz, ortağı ile battı ve Babıâli kalemlerinden birine sığındı. Sirkeci'de birkaç ahçı dükkânımız vardı, ama hiçbirini lokantalığa çıkaramıyorduk. Sadaret, dahiliye ve hariciye ki şimdi vilayet olarak kullandığınız binalardaydı, hepsinde çalışanlar ve aralarında biz bir iki gazeteci çarşı içindeki küfürbaz Karabet'te yemek yerdik. Türklüğün değil de Müsiümanlığın yüzünü biraz ağartanlar muhallebici, dondurmacı ve bozacı Arnavut vatandaşlarımızdı. 


Derken Birinci Dünya Savaşı geldi. Mısır sınırında İngiltere'ye Mezopotamya topraklarında gene ona, Erzurum ötesinde Rusya'ya ve Çanakkale Boğazı'nda İngiliz, Fransız. Avusturyalı, kim gelmişse hepsine karşı harbe giriştik. Kapitülasyonları kaldırmıştık. 
Hüseyin Cahid'i “men-i ihtikâr”© komisyonu reisliğine, Cavid'i Düyun-i Umumiye'nin** başına geçirmiştik. Tütün rejisi” de dostumuz İzzet Melih'in elindeydi. Nihayet arabalarda ekonomi ve finans Türkü görüyorduk. Bir de İtibar-ı Milli bankamız var ya, “Artık iktisad-ı milli devri geldi,” dedik. Türkleri zengin etmek görevini, bütün ordular için alışveriş yapan Levazımat-ı Umumiye reisi İsmail Hakkı Paşa ile İttihat ve Terakki Fırkası'nın esnaf işleri ile uğraşan İstanbul kâtibi mesulü Kara Kemal'e havale ettik. 
Kara Kemal mirasçılarına nargilesinden başka eşya bırakmamıştır. 
İsmail Hakkı Paşa'nın da parasız öldüğünü işittim. Bunlar kimse ile ortaklık etmediler. Fakat iktisad-ı milli?yi gözde kimselerden zengin yetiştirmek sanmış olacaklar ki her mahalleye değilse de her ile bir milyoner düşürmek üzere, partiye bağlı fedayilerden, tarih hocalarından paralı kimseler görmeye başladık. Ordu donama pazarı ki her taraftan kuşatıldığımız o savaşta Almanya ve Orta Avrupa'dan mal getirmek onun elindeydi, başında bulunan kimse başkumandanın eniştesi olduğunu bilerek, “Oh oh. Hristaki yerine Tülklerin kazanma sırası geldi.” diye seviniyorduk. 
Ada'ya gidip gelen çatanalar Türklerin, Yat Kulüp masalarında meydan okuyanlar Türklerdi. Hatta Dördüncü Ordu kumandanı bile Suriye'ye gelen Süleyman Nazif ve Cenah Sahabettin üstadlarımıza biraz para kazanmaları için ipek kumaş kolaylığı gösterdiydi. Anadolu'nun her yerinden bir yük vagonu için izin almak zengine yakın bir şey olmak demekti. Ehh... bunu da Simon'la Hamparsun'a verecek değildik a... 


Ve böylece bütün kazandıklarımız, kazandıklarından çok daha kolayca kaybettiler. Dilenmeye kadar düştüler. 


Kurtuluş Harbi İstanbul sınırları dışındaki bütü çarşı pazar ve yüksek ticaret Hıristiyanlığı ile imtiyazlı yabancılığı tasfiye etti. Türkleri, adeta, kendi yurtları içine hapsederek, kapalı çarşılarını açmak, ölen sanatlarını diriltmek, ithal ihraç tüccarlığını yapmak. bankalarını, fabrikalarını diriltmek, ithal ihraç tüccarlığını yapmak, bankalarını, fabrikalarını kurmak zorunda bıraktı. Kütahya'da: “Gazi Paşa'ya söyleyin. Çarşımız kapalı. Bize zanaat ve ticaret yapan Hıristiyanları geri göndertin!” diye dilemelerde bulunanları hâlâ hatırlıyorum. Bütün Anadolu ve Trakya, 
192 te tarımca, ticaretçe, esnatlıkça, kredice, her şeyce sıfırdan 
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ibaretti. Yalnız bilgisiz değil, geleneksizdik. Gene devlet nüfuzu ile havadan kazanmaya çalışıyorduk. Mebusluğumuzu, gazeteciliğimizi, Atatürk'le yakınlığımızı, şununla akrabalığımıza kullanarak iktisad-i milli devrini diriltmeye çalışıyorduk. Şüphesiz bir hayli oyunlar oynanmıştır. Fakat 1923-1950 devri politikacıların- dan gösterilecek nüfuz sömürücüleri el parmakları ile sayılabilecek kadar azdır. 1950-1960 arasında milli ekonomisi nüfuz tüccarlıkları ile, bu memlekette iş yaratarak, iş bilerek, iş görerek, alın terleri ve bilgileri ile bütün yokları varlaştıranların da kötülenmesine sebep olmuştur. 1950 ile 1960 arasındaki bir özellik de Birinci Dünya Savaşı örneği zıddına, devletin nüfuz tüccarları ile ortaklık etmiş olmasıdır. 

Devlet devletliğini yapacak, kontrol cihazlarını işletecek, politika meiiiâatleri dışında ve üstündeki halk ve memleket davalarını güdecek yerde, kendini akan sele bıraktığı için varı da yağma ederek yok etmek Türkiye'yi 1917 Rusyası kargaşasına sürüklemek isteyen kışkırtmacılara fırsat verdi. 

Elli yıl çalıştıktan sonra bir ev, biraz gelir mi edindiniz, bu defa; 

— Üretim araçlarını devletleştirseydik, gazetecilikten para kazanıp zor böyle bir apartmanda otururdun, diye bir haykırışına. 

Mezit balığının mekruh olmadığını öğrendik, ama nasıl tutulur, tavası mı, ızgarası mı ne türlüsünü pişirsek ağız tadı ile yeriz henüz öğrenemedik. Birbirimiz elinde de gördük mü, çiğ çiğ yemek için iştahlanıyoruz. 

Bizim sistem basit. Sol hiçbir şey keşfetmemiştir. Önce gelir gider ne varsa devletleştirmek, sonra kendimiz devlet olmak! 
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evlet sektörü var. Özel sektör var. Hepsinin ayıplarını, eksiklerini biliyoruz. Devlet sektörüne de, özel sektöre de aynı karakterle geçiyoruz. Krom işletmesinin başında mıyız? Önce ben, sonra krom, daha sonra devlet. Çorap fabrikası mı açtık? Önce ben, sonra hanım bacağı, daha sonra devlet. Bir de politika sektörü var. Oraya İskandinav ya'dan ahlak ve karakter ithal etmiyoruz ya, belediye meclisindeysek önce ben, sonra parti ve plan, millet meclisine atlamışsak önce ben ve ödenek, sonra fikir ve prensip, daha sonra “Vatan ve Silistre.” 

Ehh. Fikir sektörü için başka türlüsünü mü bekliyoruz? Sağcısında, ortacı ve solcusunda, bilmiyor musun? At. Hatırlamıyor musun? Uydur. Şu seçim edebiyatlarına bakın. Sağı mukaddesat tüccarı, solu yoksulluk tüccarı, ortası düpedüz esnaf. Dün yabancı petrol şirketinde memur. Aylığı artmayınca bugün komünist listesinde aday ve devletleştirmeci. Ülkü sektörü de bu! Sağ listede mesleği ciğerci, sol listede garson. “Okuma yazma öğrenmeden adam oldum ben!” diyen sektör başı el üstünde. Alkışlayanlar arasında profesör. Belki de: “Bravo yahu, ben de okudum, yazdım, Üniversite kürsüsüne bile çıktım da adam olamadım!” 


demek için alkışlamıştır. 
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Böylelerini mecliste hâb-ı gafletten uyandırmak için listeye konan bir aday sordu: 

— Sigaram nerede? 

— Ağzında ayol? 

Uleması*” bu. Müslümancı adayın yüzü şaraptan kıpkırmızı. 
Sektör bu, ilim sektörü! Her yıl birkaç konferansa giden birinin, elçilik de ettiği için Avrupa'daki şoförüne sormuşlar: 

— Efendimiz hangi dilleri konuşur? 

— Birkaç dil konuşur, ama hiçbirini anlamayız. 

İdeal dış sektör adamı, gezdir gezdirdiğin kadar, ne kimse ile bozuşmak ne de kimse ile uyuşmak ihtimali var. İç politikanın sağında da, solunda da, ortasında da geçer. 

Bir inanca bağlı mısın, ahlaklı, karakterli misin, inandığını açıkça söyler misin, yâlancı, düzmeci, iftiracı değil misin? Hani Yeşilköy'e giden yol üstünde, geniş bahçe duvarları ortasında bir hastane vardır, oraya uğra, aklını bir yoklatıver. 

Tevekkeli Dersim'e gittiğim vakit ihtiyar bir sürgün, arı Türkçesi ile bana: 

—Bir yere vardın, gördün ki herkesin bir gözü kör, sen de bir gözünü kapa, dememişti! 


Geçenlerde adalar üzerine bir (yazıl yazmıştım. Eski bir dostumdan işittim. Meğer Sultan Hamid'in Adalar'da taş ocağı açılmasını yasak eden bir iradesi“* varmış. Anadolu yakası yazlıklarında bir dönümden aşağı “ifraz” yapılmaması da Hamid devri disipliniydi. Ömrümde her şey aklıma gelirdi de herhangi bir işte 
86 Gaflet uykusu 
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Sultan Hamid'i arayacağımı düşünmezdim. Kınalı Ada'nın arkasına gidiniz de haddinizse onu anmayınız. Hele bütün Anadolu yakası koruluklarının yerle bir edilerek çimento yığınları ve lağım ufunetleri*” içinde boğulduğunu görüp o koca müstebide” nasıl geçici bir rahmet okumazsınız? 

Biz ilerleye ilerteye Medeni'den başka her şey oluyoruz. Yalnız birtakım barbarca geleneklerimizde yerimizde sayıyoruz. 


Namaz kılıp kılmadığınızı bilmem. Oruç da belki tutar, belki tutmazsınız. Ama hepiniz Müslümansınız. Eğer biri Müslümanlığa söverse şerefinizden yaralanırsınız. 


Şimdi beni Müslümanlık sıfatınızla dinleyin. Son müftüler toplantısı üzerine yazdıklarımı belki okudunuz, belki gözden geçirmeye vakit bulamadınız. Müftü ne demektir, biliyorsunuz. Din adamlarının başı demek. Daha üst rütbesi yok. Rumlarda bile papazların bu ayarda olanı ya Harvard ya Oxford'dan çıkma. 

Son toplantıda görülmüş ki Cumhuriyet müftüleri dört takım: 1- Süleymanlı takımı 2- Nurcu takımı 3- Hafız okulu takımı 4- Aydın takım. 

Eğitim birliği devriminden sonra ilk yeraltı medresesini Çamlıcalı Süleyman adında biri açmış. Onun yolunda olanlar kıpkızıl Atatürk düşmanı, müteassıp ve cahil. Nurcu takım 31 Martçı Said-i Kürdi yolunda, müteassıp ve cahil. Hafız okulu takımını tahmin edersiniz. Bunlar aydın din adamlarına bile “kâfir” gözü ile bakmakta ve kendileri çokluk olduğu vakit onlara ağız bile açtırmamakta. 

90 Kölü koku 


91 Baskıyla yöneten, zorba 
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Pek çoğu yeni yazı bilmez. Tarih. coğrafya gibi basit ortaokul derslerinden bile habersiz. Müftülük rütbesine çıkamayanlar için artık siz hüküm veriniz. 

Dinimizi bunlara teslim etmişiz. Son iki takımı yetiştiren okullar kimlerin devrinde kurulmuştur? Atatürk'e başbakanlık eden İnönü ve Bayar'ın! 

Din adamı yetiştirecek okullarda lise öğretimi yaptırmak. aşağıdan yukarıya doğru, sicille bağlı ve kontrollü bir rütbe ve maaş baremi yapmak ellerinde değil miydi? Hiç şüphesiz evet! 

Bu görevi yapmışlar mıdır? Hayır! 

Mevdan dergisinde bir mektup okudum. Müftülerden bir kısmı her köye bir hafiz okulu sokmak kararını vermişler. Yani her köyde sağdan yazı öğretecekler. Medeniyetçiliğe gâvurluk damgası vuracaklar. İlkokul öğretmenini dövdürecekler, kovduracaklar, sürdürecekler. 

Ya CKMP'den bir bakanı vardımcı alabilmelerine ne dersiniz? 

Ya bir CKMP on dörtlüsünün. her müftüye bir otomobil, diye Süleymanlı, Nurcu ve hafız okulu takımlarını tekerleklendirmeye kalkmasına ne buyurursunuz? 

Kalkınmanın temeli “insan”dır. 

Batı medeniyet toplumu olmamızın temeli eğitim birliğidir. 
Bu iş Türkiye'de bütün davaların üstünde. ikurkunçluğu, çirkinliği. berbatlığı apaçık. Hiçbir parti programında bir tek söz görüyor musunuz? 

Hiçbir, sözüm yabana. profesör adayın nutkunda bir cümleye rastlıyor musunuz? 

Hayır. Ama bu tehlikeyi görmemek ahmaklık, görüp de susmak bu sözle kafiyeli pek daha ağır bir şeydir. 

Türk gençliği ilericiliği, seçime elverişli olmadığından, bir yana bırakıldığı ve Atatürk ilericiliğinden ve medeniyetçiliğin- 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den taviz vermek seçime elverişli olduğu için, benimsendiği yüzünden sola kaydı. Gençliği havada bıraktık. 

Evet, siz ki Müslümansınız, benim dinimin adamıdır diye böylelerinden hangisini topluluğunuza alıp görüşürsünüz? 


Bedii'nin yazısında okudum. Bizim sollar kırk beş milyar liralık bir bütçe vaat etmişler. En az maaş 2.000 lira. Teknisyene 10.000 lira. 

Doğrusu böyle vaade gelemeyiz. Devlet Basım Evi'nde çıkan para ile ben de yüz milyar vaat edebilirim. Tabii o zaman vatandaşlara kilosu yüz liradan enflasyon ekmeği, kilosu sekiz yüz liradan enflasyon zeytini ve karaborsadan şişesi bir milyona viski içirmek saadetini tattırtırız, ama birkaç gün sonra fellah zorba sosyalizminde olduğu gibi, dilenciye bile karma ekonomideki karın doyurucu dilenciliğini aratırız. 

Efendim, bütçenin daha iyisi var. Bir altın en azından yüz lira. Demek en aşağı aylık 20 altın. Teknisyen 100 altın. Bütçe de 450.000.000 altın. İşte bu bir şeye benzer. 

Devlet Para Basım Evi'nin nerede olduğunu biliyoruz, ama bu altının madeninin nerede keşfedildiğinden haberimiz yok! 
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ski alaturka 10 Temmuz'u kutlamıyoruz artık! Üstünden elli Ba yıl geçti. Kaç kuşak eder elli yedi yıl? Ben 23 Temmuz 1908'de on üç yaşında, Çiftesaraylar'daki Mercan İdadisi'ndeydim.” Müdürümüz Hüseyin Cahid Yalçın'dı. Tevfik Fikret'in Sis'ini gizli gizli okur, Servet-i Fünun'dan gelme ve peşinde hafiye olduğu için ona da yasak bir şey gibi bakardık. Şüphelendirmemek için öğrencileri ile hiç görüşüp ilgilendiği olmazdı. Hafiye bizi sopa ile abdestsiz cami odasına süren bir sarıklıydı. 

23 Temmuz sabahı İkdam gazetesinde Ahmet Rasim'in her 
satır başı iç “o” ile iki “oooh”lu ve “kavuştuk”lu, “kurtulduk”lu hürriyet yazısı basıldıktan sonra, birkaç gün içinde müdürümüzü görmez olduk. Tanin gazetesini çıkarmaya gitti. Hafiye mubassır” yuhalanmamak için, biz gençken “yuh” değil de “yuha” çagırırdık, sırra kadem bastı? ve korkarak fısıltı perdesinde okuduğumuz Sis, bir de Rücu kuyruğu ile Tanin gazetesinin birinci sayfasında çıktı. Devrim midir, sanki Cumhuriyet veya 27 Mayıs, siz 23 Temmuz 1908 “inkılab-ı mesud”unu” görmeliydiniz. 
Okulumuzda kısılmayan ses kalmamıştı. Caddelere, meydanlara 


92 Lise 

93 Eskiden okullarda öğrencilerin sınıf dışı davranışlarını düzenleyen kimse 
94 Kayıplara karıştı. 

95 Mutlu devrim 
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dökülmüştük. Hocalarla papazları birbirine öptürüyorduk. Hadleri miydi irkinmek”” 

“Vay seni enkaz-ı istibdat!” diye cübbelerinden sürüklerdik. 

Hürriyeti ne yapacâğimizı birkaç gün sonra göbek havası bestesinde şarkı ve marşlardan öğrendik. “Düşmandan eski yerleri alacaktık 7 Girit ne demek, Şarkı Rumeli ki Bulgaristan'ın yarısıdır. Onu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan Bosna-Hersek'i yeniden topraklarımıza katacak, sonra Budin'e gidecektik. Yani Budapeşte! Dağdan Niyazi Bey'in geyiği inmiş değil de Kanuni Sultan Süleyman dirilmişti sanki! 

Oysa Tepebaşı bizim değildi. Polisimiz Yunan uyruklu meyhanecinin kapısından içeri bırakmazdı. Avusturya Bosna-Hersek'i kendi ülkesine katınca boykot yaptığımızdan fessiz kalmış, başlarımıza beyaz keçeden takke uydurmuştuk. Yeni gelen İngiliz büyük elçisinin arabasından atlarını söküp kendimiz koşum altına girmiş, koca faytonu 1908 yazı sıcağında Bankalar yokuşundan yukarı çıkarmıştık. Bir ona, bir de Fransa'da Pierre Loti'ye güveniyorduk. 


Yirminci yüzyılın başlarında bütün Asya ve Afrika Batı egemenliği altındaydı. Demokrasi üstüne hiçbir şüphe gölgesi düşmüş değildi: Bu gölge demokrasi Birinci (Dünya) Savaşı'ndan sonra baş gösteren krizlere karşı koyamadığı zaman kendini belirtmiştir. Daha önce demokrasi ki Osmanlıca adı “Meşrutiyet”ti, mukaddesattandı: O bir büyü, bir tılsım, “her derde deva” bir mucizeler kaynağıydı. Meşrutiyet olup Kanun-i Esasi” yürürlüğe girdi mi açın doyacağına, çıplağın giyineceğine, çatısızın barınacağına ve aylıkların peşin ödeneceğine inanmamak Tanrı'yı inkâr etmek 


96 Zorbalık döküntüsü, kalıntısı 
97 “İleri ileri arş ileri - alalım düşmandan eski yerleri” 
98 Anayasa 
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gibi bir şeydi. Nitekim 23 Temmuz'dan sonra bu türlü inkârcılar köprü üstünde veya Bahçekapı fırın önünde fedayi tabancası ile öldürülmüşlerdir.. i 

Meşrutiyet oldu mu, Osmanlı İmparatorluğu'nu yalnız çökmekten kurtarmakla kalmayacak, ona eski güçlülük ve üstünlüğünü de verecektik. Kültürsüz kimse “basit”çidir: Bizim hürriyetçiler de ilimden, felsefeden, tarihten kopup gelme kimseler değildiler. Onlara göre bir engel vardı: İstibdat. Bir kurtuluş yolu vardı: Meşrutiyet. 

Kanun-i Esasi yürürlüğe girip de milletvekilleri seçilerek meclis kürsüsünde “barika-i hakikat müsadem-i efkârdan çıkar” hikmeti belirdi mi, üç “o”ludan yedi “o”luya kadar “oh”la kurtuluş nefesi almıştık. Hürriyetin biz Türklere değil, imparatorluğu dağıtmak isteyenlere yaradığını biraz sonra öğrendik. Rejim “mukaddes”çileri mecliste tutunabilmek için oy sandıklarını karakollarda altlarından gelip pusla tıkmak tedbirini seçtiler. 

Bir müddet sonra haydi ikinci rejim. Baskılı meclis. Enver Paşa kürsüye çıktı mı, “müsademe-i efkâr” yerine mahmuz şıkırtısı. 
Kurtulmanın çareleri de çizmelinin zihniyetine göre değişti tabii. 
Dış politikada Kayzer'in peşinden harbe girip varı yoğu onun zafer zarına bağlamak, içeride kadınların eteklerini topuğa kadar in- 


p» 


dirmek. bıyık kırptırmamak, “alenen nakz-ı siyam ettirmemek 


Temel hep o köy, hep o tarım, hep o medrese ve yobaz, temel o yüzde yetmiş veya altmış ümmilik'““ temel, hep dört beş üniversite yılını on dört on beşte tamamlayan bin bir eksikli yarı aydın. 


Bir Batı hukukçusuna göre ki bugün de Le Monde'un yazarları arasındadır. geri bir toplumu ilerletecek en uygun demokrasi tarzını Atatürk bulmuştur. Türkiye'de bir iki yüzyıl sonra göre- 
99 Gerçek yıldırımı, düşüncelerin çatışmasından çıkar. 


(YÜ Anadan doğma cahil. okuma yazma bilmeyen 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meyeceklerimizi onufn| rejimi altında ve halk yığınlarını yüzü buruşmadan gördük. Ben 1932 sularında Güney illerinde birinin halkevinde bir ramazan günü hanımlı erkekli öğle yemeği yemiştim. 
Kimsenin yan baktığı yaktıy,, Viçdanlar, ilk defa, Tanrı ile karşı karşıya hür kalmışlardı. Dileyen namazını kılıyor, orucunu tutuyor, hoca da görevi ne ise onu yapıyordu. Bütün taşra çarşılarında şapkalı hanımlar dolaşıyor, kız enstitüleri yerli kızlarla dolup taşıyordu. Bir uzak il merkezinde enstitü kızlarının hazırladığı çay sofrasına gözlerim yaşararak bakmıştım. Kendimi İstanbul'un kibar bir davetinde sanıyordum. 

Bu rejimi, Atatürk devrimlerinin eğitim yolu ile, kalkınma yolu ile Türk milletini bir Batı toplumu şartlarına eriştirinceye kadar aça aça getirmeyi bilemezdik. Bilakis Atatürk'ten sonra tıkaya tıkaya bir çıkmaza sapladık. 

Hemen “basit”çiliğimiz tepti: Çare rejimin hukuk kitaplarındaki adını koymaktı. 

Türkiye gibi iki medeniyet çarpışması içinde çırpman bir Batı ülkesi olmadığı için onun kitaplarında bu şarta uyar rejim adı da yoktu. 

Bir Avrupa yolculuğunda pek giyinmesini bilmeyen bir arkadaşımızın kulaklarına kadar geçen bir şapka aldığını görüp: 

— Senin başın için pek büyük. Değiştir şunu, denmesi üzerine: 

— Dükkândan öyle verdiler, diye kesip atmıştı. 

Biz de Atatürk gibi memleket ve millet şartlarına değil, kitaba bakıp rejim seçiyorduk. 

Hükümetin darılttığı İstanbul valisi: 

— Evet efendim, tek çaresi tek dereceli çok partili demokrasidir, derken sanıyordu ki serbest kalınca halk onu seçecekti. 

Ordu, başına getirilenlerden hoşnutsuzdu. Birinci Dünya Savaşı'nda genç subay olarak tanıyıp da.büyük komuta mevkilerine erişenler, demokrasi oldu mu başlarına yeniçağ askerliğini 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kavrayanların geleceği sanısındaydılar. Rüştü Erdelhun'u ve oy sandıklarına dayanan iktidar adamının genelkurmay başkanı ile görüştüğünü söyleyeri İngiliz generaline; 

—Yani siz genelkurmay başkanın*'rie zannediyorsunuz? O benim bir umum müdürümden farksızdır, diyeceğini hatırdan bile geçirmiyorlardı. 

1908 büyüsüne tutulmuştuk. 1908'de “kayıtsız şartsız hürriyet” 
imparatorluğu dağıtmak isteyenlerin işine yaradığı gibi, 1945'ten sonra da devrimleri yıkmak veya eski şartları “hortlatmak” isteyenlerin işine yaramıştır: İlk adım Türkiye minarelerinde Türkçeyi Arapçaya çevirmek olmuştur. Eğitim birlikçisi Türkiye şehir ve kasabalarını medrese ilkokulları kaplayarak halk çocuklarının beyinlerini sulandıracağını düşünmemiş, ikili üçlü haremi olanların hükümetlere gireceğini rüyamızda bile görmemiştik. 

Hepsini, birçok sağduyulu dostlarımla gözümle görmüş gibi biliyordum. Eşeğe ters binerek yarış yapıldığı vardır, ama o bir alaydır, hiçbir toplum gerileyerek ilerleyemez. 


Yok çoğunluk istibdadıdır, yok 27 Mayıs İhtilali'dir, yok koalisyon sistemini sağlayıcı seçim kanunudur diye hocalamalar birbirini kovalayınca, “basit”çiliğimiz imdada yetişti: Acaba Arap sosyalist olsak, yabancı yerli sermayeyi yağma etsek, özel sektörü silip süpürsek, basımevlerinde toprak tapusu bastırıp tarım reformunun şifası budur, diye muska gibi dağıtsak yahut Naziliğe geçsek, sizin anlayacağınız gene bir büyü, gene bir tılsım! 

Ayol ne olur baş başa versek de temele inmedikçe Türklüğü tekkesiz, medresesiz, her türlü eğitim yolu ile medeni bir toplum, Türkiye'yi devlet, özel sektör, yabancı sermaye, elbirliği ile çalışarak medeni bir ülke yapmadıkça hepsinin boş olduğuna karar versek! Suları tersine akıtmak imkânsız olduğuna göre, siyasi 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parti aydınları belli başlı esaslarda birleşseler! İsrail politikacıları kadar ülkücülük etseler! 

Şu 9 Kasım sabahı 9'u 5 geçe duran saatimizi çarkları büsbütün paslanmadan bir işletebilsek! 

Büyü yok. Tılsım yok. Mucize yok. Riyazi"! bir gerçek var: Türk toplumunu Atatürk devrimleri çerçevesi içinde eğitip ilerletmedikçe, Türkiye'yi Batı ekonomi şartlarına uyarak kalkındırmadıkça, çamaşır değiştirir gibi rejim değiştirmekten, bugüne kadar aldığımız sonuçlardan başkasını alamayız. 


101 Matematiksel 
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B' padişah ki budalaca kuruntu yüzünden, yirminci yüzyılda, İstanbul'a elektrik sokmaz. 

Telefon getirtmez. 

Askere manevra fişeği ile de ateş talimi yaptırmaz. 

Donanmayı, eğer denize açılırsa, toplarını Yıldız'a çevirip vurabilir diye, ön köprü ile bağlı Haliç'te çürütür. 

Bir padişah ki okullarda edebiyat dersi okutmaz. 

Kuru övme dışında tarih dersi verdirmez. 

Aşk şiirini ve romanını bile yasak eder. 

Kendi adıdır diye bir sabah uyanıp bütün kısa “a”lı Hamidleri uzun “a”lı Hâmid'e ve veliahtının adıdır diye bütün Reşad adlarını Neşet'e değiştirtir. 

Otuz üç yıl böyle bir padişahın hükmü altında çöküp giden bu memlekette 1965'te onu “ulu hakan” diye ananları deneme tavşanı gibi kullanılmak üzere akıl hastanesine yollamaz da ne yaparsınız? 


Ama politikanın ön safındadır o. Basının baş sütunlarındadır o. 
Sağı bu. 


Tekirdağ'da siyasi parti sözcülüğü eden bir müşterisiz avukat, iki katlı bir apartmanı sokaktakilere, köylülere göstererek: 


— Artık bu apartmanlarda sizleri oturtacağız. 
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Yahut hastasız hekim: 


— Tüccardan nasıl para kazandığını soracağız, diye haykırır, birkaç kaldırım çağırtganı Coca cola götüren garsona: 


— Emperyalist içki istemiyoruz, diye caka atar. 


Sağının seçim sesi o, solunun da bu ise, al sağını vur soluna... 
“Ez 


Ya orta diyeceksiniz. Onun da yerinde durduğu yok ki... Sağı var, solu var, kuzeyi güneyi var. Kendisi ki Atatürkçülük dediğimiz şey olsa gerek, oy getirtmez diye ondan görünen yok. Sağa kaydın mı, hafız okulu, medrese, tekke, Arapça ezan, lisede ilmihal, bin bir çeşit oy avlama tuzağı var. Sola kaydın mı, köye gidip bütün ağa toprakları sizin, bankalarda ne birikmişse size, gecekondu semtlerine gidip Şişli apartmanlarında artık sizler keyfedeceksiniz, yollu “sosyal adalet”çilik! 

Bir kapıcı karısı Moda'da bir dostumun dairesine günlük hizmete gelir, saf saf evin hanımına: 


—Buralara bizler gelecekmişiz, doğru mu acaba, diye sorar, 

Ortanın sağı ki Naziliktir, daha şimdiden gazete kadrolarında çalışanlara: 

—bBiz iktidara geldik mi, her birinize iki bin beş yüz lira maaş, birer de cip arabası, diyor. 

Ortanın solundaki delikanlıysa Volkswagen arabasına binip giden bir misafirin arkasından dolu dolu sövmüş : “Kapitalist!” 

Sağ sola, sol sağa yuh, ikisi birden ortaya yuha, orta ikisine biden “Karagözlüm biraz daha pes... Biraz daha pes...” Sol sağa alçak, sağ sola casus, ikisi birden ortaya hırsız, orta 14Ve sarılarak: “Nerdesin savcı?” yahut 142'yi yakalayarak: “Neredesin polis?” 

Savcı çocuğu için parasız okul peşinde, polis karısı için parasız hekim ve ilaç peşinde! 
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Al solu vur sağa yahut ikisini birbiri iletokuştur! Biri cahilin şeriatçı damarına basarak, biri varlıklı ile yoksul arasındaki on binlerce yıllık manevi çatışmayı sömürerek, ikisi de oycu. 

Şu birbirlerini yiyen, açın boş karnını, çıplağın yırtık paçavrasını sömüren ve bütün ülküsü beş binlik ödeneği kemirmek için meclise can atmaktan ibaret sokak sürtüklerine bakın. 
Dünkü kötünün yerini kapmak isteyen yarınki beter. Yalancılar, iftiracılar ve ajanlar solu, kırpma sakallar, kara bereler ve kazınmış kel kelleler sağı ve ikisi arasında eşek yerine fikir boyayıcı ikbal oportünistleri! Sağa hoş görünmek için kasaba ortasında ayaklarına kova ile su döktürerek, “aleni” abdest alanlar, sonra sola rastladılar mı, gel benim reform ağabeyciğim, söyle benim petrol kardeşçiğim, diye kendilerini unutup zati kılmayacakları namazı kazaya bırakanlar... 

Geçenlerde bana biri geldi: “Kızıl Çin'e giden gazetecilerimizin yazdıklarını okudunuz mu?” dedi. 

— Övmüş olacaklar... 

— Nereden biliyorsunuz? 

— Başka türlüsü imkânsızdır da ondan. Üç defa Rusya'ya gidişimden bilirim. Çince konuşuyorlar mıydı? 

— Hayır! 

— Avrupalılar bir Çince bilir tercüman alıp onunla birlikte kendileri mi gezmişlerdir yoksa resmi tercümanla resmen mi gezdirilmişlerdir? 

—kincisi olmalı? 

— Öyle ise pek kulak asma dostum. Ben de hep “numune”leri dolaştırıldımdı. On yıl sonra giden Fransız yazarlarının kitaplarına baktım, aynı “numune”liklerin hikâyesi! Aynı kolhoz, aynı inekler ve aynı ahır. Sonra Danimarka'ya gitmiştim. Gezdim, gezdim, hep “numunelik.” Basıncılara gittim, “Pek mütevazı bir köy görmek istiyorum. Bana yoksul sayabildiğiniz bir köy adresi veriniz,” dedim. Bir meraklısı aldı, arabası ile götürdü. Kıt geçimli denen bir köy yuvası. Büfeli yemek odası var. Buzdolabı var. Su istedim, soğuk bira verdiler. Oturma odalarının duvarında da bir av tüfeği, bir de fotoğraf makinesi gördüm. Danimarka mektuplarında daha o vakit bu hikâyeyi yazmıştım. Belki okudunuz, geçenlerde bir Fransız yazarı, Kızıl Çin'de bir en yüksek başarı kahramanı işçi ile karısının iki odacığına götürmüşler. Kadının en övündüğü şey, kocasının hediye olarak kendine aldığı bir İsviçre bilek saati. Ama bileğinde bile değil de işleyerek eskimemesi için dolabında! Bir atom bombası binlerce yuvanın bir yıllık saadetidir, dostum. Emperyalist Danimarka'nın sosyal adaletçiliğinden şaşma! 

Ha... Bir de küçük haber: Bizim ticaret heyetimiz Mekke'ye uğradığı vakit ne görseler beğenirsiniz? Bira! Ne? Hacer-i esved'in'*? 
burnu dibinde alkol? 

Sorunca öğrenmişler: Meğer Danimarka Müslümanlar için alkolsüz bira yapmış. Tad o tad. Aynı serinleticilik. Gidi neokolonyalist gidi! Gidi cehalet sömürücü bilgi, budalalık sömürücü akıl, tembellik sömürücü çalışma gidi! 

Dünyada cehaletle bilgi, budalalıkla akıl, tembellikle çalışma arasındaki eşitsizlik yeni başlamış değildir. Gökten sesler inerek, hiç bilmeyenle bilen eşit olur mu, denilmezden, on binlerce yıl önce de böyleydi. 

İstanbul Üniversitesi'nde on yılda güç sınıf atlayan aylak takımının keşfi değildir bu! 


Bir genç... İkmalsiz sınıf geçen, üniversite testlerinin de ilkinde başarı kazanan bir delikanlı babasının bulunduğu bir demir perde arkası memleketinden henüz dönmüş. Sokakta nefes 


102 Kabe'de hacıların öptükleri kara taş 
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nefese anlattığı: “Efendim, herkes makine, ama korkak makine... 
Bir şey sorayım dedim, önce sokulur gibi oldular, İngilizceyi duyunca kaçışıverdiler. Şehir ölü, caddeler vitrinler ölü, ayakta gezen insanlar ölü...” Zavallı delikanlı bizim solun senin kuşağına vaat ettiği cennet de işte bu! 


Şair Fuzuli, o vakit ne baskı, ne de düzeltici yok da yazılanları kopya edenler vardı, bunlardan bir nokta düşürerek, eski Arap yazısına göre “göz”ü “kör” edenlere beddua eder. Bizim düzeltme işimiz de bir türlü yoluna girmemiştir. Bir tarihte Londra'da Times gazetesini gezmiştim. Düzelticiler salonu koca bir kütüphaneydi. Dediler ki eğer bir yazıda bilgi yanlışı olursa onu da düzeltmek zorundayız. Kimse, şu yazar yanlış yazmıştır, demez. 
Herkes Times'ta şöyle bir yanlış çıkmıştır der. 

Geçen gün bir küçük yazıda “3 milyon dolar, yani 35 milyon lira,” diye çıktı. Biz böyle yazmış olsaydık Times'a göre, gazete bizi düzeltmeliydi. 

Bir başyazıda da “dekad” sözü “dakika” çıkmıştır. “Dekad” on yıllık zaman demektir. Dakika ile hayli farkı var. 


Türklerin Denizciliği... Aziz dostumuz Fuad Carım'ın bu yeni kitabını geçen gün aldım. Fuad Carım'ın eserlerindeki iki özellikten biri eskiden “nâşenide” dediğimiz harcıâlem'* olmayan bilgilerin derlenmiş olmasıdır. İkincisi vesikalara dayanması, yani “inandırıcı” olmasıdır. Bizde çok denizcilik masalı yazılmıştır: Bu eserde o masallarda da anlatılanların üstünde destansı maceralar üstelik alabildiğine gerçektirler. 


103 Herkesin harcı 
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Geçmişlerine asırlarca durmadan sövülmüş olan Türklerin çocukları böyle eserleri yalnız alıp okumalı değil, ezber de etmelidirler. Hele denizcilerimiz! 

Kitap Berksoy Matbaası'nda basılmıştır. 
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ürkçeye “Büyük Yasa” diye çevirmişiz. Fransızcası “Grande 

Charte,” İngilizcesi “Magna Carta” ki İngiltere'de mal ve can güvenliği haklarının temelini atmıştır, işte bu güvenlik haklarının müstebid'* krallık elinden zorla alındığının tam 750'nci yıldönününde gelmişiz. Osmanlı devletinin kuruluşu ile 1225 arasında yetmiş beş yıl kadar. Tanzimat ile de altı yüz beş yıl fark var. Daha on dokuzuncu yüzyılın ortalarına doğru, artık mahkeme kararı olmadan vatandaş öldürmek yasak edildiğini duyan Osmanlı hükümet adamları: 


— Gel de bundan sonra memleketi idare et, diye hayıflanmışlardı. 


Padişaha sadrazamlık eden Melek Ahmet Paşa üstelik damat. 
Eşi Kaya Sultan çocuk doğururken ölmüştür. Durumunun kötü olduğu bilindiği için sadrazam Mehmet Köprülü daha önce sultanın Eyüp'teki yalısına adamlarını yollamıştır. Arkasını Evliya Çelebi'den dinleyin: “Kaya Sultan öldüğü an, arkada hazır bulunan adamların hepsi gelip sultanın naaşı'“ bulunan odaları ve başka hazineleri kilitle mühürleyip Melek Ahmet Paşa'yı ve bizleri ayrı odalara koyup Köprülü'ye ve padişaha haber gönderdiler. 
Pek az sonra darüssaade ağası, hazinedar ağa, hazinedar başı ve 


104 Zorba 
105 Tabut 
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cümle vezirler gelerek malları zapt ettiler. Zavallı cariyeleri “uryan ve püryan”“ bıraktılar. Biçare paşa şaşkın şaşkın etrafa bakarken İstanbul'dan bir baltacı gelip paşanın sarayda bulunan bin yedi yüz kese nakit, üç bin tüfek, iki yüz kılıç, sekiz yüz at eğeri, sekiz zırh ve külah, serpenah ve kolçak, yancık ve su tasları, üç altın işleme otağ, hülasa kırk yıllık vezirin topladığı eşya ve silahları Kaya malıdır diye zapt ettiler. Paşa feryat edip: 

“Bre avret (kadın) zırh, külah, kılıç, otağ, tüfek ve kaplan postunu neyler? Hepsi benimdir!” dedi ise de kimse dinlemeyip paşanın bin yedi yüz nakit kese, yetmiş kese altını dahi gidip paşa bu defa mal ve candan ayrılarak “ya sabur” çekti. İstanbul'da Köprülü vezir, Kaya Sultan'ın malı asıl valide hanındaki orta kulededir diye kendisi giderek bir büyük Mısır hasırı ile bir mertebani tabaktan başka bir şey bulamayarak hâip ve hâir (eli boş ve umduğunu bulmamış) Eyüp'e geldi. Bütün mallar bostancıbaşı kayığına konup gitti. Melek Paşa: 

“Kaldırın cenazeyi!” diye rahmetli sultanı kaldırttı. Melek Ahmet Paşa gözde vezirler arasında. Ya bu “müsadere”“7 nedir diyeceksiniz. Hiç! Sadece “gelir?” Hani yirmi şu kadar yıl önce varlık vergisi dediğimiz şey... 


Böylece yüzyıllarca ne canımız ne de malımız hiçbir güvence altında olmadan kendimizce yaşadık. Tanzimat ve daha sonra, yedi yüz elli yıllık İngiliz haklarına kavuşur gibi olduksa da huy canın altındadır, demişler, hasım öldürmek ve hazineye “müsadere” ile para sağlamak istedikçe özel mahkemeler kurmak ve özel kanunlar çıkarmak yolunu bulduk. Vahidüddin devri harbiye nazırının Kürd Mustafa Divan-ı Harbi'ne!9 gönderdiği, benim de 


106 Açık, çıpıak 
107 Malın padişah adına zaptı. 
108 Askeri mahkeme 
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içinde bulunduğum, elli üç kişilik listenin başında şu buyurma vardır: “Şarkın huzur ve sükünunu ihlal ettikleri için beheme- 


(» 


hal idam edilmesi lazım gelenler!” Anadolu'nun bir büyük zaferi İstanbul'un cesaretini kırmasıydı ben de çoktan göçüp gitmiştim. 
Birinci Dünya Savaşı sırasında harp divanlarına “yirmi dört saatte idam kararı verilerek tasdik olunmak, telgrafla bildirilmesi” 


gibi emirleri hatırlatırım. 

1945'ten sonra İstanbul komünistlerinin kurdukları “insan hakları” cemiyetinin, o günkü politika kızgınlığı içinde, reisliğini alan bir “büyüğümüz,” ondan beş altı yıl önce İzmir'de valiyi de yanına alarak bir teftişe gidiyordu. Yolda valiye: 

— Eğer bir harbe girersek listedeki beş bin kişiyi idam ettirmeden kımıldamam, demişti. 


Bu beş bin kişinin nasıl tespit edildiği sorusuna da kısaca: — Polis raporlarından, cevabını vermişti. 


Neuzubillah'* o beş bin kişi arasında İnsan Hakları Cemiyeti'ni kuranlar olduğuna hiç şüphe yok ya, o sıralarda Nazım Hikmet'in affedilmesi dilekçesini imzalayanların başında olduğumdan ben de bulunmakta olmalıydım. 

Mala gelince, Varlık Vergisi Kanunu'ndan önce de mesela bir şehirde yol açacaksınız, kamulaştırmaya fazlaca para gidecek, hemen o geçecek yolun askerlikçe gerekli olduğu üzerine bir karar çıkarır, Askeri Kamulaştırma Kanunu uygularsınız ki Dolmabahçe Sarayı'nı hemen hemen beş on gecekondu parasına alıverirdi o zaman! 

O zaman dedim, ama on para vermeden İstanbul yakası- nın yarısını da bu zaman yıktık. Edebiyatını bulduk mu, zaman mekân vız gelir bize! 


109 Tanrı'ya sığındık. 
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Nitekim yedi yüz elli yıllık Büyük Yasacı İngilteresi'nin s0syalıstler demir ve çeliği devleştirmek istedikleri vakit ilk düşündükleri fabrika, şirket ve maden sahiplerine verilecek milyarları hazırlamak olmuştur. 


Bizim solun toprak reformunun baş dayanağı, toprak ağalarına verecek paramız yok lafı değil midir? “Onların cedleri köylüyü angarya altında inleterek çoktan paralarını çıkarmışlardır.” 
gibi gerekçelere de şimdi rastlıyoruz. Belki de eski çalışanlar üzerine bir hesap geçerek üst para da isteyecekler. 


Biliyorsunuz, bizim CHP solcuları toprak reformunda “mecburi kooperatifçi;” yani kolhozcu. Nasıl ki önce devlet elindeki toprakları dağıtınız, dediniz mi, hepsinde bir ayaklanma. Çünkü bunlar hazır sofhoz! 

Her ne ise, İzmir'e gittiğimde duydum, reformun “müsadere” manasına geldiğini gören mülk sahipleri yarın bir de apartman reformu olursa kaygısına ve belki bir aileye bir daire bırakırlar umuduna düşerek çoluk çocuk ve yakınlarına dairelerini dağıtıvermişler. Yarın solcu bir iktidarın: 

— Efendi senin beş dairen var. Hakkın bir daire. Gerisini çatısızlara dağıtacağız. Para mı? Ödemeyiz tabii. Para planın. Elli yıl taksitle bir şeyler vermeyi düşünürüz. Gerçi sen yıllardan beri kiracıları sömürerek çoktan apartman parasını çıkarmışsındır ya... 

Üste verecek duruma düşmemek için hemen tapunuzu teslim edersiniz. 

Mal canın yongasıdır, demişler. Kendi solları CHP'ye işte bu yonga şüphesinin cezasını çektirecekler. 

Afrikalı sömürgelerde mal mülk, banka, bankadaki para, fabrika, fabrikadaki sermaye yabancılarındı. Zavallı Arabın elinde bağımsızlık senedinden başka bir şey yoktu. Onun için Araplar, Hazreti Muhammed, Bedir'de Mekke'nin müşrik"9 kapitalistlerini 


110 Tanrı'ya ortak koşan, birden çok Tanrı”ya inanan 
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vurmuştur, diye işe bir din süsü vererek kâfirlerin varlarını yoklarını silip süpürdüler. Gavze'' malı tükenince gene eski açlıklarına döndüler ya, o da başka. Ama bizde solun yağmasına koştuğu mal mülk, banka, fabrika yüzde doksan Türk''Yüzde onu da bizim ayaklarına düşerek getirttiğimiz yabancı parası! 

Türk solculuğunun ruhu 6/7 Eylül ruhu! Yağma ve “ganimetçilik” ruhu! 

Sola bak, 6/7 Eylül ruhu! 

Sağa bak, 3! Mart 1909 ruhu! 


111 Din uğruna savaş 
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anımızda bir otel var. Haftada bir elli altmış Viyanalı turist 

değiştirir. Geçenlerde kapı önünde yukarıdan birini bekleyen genç kadına, iki şalvarlı kapıcı karısından biri yaklaştı, bileğindeki saati göstererek, “Saat kaç?” yerine geçen bir el ve göz işareti yaptı. Viyanalı Almanca: “Üç!” demesi üzerine kırıtarak: “Anlamadım ki...” der gibi güldü. Bu defa turist: “Kendin bak da öğren!” gibilerden saatli bileğini avucunu açıp beş parmağından ikisini avucu içine bükerek saatin üç olduğunu anlatabildi. 

Kendi kendime 10 Ekim'de sandık başına gelecek parmak izci yüzde altmış veya yetmişten ikisi bunlar olduğunu düşündüm. Şüphesiz o güne kadar kendilerine ne sol Marx'ın lügatları ile, ne orta karma ekonomisinin terimleri ile adaylığını beğendirmeye kalkışacak değildirler. Sol, kadınım sana nah şunu vereceğiz diye benim apartmanımı göstererek karma ekonomici de komünistler gelince kapıcıları polisler tayin edecekler, kocanı işe sürecekler yollu birer kışkırtma parolası sunacaktır. 

Kadınların arkasından baktım. 1923'te ormanlık halkının, ben ormanları savunduğum için: 

— Bu bizim değil, odunların mebusu... Alın onu bizden... 
diye Ankara'yı tutanak gönderip ormanlar içindekilerin baltalığıdır, ormanın ağacı kesmekle biter mi hiç, diyenlerden birini istemiş olduklarını hatırladım. 


183 


KURTULUŞ 


Geri ülkelerde demokrasi bilgiden önce, o kadar önce ki bilgi hemen hemen akla gelmeyecek kadar önce bir ahlak ve karakter rejimidir. Tırnaklarım sökseler yalan söylemeyecek, dirseklerini kırsalar düşündüğünün tersine evet denmeyecek olanların rejimi! 
Bir de bizim politikaya bakınız. Sağı yalan solu dolan! Ortası yalan ve dolan! 


Gerilerde politikacı aydının görevi halkın zaaflarını “tedavi etmek!” Bizde bu zaafları “istismar etmek"”!? Tıpkı eskiden Afrika zencileri arasına gidip kendi kazancından başka bir şeyle ilgilenmeyen sömürgeci beyazlar gibi! 

Eskiden, dinde ayıp olmaz, diye bir söz vardı, hani tıp derslerinde ayıp olmayacağı gibi... Demokraside ahlak olmaz, hikmetini biz icat ettik. Yahut demokrasiyi Batı'dan taklit ettiğimiz sırada, ahlakını eski kötü Şark gelenek göreneklerinden süzerek padişahlara, vezirlere birkaç kese “ihtar”! için yaptığımız dalkavukluğu para değerine göre birkaç yüz veya bin lira ödenek için halk efendimize çevirdik. Miting veya toplantı kürsülerinde düşündükleri- nin, bildiklerinin, inandıklarının maskarasını çıkaran demagoji!" 
perendebazlarını"!5 gördükçe, insan ağzına hoparlör alarak, hangi şairinse hatırlamıyorum, beytini haykıracağı geliyor: “Kimi görsek etekleriz - Ne utanmaz köpekleriz!” 

.. Ve sicili: Hukuktan diplomalı, Sorbonne Üniversitesi'nden doktoralı. Fransızcadan başka İngilizce bilir. 


Asıl marifeti ise bir ayak üstünde dört yalan kıvırmak! Bir nefes dokunuşunda tam devirde kırk defa dönmek! 


112 Sömürme 
113 Bağış 

114 Söz savcılığı 
115 Takla atan 
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Geçenlerde “bağımsız polis” üzerine bir fıkra yazmıştım. 
Londra'ya giden bir heyetteki eski tanıdığımdan dinledim. Kendilerini Avam Kamarası'nın açılış törenine de götürmüşler. Tam rels içeri gireceği sırada: 

— Dikkat ediniz, demişler, şimdi görülmedik bir şey göreceksiniz. Polis, reise selam verecek. Halbuki bilirsiniz belki, İngiliz polisi kraliçeye bile selam vermez! 

Bizde ise gelen geçen “büyüğüne” selam vermekten zavallı polis trafik işareti vermeye vakit bulamaz. 


Yargıç gibi bağımsız polis, çocuğunun nafakasını çarşı dükkânlarından dilenmeye ihtiyacı olmayan, hastasını düşünmeyen, hak ve hürriyet bekçisi, şeref duygulu polis! 

— Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun ha... 

Gösteririm ben sana... 

Ve ertesi gün buyurunuz Galata'dan Hakkâri'ye! 


Ankara'daki müftüler toplantısı için yazdıklarıma bir hoca efendinin pek kızdığını bana yolladığı mektuptan öğrendim. Okul eksiklerini kendi kendini yetiştirerek tamamlamayan bu türlü kimselere din dersi vermek bize kadar düşerse neden şaşmalı buna? 
Mesela o toplantıda işçilere cuma namazı için bir saat izin istenmiştir. 

Pekiyi, hocam bilirsin ki cuma namazı farz değildir. Ama beş vakit namaz farzdır. Neden her gün öğle ve ikindi namazları için birer saat izin istemiyorsunuz? Her gün işçi başına iki saatten on binlerce saat! 

Süleymaniye Camisinin mihrap duvarına asılı bir hadis vardı. 
Son onarmalarda kaldırılmamışsa manası şudur: “Öyle günahlar vardır ki namazla giderilmez, oruçla giderilmez, hacla giderilmez. 
onları ancak geçim sağlamak için harcanan çaba affettirebilir!” 
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Demek ki tezgâh başındaki Türk işçisi namazını kazaya bırakabilir, fakat çoluk çocuk geçimi veren iş kazaya kalamaz. 

Biz imam hatip okullarında tam lise öğretimi verilerek aydın din adamı yetiştirelim derken, gerçek Müslümanlığı kavrayan hocaların bizlere kılavuzluk etmelerini sağlamak istiyoruz. 


Son hafta bir ilerilik tartışması çıktı. Tuhaf bir anlayışa göre grev hakkı vermek ilerlemektir de işçi çiftçi çocuklarını daha 
1923 devriminin kapattığı medrese ilkokullarında eğitmek, zavallı yavrucakların beyinlerini bilmedikleri dil ezberleri ile sulandırmak gerileme değildir. 


Maden kuyusunda çalışan işçiye fazla gündelik vermek ileriliktir de o işçinin dört kadın almasını önleyici Medeni Kanunu'nu “lâfzı murad” bir paçavra gibi buruşturup sepete atmak gerilemek değildir. 

Atatürkçülük proletaryacı cephesi kurmaktır da toplumu medeniyet ve kültür eğitimi ile yoğurarak gerilemeye karşı savaşmak Atatürkçülük değildir. 

Milli kalkınma maddi ve manevi bir bütündür. Her türlü reformun temeli eğitim olduğuna göre, hele geri ve gecikmişler de o, manevisi maddisinden de önce gelen bir bütündür. 

Bu bakımdan Türkiye, ilerisi 27 yıl öncesinde kalmış olan acayip bir memleket olmuştur. Biz hatırlarımızda 27 yıl öncesin- den daha geriye doğru bugüne nispetle ve birçok bakımdan, toplumu medenileştirmek için pek esaslı bakımlardan, gittikçe daha aydınlığa kavuşarak, gideriz. 

Nice Anadolu çarşılarında, haremli selamlıklı şehir ve kasaba sinemalarında Türk kadını hürriyet ve hak hasretini 27 yıl geriye bakarak çeker. 
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Nedir bu devrik cümle? Nesirde ve piyeslerde sanatçı konuşma dilini yer yer kullanabilir. Fakat nasıl bir memlekettir o ki tarihçisi, İstanbul'u Sultan Fatih aldı, der, romancısı, aldı İstanbul'u Fatih, diye yazar. Nasıl bir yazı dilidir o ki bütün bilim kitaplarında gramerli, edebiyat yazılarında gramersizdir. Yoksa gramer de mi “pis burcoy!” 

Ve nasıl bir milli eğitimdir o ki bu anarşinin okullara ve Türkçe derslerine sokulmasına izin verir? 

Ne demek bölgesel? Niçin duygusal? İlle Arap nispet “i”sine bu yüzde yüz uydurma kalıbı karşılık almak istiyoruz? Türkçe- nin fiilleri hep “kıyasi/”9 Bu dilimize oldukça yorucu bir monotonluk verir. Bir de onu “sel” “sal”la donatmak? “Anıtsal” yok, “anıtsı” var. “Bölgesel” yok, “bölgelik” var. Daha türlü türlü ve dili güzelleştirici nispet şekillerimiz var. Ama Türkçe bilmek, Türkçeyi tatmak lazım. “Edebiyatsal” olur mu hiç? Ayıp gibi bir şey! Acaba pek yakıştıramadıklarımız için birkaç eskiyi klişe olarak saklasak ne çıkar? 

Dostum Tahsin Banguoğlu Türkçe nispet” çeşitlerini gösterir bir etüt yapmıştı. Bu etüdü Türkçe sevenler için Dünya'da ve kesilip el altında bulundurabilecek şekilde yayınlatmak üzereyim. Dillerini seven okurlarımın faydalanacaklarını umuyorum. 


116 Kurallı 
117 İlgi, bağlılık 
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üyük mimar ve şehirci Le Corbusier denizde yıkandığı sıra kalbi durarak öldü. Kendisine gelecek yüzyılın adamı diyenler var. Değeri pek geç anlaşılmıştır. Büyük eserlerinden biri Nehru'nun ona yaptırmış olduğu bir şehir. Adı Şandirgarh. Bundan kırk iki yıl önce Le Corbusier ki aslı İsveçlidir, Leman Gölü kıyısında anası için bir ev yapmış. Belediyeciler böyle bir yapı ile tabiatı bozduğunu söyleyerek kendisine, bu sondur, bir daha bu türlü halt karıştıramazsın, demişler. Bir endüstri adamı da Bor deaux yakınlarındaki Pessae'de gene ona elli ev yaptırmış. Renk renk duvarlı, standart evli bahçeli site tamamlanınca yerli idareciler, ne küstahlıktır gözlerimiz önüne bu çirkinliği sermek, demişler ve evlere su vermemişler. Altı yıl Le Corbusier'nin değeri anlaşılıncaya kadar, evler boş kalmış. Bahçelerde ot bitmiş. 
Bütün erkenlerin başlarına bu dertler gelir. Ben hikâyenin başka yönündeyim. Batı'da şehir ve tabiat güzelliğini koruyucucu otoritelerin yetkilerinin) ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. 
Bu yetkilere İstanbul'u teslim etsek ilk işleri ev ve apartmanlarımızın yüzde doksanından havagazı, elektrik ve suyu kesmek olacak. Nasıl da hâlâ parselci ve katcı esnafın çıkarları için yeraltı ve çatı üstü kaçaklarına göz yumuyoruz? Geçenlerde Moda Caddesi'nde yedi katlı dar bir apartman gördüm, asansörsüz. Yalnız vatandaş gözlerini “çirkin”den korumamakla kalmıyoruz, vatandaş kalplerini de düşündüğümüz yok. Gene Moda'da koya bakan bir apartmanın nasıl olup da bu kadar yüksek tutulduğunu soruşturdum: “Bilmez misin ayol... Önce arsa üstüne toprak yıgarlar. Yükseklik iznini o yığıntı üstünden alıp sonra toprağı taşıtır, temeli kazarlar.” 

Koru bir arsa değil, bir tabiat parçasıdır. Hiçbir tabiat parçası çıplak arsa gibi parça parça bölünüp asırlık ağaçları doğranarak parselci ve katçı esnafına sattırılır mı? 

Acaba bu memlekette medeniyete daha kaç düzine yıl var? 

Evet, devrimizde büyük bir değişme var. Acaba nedir bu degişme? 

Bu değişme on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başları kapitalist-sosyalist kavgasının, medeni Batı'da yatışmış olmasıdır. Norveç'te otuz yıl süren sosyalist rejim son seçimlerde yerini burjuvalar koalisyonuna bıraktı. Bu hal neyi gösterir? Bir toplum ne kadar ilerleyebilirse o kadar ilerlemiş olduğuna şüphe olmayan Norveçlilerde bile sosyalizmin gelecek zamanlar rejimi olmak şartlarını gerçekleştirememiş olduğunu gösterir. Norveç sosyalizmi, tutumunu daha da radikalleştirmek istediği ve hele NATO'dan çıkmaya kalkıştığı için atılmıştır. Yerine gelen eski karakterde bir kapitalist rejimi değil, bir sosyal adalet rejimidir. Bu rejim, insanın yaratıcı gücünü öldürdüğüne, elli yıllık Rusya denemesi ile artık şüphe kalmayan, devletleştirme, romanı yazanla dizeni eşitleştirme, üretim araçlarını kamulaştırma sistemlerine karşıdır. Adaletçidir, eşitçi değildir. Hürriyetçidir, diktacı değildir. 

Doğu sosyalizmi bir irticadır."* Gerçek anlamı ile sol değil, sağdır. TİP programını yazanları Batı sosyalizmi sınıftan döndürür. Bu devletleştirme ve memurlaştırmacılığın dikta, kıtlık ve darlık getirmediği hiçbir Doğu memleketi yok. 


118 Gericilik 
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Ama biz Batı'nın her zaman hiç olmazsa elli yıl arkasından gideriz. Solumuz da Batı solunun elli yıl gerisinde, sağımız da Batı sağının! 

Hani yeniçeri Yahudinin yakasına yapışarak: 

—Vay siz İsa'yı haça gerersiniz ha... 

Demiş de Yahudi: 

—Aman efendim bin yedi yüz yıllık mesele bu, diye kendini kurtarmak isteyince: 

— Neme lazım, ben yeni duydum, demiş. 

Bizimkilerin de yenidir diye sarıldıkları fikir akımı çoktan tarihe karıştı. 

Rusya'nın 1917si'nden başlayacağız da yirmi birinci yüzyılın on beşinci yılında kıtlıktan ne kadar altınımız varsa Kanada'ya gönderip buğday dileneceğiz. 

Ve elli yıl yumruk altında! 


Geçenlerde 1917 Bolşevik eşitçiliği üzerine, hutbe söyler gibi, nutuk çeken kıpkırmızı bir solcuya, kendisini sonuna kadar sabırla dinleyen tanıdığını sormuş: 

— Ama maşallah senin binlerce lira maaşın, otomobilin, öğleli akşamlı viskin hepsi yerinde. Mesleğinden olup da geçineceği olmayanlara on kuruş yardım ettiğini görmedik, demesi üzerine: 

— Haa, demiş, bu ayrı mesele... Ben bütün milleti kurtarmaya çalışıyorum. Canla başla çalışabilmem için elbette her türlü rahatım tam olmalı! 

Naimanın anlattığı hocalar kavgasını belki hatırlarsınız. Bir takımı kuru bezden başka bütün kumaşları, kuru ekmek ve katıktan başka bütün yiyecekleri, bakır kap kalacaktan başka bütün kullanacakları haram sayarak yasak edilmesini istiyorlardı. 
Bu hocalardan bir büyüğünün evine giden biri: 
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— Aman hocam, haram dediğiniz her şey sizin üstünüzde başınızda, evinizde mutfağınızda var, deyince softa köpürmüş;: 

— O bir tasarruf işidir a herif... Ben paramı faize veririm, faiz haram... Bu faizle ipekli işlemeli uçkur alırım... Uçkur da haram... 
İki haram birbirini götürür. Siz avam takımı bunları bilemezsiniz. 


Nitekim Moskova'da beşi birden 4x4 bir odaya sığınan Rus işçileri kendi liderlerinin neden Hollywood milyarder artistlerini bile imrendiren villalarda keyif sürdüklerini anlayabilmişler midir? 

Softanın sağı gibi solu ile de başa çıkılmaz. 


Sovyetler önce atom bombası tehditleri ile Batı'yı yıkmak, Amerika'yı Batı'dan kovmak istediler. İkide bir Londra'yı birkaç dakikada yıkarız, Paris'i bir iki dakikada yakarız, diye yürek oynatıcı nutukları hatırlarsınız. Bu gösterişle ortalığa bir hayli ürküntü verdiler. 

Amerika: 

— Harpmi istiyorsunuz, buyurun, diyince şafak attı. Berlin'de ve Küba'da götürüldüğü üzere Sovyetlerin, kızıl emperyalizm- den asla vazgeçmemekle beraber, savaştan ne kadar çekindikleri de meydana çıktı. 

İşte bu sırada Bolşevik dehası Amerika'yı Batı'dan önleyici kuruluşları ortadan kaldırmak için en iyi buluşunu meydana koymuştur: Tarafsız blok! 

Tarafsız blok demek, sözde iki cephe arası kalmak. fakat her meselede Moskova gibi görmek, Washington gibi görmemek, solcu rejim kurmak, kendilerinden başkalarını Amerikan uydusu sayarak kendileri adım adım Sovyetlere ve Kızıl Çin'e ayak uydurmak, Türkiye'yi uydu, Macaristan'ı uymadı gibi görüp göstermek demektir. 

Tam bu seçim sırasında partiler dışı kurulan tarafsız blok da tıpkı, ama tıpkı bu. Daima olduğu gibi katılanlar içinde iyi niyetli ve saf yürekli olanlar var. Kıpkızıl komünist de ayan beyan 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var. Hiç kıpkızıl komünistin kendi uyduluğuna uymayan bir davranışa katıldığı Türkiye'de değil, yeryüzünde görülmüş müdür? 

Türk komünistler bir zafer kazanmışlardır: Sosyalist bahanesi altında Türkiye basın ve yayın dünyası kapılarını ardına kadar kızıl enternasyonale açtırmak! 

Şimdi uğraştıkları, yeni mecliste bir salon koalisyonu hükümeti kurulabilecek seçim şartlarını sağlamak! 

Şüphesiz ondan sonrasını Moskova hepimizden daha iyi bilir ve yürütür. 

İşte, içlerindeki kapılgan iyi niyetliler dışında, taralsız bloğun sağlamak istediği şey! 

Türkiye nasıl bir tehlike karşısında bulunduğunu tam vaktinde anlayabilecek midir? Mesele bunda! 

Biz Türkiye sokakları ve gazetelerinde fikir ve yurtseverlik akımı diye köpüren coşkunlukların koca imparatorluğu nasıl param param parça edip sonra da batırdığını ve tehlikeleri gösterenlerin de çeşitli suçlamalar altında bunaltıldıklarını görmüş olanlardanız. Kurtarıcı yoldan batırıcı yola yeniden aynı gafletle nasıl saptığımıza şaşıyoruz. 
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umhuriyet'in kırk üçüncü yılına ayak basıyoruz. Yeni hükümeti kuranların yaşlarına baktım: Yirmi üçünden on ikisi Cumhuriyet devrinde doğmuştur. On birinden birkaçı da 1923'te çocukluk çağındaydı. 

Biz Meşrutiyet Türkiyesi'ni yakından tanımış olanlardanız. 
Yabancı egemenimiz, Hıristiyan ve Yahudi azınlık efendimizdi. 
Biz Türkler hepsinin aylıklı bekçileri, nöbetçileri ve “muamelat”!* 
memurlarıydık. 1913'te Rus gemisinde yakalanan bir katili elçilik kavası bizden ister, biz de onu geri vermek zorunda kalırız diye sadrazam ve dahiliye nazırı bir iş uydurup Edirne'ye gittikleri zaman yanlarındaydım. Katili o gece hapiste boğdurmuşlardı. Fakat hükümet de büyükelçinin baskısı ile polis müdürünü yerinden attıktan başka bir daha hiçbir devlet hizmetinde kullanmayacağına da söz vermişti. 


Çarşı pazar, banka şirket, atölye veya fabrika, ithal ve ihraç ticareti, şehir suları, ışıkları ve taşıtları, deniz ve karayolları, hepsi, hepsi yabancı ve Hıristiyan azınlıkları/n) elindeydi. 


Beyoğlu'nda bir Avrupa şehri sokağında gibi dolaşırdık. 


Dükkânlardan itibar görmek için Türkçe konuşmamak lazımdı. 
Kulüplerin dilleri Fransızca veya İngilizceydi. 


119 Dairelerde evrak üzerinde muamele yapma işi, işlem 
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Bütün bunları Türk gençliğine Meşrutiyet ve Cumhuriyet Türkiyeleri arasındaki baş döndürücü farkı göstermek için yazıyorum. Komünistlerin alçakça “küçültücülük”lerini suratlarına çarpınız. Atatürk bir İngiliz Asya kolonisi kadar eli kolu bağlı Türkiye'yi İngiltere'nin bizzat kendisi kadar bağımsız kılmıştır. 
Türkiye'nin bütün çalışma ve kazanma kaynaklarını Türk toplumunun eline vermiştir. 

Atatürk devrimleri, bize, 43'üncü yıldan medeniyetçe ve kültürce tam bir Batı memleket ve toplumu olmak imkânlarını da sağlamıştır. 

Atatürk sonrası adam ve politikacıları onun eserini tamamlayamadılar. Hatta devrimlerinden en esaslı olanlarının sarsılmasına göz yumdular. Başladığımız sıfıra göre, her bakımdan, çok ileriyiz. Varacağımıza göre, sırf Atatürk sonrası adam ve politikacılarının “aciz ve gaflet” ve kör çıkarcılıkları yüzünden pek gecikmişizdir. 

Geçmişe bakarak iyimser olalım. Batı ile aramızdaki ıraklığı düşünerek çırpına dövüne çalışalım. Çalışmalarımızı önlemek veya sapıtmak isteyen sağı ve solu ayaklarımız altına alalım. Doğru yol ikisi arasındaki Atatürk yoludur. 
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iç okuru yazarı olmayan, gelenekçi görenekçi bir köydeyiz. 

Başındaki hocaya inanmıştır. O ne derse demek ki Tanrı öyle buyurmuştur. Bu köyde demokrasi çoğunluğunun iradesini yerine getirmekse, sıtmalısına kinin vermek bile antidemokratik. 
Ne söyleseniz, hoca “Gâvurluktur bu!” dedi mi, köy sandığından sizin için bir tek oy çıkmak ihtimali yok. Milletvekilliğinin yılda altmış yetmiş bin lira da ödeneği var. 

Eğer bu köy Afrika'da ve siz de Belçika'dan gelme bir sömürücüyseniz içinizden: “Oh ne iyi, bunlar bu halde kaldıkça biz yüzyıllarca başlarında kalırız, benim çıkarım bu hocayı beslemek ve tutmaktan ibaret!” der, rahat edersiniz. 


Nitekim Balkanlar'da Sırplar öyle yapmışlardır. Yunanlılar öyle yapmaktadırlar. Balkan Savaşı'ndan sonra Üsküplü uyanık Türkler sivil ilkokul açmak için bir dernek kurmuşlardı. Sırplar ise cami avlusundaki medrese ilkokulunu ve hocaları tutuyorlardı. 
Bu derneğin şimdi İstanbul'da bulunan bir üyesine, eskiden tanıdığı bir cimnaz'” öğretmeni: “Biz sizden okulla kurtulduk. Size okul açtırıp başımıza bela olmanıza fırsat vermeyiz!” demişti. 

Nitekim bu arkadaşımızı asker kaçağı saymak baskısı altında İstanbul'a kaçırmıştı. 


120 Lise 
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Türkiye aydınlarının cevap vereceği bir soru var: Biz kendimizi, Afrika karaları içine giden Belçikalı gibi, yığın zaaflarının sömürücüsü iü yoksa onlarla tarih, kan, dil ve din kardeşi oldugumuzdan, kendilerini BÜ Zaaflârdan kurtarıcı mı saymaktayız? 

1946'dan beri politikaya giren aydınlar, yığını bu zaaflardan kurtarıcı Atatürk devrimlerini, hele eğitim birliği ile taisizm devrimini bıraktıkları için sözde demokrasi prensiplerine uygun, gerçekte tam sömürücü gibi davranmışlardır. CHP'nin de bu olupbittilere karşı koyacak yerde onları benimsemesi ve sarılışlarını “demokrasi kefareti”? sayması Türk gençliğinin en aşırısına doğru sola kaymasına sebep olmuştur. 

Bana söylediniz: İktidarlardan ne istedik? Din adamı yetiştiren okulları kapayın mı dedik? Hayır. Ya ne dedik? Din adamı yetiştiren okullarda meslek dersleri dışında müsbet ilim eğitimi veriniz. Onlara devrimlerimizin yalnız bu milleti değil, dünyanın her köşesinde aynı sebepler yüzünden çöküş ve sürünüş durumundaki Müslümanlığı da kurtarıcı olduğunu öğretiniz. Orduda olduğu gibi, ne bileyim, üç yüzden üç bin liraya doğru bir barem yolu açınız. Sicil yolu ile ilerleme disiplini kurunuz. Yirminci yüzyılda yedinci değil, yirminci yüzyıl din adamları yetiştiriniz. Bir Türk çocuğuna ilkokulu bitirmeden hiçbir yabancı dil ve yazı öğretilmez. Anayasaya taban tabana aykırı medrese ocaklarında ana baba yavrularının beyinlerini çürütmeyiniz, dedik. Bir memleketin bütün partilerdeki aydınları bu kadar basit, bu kadar açık bir meselede prensip anlaşmasına varmazlarsa onlara nasıl yurtsever, halksever diyebiliriz? 

Millet önce bir yeniçağ milleti yapılır. Her şey ondan sonra! 
Sağcılıkta, solculukta, ortacılıkta! 


121 Demokrasi karşılığında verilen şey, nesne 
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Eğitimi temel dava diye almayan hiçbir kalkınma davası amacına ulaşamaz. Camide ve dışında gâvur ve Müslüman diye ikiye parçalanmış bir toplum nasıl kendini toparlayabilir? Nasıl krizler kaynağı ve sergüzeştçiler oyuncağı olmaktan çıkar bu şartlar içinde? 
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A ölümü üstünden yirmi yedi yıl geçti. Keşke 1919'dan on yıl önce Türklüğün başına geçseydi... Ne Balkan Savaşı'na fırsat verirdik, ne de Birinci Dünya Savaşı'na girerdik. Ve keşke 1938'den on yıl sonra ölseydi... Kurtuluşumuzu tamamlardık. 


Bugün aydınlarımız, sayıca ve nitelikçe kırk yıl öncesi ile kıyaslanamaz. Söyleyiniz bana, sağdan yazı devam etseydi Latin alfabesini alabilir miydik? Medeni kanun olmasa alabilir miydik? 
Eğitim birliğini yapabilir miydik? Medreselerin yeniden hortlamasına engel olamadıktan başka, meclis imtuklarına dikkat ediniz, bu hortlayışı protesto eden kimseyi göremezsiniz. 

Atatürk, 1965 Türkiyesi ilim ve teknik kadrosunun dörtte birini bulsaydı, çoktan bütün işlerimizi bitirmiş olurduk. Meclislerimizde kürsü arkasına eskiden Arapça “Danışınız!” sözünü asardık. Sonra onu “Hâkimiyet milletindir” sözü ile değiştirdik. En iyisi şu beyti yazdırıp çerçeveleterek asmaktır: “Malumdur ki zulm ile olmaz cihan harap - Eyler anı müdahene-i âliman harap.”2? 

Atatürk ileri atılışlarında, daima statükocu, el altından sinsi sinsi baltalayıcı Tanzimat bürokratlarının pasif dayatışına uğramıştır. Gerçekte Atatürk partisi millet içinde değil, Atatürkçülük dediğimiz her şey kendi partisi içinde azınlıktaydı. Ölümünden sonra parti güdümü bu inançşsızların eline geçti. Ne yazık ki 


122 Dünya, eziyetle yıkılmaz. Onu bilginlerin dalkavuklukları yıkar. 
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Atatürk'ün başladıklarını severek, bilerek, benimseyerek tamamlayacak olanlar, o öldükten sonra yetişmişler ve ONSUZLUK yüzünden eski şekilci ve statükocu Tanzimat bürokratları engelini sökememişler, sonunda da henüz ne devrimlere ısınan ne eğitim- den geçen halk yığınları çoğunluğunun seli içine atılmışlardır. 
Ve Türkiye'de ülkücülüğün yerini, bir ikbal yarışının kuru ve kör oportünizmi kaplamıştır. 

Medeniyet YAŞAYIŞ demektir. Maddi, manevi ve hele kültürce her bakımdan bir yaşayış bütünlüğü! Atatürk bu yoldaydı. 
Bugün kendilerine reformcu diyen korkak ikbalcilere bakınız: Sivil ilkokulu Türk çocuğuna hiçbir yabancı dil ve yazı öğretilmemek yasağını neden uygulamadığını hükümetten sorabilecek cesarette midirler? Türk çocuklarının on binlercesine medrese ilkokullarında medeniyet düşmanlığı ve Türkiye halkının milyonlarcasına cami kürsülerinde Atatürk devrimleri düşmanlığı telkinleri yapıldığını bilirken susmakta değil midirler? 

Türkiye'nin Atatürk sonrası ve demokrasi tarihi, dünya tarihine karaktersiz aydınların bir millete yapabilecekleri kötülükler örneği olarak ve kurtuluş tarihinde sağlam karakterde bir aydının nasıl mucizeler yaratabileceği örneği olarak geçecektir. 
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ir iki hafta geçirmek üzere Büyükada'ya geldim. Yıllardan 

beri havası içine bu kadar yakından girmemiştim. Her İstanbullu, gençliğinde dört adadan birine tatlı bir hatıra ile bağlanmıştır. Bu hatıra yaşlılık yıllarına bir şarkı sesi gibi gelir. Ben ise derin bir acı ile yanmadan Büyükada'ya ayak basamam. Burada yazlı kışlı bir mütareke'” yılı geçirmişimdir. 

1921'de Büyükada Rodos kadar Rum, Atina'dan fazla Yunanlıydı. Biz Türkler, kenar köşede, kendi aramızda avunurduk. Rum ne yana bakarak neye gülse bize güler sanırdık. Ta Tuna boyların- dan Edirne sınırlarına kadar, asırlarca yurt yuva kaybeden Türklerin acısını tadıyorduk. Çarşı Rumluk, eğlence Rum, kır laternalı, Rumca bilen Türk bilmeyenden daha adalıydı. 

Bu defa da bir sancı gibi kulağıma 1921'in sesleri geldi: “Zito, zito Venizelos, Kondoryotis ke Danlis!” Venizelos Yunan ordularını Batı Anadolu'ya süren liderin, Kordoryotis fetih donanması amiralinin ve Danlis de kumandanın adıydı. Sokak gösterişçisi çocuklarının boğaz damarlarını şişirerek bu şarkıyı nasıl söyledikleri ve ellerinde taş basması kaba renkli resimleri nasıl yüzlerimize doğru salladıkları gene gözlerimin önüne geldi. Hayalini, sinek kovar gibi, elimle itmek istedim. 
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Ancak birkaç konak Sultan Hamid vezirleri mirasçılarınii,, birkaç ev de biz Türklerindi. Tapusu Rum, kadastrosu Rumdu. 

1965te Büyükada malı mülkü ile Kütahya kadar Türk, çarşı Ankara çarşısı kadar Türkün. Lokanta, meyhane, oiel ve her türlü eğlence Türk. Yürükali Plajı kahvesinde bir Rumun üç kadına Rumca danıştıktan sonra, Türk garsona dört içecek ısmarladığını duydum ki bu, İstanbul'un fethinden beri inanılmayacak bir şeydi. 

Geçen gün Amerika büyükelçisi: 

— Acaba neden kendinizi bu kadar kötü görüyorsunuz? İşlerinizde iyi bir gelişme var, diyordu. 

Biz Cumhuriyetçiler, 1923te Ankara'da, Anadolu'nun Selçuklardan beri bir yana atılarak hiçbir şey yapılmadığını yazıp söyleyerek işe koyulmuştuk. Söylediğimiz de, yazdığımız da doğruydu. 
Fakat 1950'de iktidarı alanlar, ikballerine hak kazanmak için 25 
yıldan beri hiçbir şey yapılmamış olduğunu söyleyenler hiç de iyi 
etmediler. “Biz daha çok, daha iyi yapacağız!” diyeceklerdi. 25 
yılın deneme, yetiştirme ve düşüp kalkınmalarına göre bu da tabiiydi. Aynı kötü geleneğe göre 27 Mayıs İhtilali de on yılda yalnız fena şeyler yapıldığı ve iyi hiçbir şey yapılmadığı söylenerek ve yazılarak gözünü açtı. İhtilal sonrası hükümetinin arkasından da gene o şarkıyı tutturduk. 

Hiçbir şey yapılmamıştır. 

Bu inkârcılık acaba çok tuiiai vır sorumluluk yüklendiğinin farkında mıdır? Komünist Türk solunun, kırk yıldır yerinden kımıldatamadığımızı kendimizin birbirimize karşı haykıra bağıra söylediğimiz bu memleketi, ancak kendisinin özel Demir Perde arkası metotları ile kalkındıracağını ortaya atmasına sebep olduk. 

1914'te Anadolu rençberlikten yukarı tarımca, her türlü ticaretçe ve bütün çarşı pazarları ile Rum ve Ermeni ve yabancıydı. Hiçbir işte hiçbir Türk denemesi yoktu. 1921'de Anadolu ve Trakya'nın Rum, Ermeni yahut yabancı elinde bulunan ekonomisini de köklerinden söküp attı. “Hiçbir şeysiz” kaldık. Balıkesir'de yumurta ile sinemaya girildiğini hatırlıyorum. Tütünümüzü ne yapacağımızı bilmediğimiz için Yunanistan'a gidip Türkiye'den göçme Rum tütüncüleri arayarak akıl danışmak zorunda kalmıştık. 

Bugün eksikli kötülü, fakat “her şey”imiz var. Bu “her şey” o “hiçbir şey”den üremiştir. 

Atatürk'e bir gün: 

“Bizim yaptıklarımızı İttihatçılar neden akıllarına bile getiremediler, yollu bir söz edilmesi üzerine rahmetli lider: 

“Ama biz onların yanlışlıklarından ve denemelerinden faydalandık.” demişti. 

Benim bir metodum vardır: Batı ile aramızdaki farka bakarak tenkitlerde bulunur, fakat başladığımız sıfırla bugünümüz arasındaki farkı düşünerek avunurum. 

1921 Büyükadası ile 1965 Büyükadası arasındaki gelişme, 
Türk firmalı gelişme, her yerde her işte var. Eksikleri, yanlışları ve kötülükleri ile içinde olmak üzere. 

Büyük dert şu: Türkiye politikacıların elinde! Politikaya giren aydınlarımız ahlak ve karakter zaafı içinde! Birinin yaptığını öteki beğenmek veya kötülememek, nafakasız kalmak tehlikesi gibi bir şey... 

Büyükada'da artık “Zito... Zito” sesleri duymuyorum. 

Fakat onun kadar düşmanca bir ses var: Türk oteli mi, tuu kapitalist, Türk köşkü mü tuuu sömürücü, her şey ne kadar Türkse, o kadar “lekeli!” 

1920'de Ada, Çarlık göçmenleriyle doluydu. 1964”te Moskova sloganları ile rahatsız... 

Politika... Politika... Bunun kötüsü Batı Anadolu'ya ordularını süren Yunanlı kadar kötü, tarıhın Moskofu kadar kötü... 


Sol denen salgını yaratan da o! 
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Ziya Gökalp, Yahya Kemal ve devrin “parlak”ları ile işte bu bahçede, bu ağaç gölgesi altında otururduk. Rüyalar içindeydik. 
“Sayıklar gibi” nice kuşaklar ötesinde gördüğümüz Türklük, bugün kötülediğimizin yanında bile ne kadar sönüktü. Türk Büyükada bile bir hayaller ülkesiydi. Evet, pek çok yapacaklarımız, pek çok düzelteceklerimiz var. Sokak politikası canavarı ile Rusçu sol arasında kazandıklarımızı da kaybetmek! Ne acı olurdu bu! 

Bilmeyene, görmeyene, sevmeyene ve güvenmeyene inanmayın. Ojiyas'ın ahırlarını temizlemekten de güç olsa, politikayı temizlemeye bakın. Unutmayın ki Herkül'ü küçük düşürecek kadar büyük işler yapmışızdır. 

Bugünkü Türkiye'de yapacaklarımız 1919la 1922 arasında yaptıklarımız yanında hiçbir şeydir. 
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en vatandaş açıktaydım. Amerikan yardımından bir ev de 

benim hisseme düştü. Kaç yıldan beri rahatça oturuyordum. Ne kesemden bir kuruş çıktı ne de devlet bütçesinden, diyerek Amerikan yardımcılığına dua ediyordum. Meğer ne kadar alçakça aldatılmışım. 

Bunu yeraltı solculuğu partisi ile, gazete ve gazetecileri ile, dernek ve dergileri ile yer üstüne fırladığından beri anlıyorum. 
Bana ev yapıp veren Amerika yok mu, eşsiz savaş sonrası refahını bana borçlu olduğunu ve yardımının sadece çıkarcılığa dayandığını nereden bilecektim? Evimin çivisi Amerika'dan. Her şey hazır geldiği için marangozu bile Amerikalı. Maksat beni barındırmak bahanesi atında kendi demir, çelik, cam, kereste, fabrikalarını işletmek, genişletmek. Amerikan işçisine tereyağlı kahvaltı, otomobil, kumsallarda yaz tatili sağlamak! Beni de buna alet diye kullanmak! Vay alçak sömürücü, sola hürriyet verilmeseydi bir türlü öğrenemeyecektim bu gerçekleri! 

Ama ya oturduğun ev, diyeceksiniz. 

Evet, ya oturduğum ev? Onu da yeni öğrettiler bana: Başkası vermezse, millet yapar. Yapmayacağı tutarsa Rusya verir. 

Acaba Rusya, keresteyi bizim ormanlarımızdan mı keser, çiviyi bizim fabrikalarımızda mı döktürür, camı Tuzla'dan mı getirir, yollu sağcılarca bazı şüphelere de düşürüldüm. Solcu dostum dedi ki: 

— Amerika'nın maksadı sana Vietnam çığırtkanlığı yaptırmak. Bağımsızırı ben, cığırtkanlık yapmam de, vur tekmeyi Amerikan evine... 

Sağcı ahbabım: 


—Ama Viet-Gong çığırtkanlığı yapmazsan, Rusya'dan ev alamazsın ki... Bağımsızım ben, Viet-Gong çığırtkanlığı etmem, senin evini de istemem, de! 

Bağımsız ve barınaksız, hür ve açıkta, yağmurlu, fırtınalı bir hava ile polisler ve bekçiler bir kulübeye sığındıkları saatte acaba nerede, kimin parseline bir gecekondu kursam! 


Evet, pek basit bir misal. Ne üstünde ekonomiklik, ne altında sosyallik var. Fakat siz de okuyarak öğrenmişsinizdir ki bizde solcu bağımsızlığı Amerika'yı bırakıp Rusya'yı almak! Pilotlarımızı Amerikan kanatları yerine, Rus kanatları ile uçurmak! 
Çünkü milli kanadımız yok henüz. Siz de sorarsınız, nasıl oluyor da Amerikan kanadı ile bağımlı, Rus kanadı ile bağımsız uçabiliyoruz? Amerikan evinde emperyalist kafesine giriyorum da Rus evinde hürriyete kavuşuyorum? 

Doğrusu hukuk fakültesinin her sınıfında dörder yıl döne dolaşa bilgilerinizi tamamlamadıkça, bu bilmecenin içinden çıkamazsınız. 

Amerikan yardımından soyayağını mutfaklarınıza sokmayınız, yemeklerinizi Rus yardımından margarinle pişiriniz, diyen solların bir düşündüğü var elbette! Yirmi yıl yeraltı kovuklarında uyumakla vakit geçirmediler ya, baş başa kafa işletmişlerdir. 

Onlarca iş, Türkiye'nin dış yardımsız kalkınıp kalkınamayacağını tartışmak değildir. Amerika, hürriyetçi olduğu için yardımlarında ferdi” özel sektörü önde tutar. Devletleştirmeyi, ferdi ve 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özel sektörü yıkıcı ve silici süpürücü kızıl sistemi kuvvetlendirmeyi düşünmez. Hatta bir işe sermaye koyacak da, o iş de devlet hisseli ise, onun yürütmeye karışmamasını ilk şart olarak öne sürer. 


Rus yardımı tam bunun tersinedir: O da ferde, özel sektöre el uzatmaz. Bilakis, onların silip süpürülmesi için devletleştirmeciliği tutar. Türkiye henüz ekonomik gelişmenin pek başındadır. 
Sol için, tam bu çağında Türkiye'yi Afrika nasyonal komu.istleri yoluna kaydırmak ölüm kalım meselesidir. 

Bizim, yani ne o ne bu sistemde hiçbir çıkarları olmayanların düşünecekleri tek şey, Batı medeniyet ve kültür seviyesi dışında hiçbir yerde devletleştirmeci sol akımının hürriyet içinde yaşamadığıdır. Ancak dikta rejimi olarak tutunduğudur. 

Türkiye'de karma ekonomi ve Batı cepheciliği hürriyet yoludur. 

Siz “çıkarcı” sözünün sözde yermeci haline edasına bakmayınız: Biz milyarlarca vergiyi çıkarcılardan alıyoruz. Milyonlarca lira vergilerimizi çıkarcılık bilmeyen devlet sektöründen kaybediyoruz. Menfaatçi olmayan kazanamaz: Kayıp da vergi vermez. 
Elli yıl döndü dolaştı, komşumuz Rusya ile endüstri ve tarımın daha verimli olabilmesi şartını işleri çevirenlerin çıkarcılık duygularını uyarmakta buldu. Libermancılık denen şey bu! 


TANIK 


hi b sırası geldi, bir daha anlatayım: İsa'nın ölümünden altmış yıl sonra, Sayda Hıristiyanlarından birkaçı bakmışlar ki din çığrından çıkmıştır, bir sürü bidatler'? onu soysuzlaştırma yolundadır, aralarında birleşerek: 


— İsa nasıl yaşadı, nasıl oturdu kalktı, nasıl yedi içti ve davrandı ise, biz onu devam ettirelim, demişler. 


— Vay kâfirler, Hıristiyanlıkta bidat çıkarıyorsunuz ha, diye hepsini tutup öldürmüşler. 

Ben de Atatürk'ü on beş yıl gördüğüm, dinlediğim gibi anlatsam, sağ ve solun kim bilir ne gibi saldırışlarına uğrayabilirim, diye düşünüyorum. Belki de beni veya benim gibi kalanları istavroza mıhlayacaklar bile çıkar. 

Sağcının ağzında Atatürkçülük, solcunun ağzında Atatürkçülük, ortanın ağzında gene o... 


Önce bir esaslı nokta üstünde anlaşalım: (Ölümü üstünden 27 
yıl geçti. Eğer Atatürk yaşasaydı, bugünün olayları ve gerçekleri karşısında ne düşünürdü, diye sormak ve böyle bir soruya cevap arayıp vermek saçma bir şeydir. Bu bir falcılıktan ibaret. Zati Atatürk 1965 yılına kadar yaşasaydı, 1965 Türkiyesi'nin ne olacağını kestirmek de imkânsızdır. Bizler ki onun yaptıklarını bile tutamadık, bozduk. Eğer o yaşayıp da başladıklarını tamamlasaydı nasıl bir yurtta, nasıl bir toplum olarak yaşardık, bunu şimdiki dar ufuklu düşünüşlerimizin kavrayışı içine alamayız. 

Nitekim 1919'dan 1923'ü gören yalnız;o olmuştu. Kendisine bir hayal arkadaşı bile bulâlmamışta. ne 

Atatürk, sağlığında sağ ve sol eğilimler üzerine ne düşünmüştür, bunu kendisinden dinleyerek ve davranışlarını görerek bilenlerden bir haylimiz henüz hayattayız. 

Atatürk İzmit'te partisine “halk” adını koyduğu vakit, anladığı şeyin sınıf kavgasız bir toplum düşüncesi olduğunu açıkça söylemiştir. Bu onun adını söylemeksizin sosyal adaletçilik davacısı olduğunu gösterir. “Kalkınacağız. Devlet yapacak, fert yapacak, yabancı yapacak, hep birlikte yapacağız.” derdi. İmtiyazlı yabancı sermaye şirketlerini Araplar gibi yağma ederek değil, satın alarak tasfiye'” ettirmiştir. Osmanlı Devleti'nin borçlarını, ihtilal Rusyası gibi batırarak değil, milli takate göre ödeyerek silmiştir. 
Yeni kanunlara göre ödeyerek silmiştir. Yeni kanunlara göre, ilk yabancı sermaye teşebbüsleri de onun devrinde olmuştur. Başkentteki ilk otel Ankara Palas, bir yabancı sermaye eseridir. Bütçeden yapmaya başlamış, fakat paramız olmadığı için bitirememiştik. 

Kurtuluş Savaşı'nda Sovyet Rusya'dan yardım görmüş, fakat kurtuluştan sonra, hemen Batı ile işbirliği yapmıştır. Dış politikada bağımsızlık değil, Balkan ve Sadabad paktları'? ile bağımlaşma yolunu seçmiştir. 

Türlü işlerde, onu sağa doğru veya özel sektöre karşı sola doğru çekmek isteyenler daima olmuştur. Atatürk'ün hakemliğinde, hiçbir zaman özel sektöre güvensizlik duygusu sezilmez. 
Karma ekonomiciydi, buna şüphe edilemez. 

Batı içindeki sosyalist rejimi ile, Batı içindeki Nazi ve faşist diktalarından hiçbirinin başarısına inanmamıştır. 


126 Ayıklama 
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Atatürk aslında bir hürriyetçiydi. Onun devrimlerinin baş amacı Türk vicdanını ve kafasını teokratik kurum ve gelenekler baskısından kurtarmaktı. “Kerhen”3 tek parti lideri olarak kalmıştır. İki defa bu sevmediği egemettlikten kurtülmak istemiştir. 

Atatürk yaşarken, bugünkü sağ bütün söyledikleri ve yazdıkları ile, bugünkü sol bütün söyledikleri ve yazdıkları ile yeraltındaydılar. Hepsini biliyorduk. Türkiye'de yeni hiçbir söz, hiçbir tutum yok. Manevi ve maddi kalkınmayı birbirinden ayırmayan, Türklüğü her bakımdan hür ve rahat bir yaşayışa kavuşturmak isteyen Atatürkçülük, kendisi öldükten sonra sahipsiz kalmıştır. 
Herkes onu, eğilimine göre, kendi işine gelen ucundan tutmuştur. 


Bugünkü anarşi hali bundan geliyor. 
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ir tarihte Rusya'ya gitmiştim. Caddebostan'daki evime döndüğümde bana masaj yapan Rus ki bacaklarından birini savaşta kaybeden eski bir subaydı, gördüklerimi sorması üzerine: “Yazılanların hepsine inanmayın. Birçok şeyler yaptıklarıfnı| gözümle gördüm. Durmadan ilerleyeceklerine şüphe etmiyorum,” demiştim. 
Güldü ve yüzüme baktı: 


“1917'de ihtilal olmasaydı 1918'de Çarlık Rusyası Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmış olarak çıkacaktı. Acaba o Rusya'yı bugün nasıl görürdünüz, hiç düşündünüz mü, dedi. 

Önce yüreğime bir ateş parçası yapıştığını duydum. Öyle olsaydı ben İstanbul'da kalamazdım. Boğaziçi Rus yalıları ile donanacaktı ve çar ailesi yazlarını Dolmabahçe Sarayı'nda geçirecekti. 


Yirminci yüzyılın başlarında eski Rusya'da da rejim krizlerifnin| baş gösterdiğini hep biliyoruz. O Rusya ki bize göre kuşaklarca önce Avrupalı ve on dokuzuncu yüzyıl sonlarına doğru milli geliri Almanya'nınki ile hemen hemen eşittir. Batı'daki ekonomik ve sosyal gelişmeye katılarak aynı reformculukla tükenmez kaynaklarını işletseydi, Birinci Dünya Savaşı zaferinin şöyle böyle ellinci yılında yalnız atom yarışında değil, bolluk, kazanç ve rahat yarışlarında da Amerika ile boy ölçüşeceğine şüphe edilebilir miydi? 
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Diktacı komünizm Rusya'da başarı örneği vermemiştir. Bu örnek Batı sosyalizminin kendi kendini gözden geçirmesine yardım etti. 


9l fi: 


çeri 


Elli yıl bu. Rus işçisi “kapitalist” Amerikan işçisinden daha mı rahat? Hayır! 

İşçiden yukarıya doğru maaş ve ücret baremleri daha mı eşit? 
Hayır! Multimilyarder yok, ama milyarder yaşayışı var. 

Buna karşılık bu rejim elli yıl içinde yazara ve sanatçıya çarlığın Tolstoy ve Gorki'ye verdiğinin binde biri hürriyet vermemistir. Ressamın fırçası, balerinin bacağı bile “devletleştirilmiştir.” 
Rejim tek parti diktası. Ne farkı var Rusya ve Yugoslavya rejimlerinin Nazi ve faşist rejimlerinden? Onlar da sosyalistti. Onların da gözdeleri işçilerdi. Ben Hitler Almanyası'ndaki işçi hayat şartlarının Stalin Rusyası'ndakinden çok daha iyi olduğunu gördüm. Sürgün kampları ise ikisinde de var. Aynı düşünen kafayı ezmekse ikisinde de var. Nazilerin Çekoslovakya cinayetleri varsa Bolşeviklerin de Macaristan cinayetleri var. Nazi ve faşistler sömürge peşindeydi iseler, Rusya pençesi altında hiçbir hürriyetleri olmayanların sayısı on milyonlarca! 


Ne Nazi ve faşist rejimlerinde ben sizi istemiyorum, dıyebilirdim. Ne de aynı şeyi komünist ülkelerinde söyleyebilirim. Nasıl ortaçağda padişah kuluydumsa, bu rejimde ideoloji kölesiyim. 
İdeolog bir engizisyon despotu dilinden çıkan gökten inme “Ayet.” 

Rusya denemesi “maddi” ve “manevi” karşılığını beklemeden ve almadan insan yaratıcılığını işletecek bir faktör keşfedememiştir. 


İleri ülkeler için otoriter sosyalizm rejiminin dahi refahlandırıcı ve kuvvetlendirici olduğu yalan. İşte aynı kan, aynı kütleden Batı ve Doğu Almanya! 
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Geriler için Batı ile işbirliği eden karma ekonomi sisteminden daha ilerletici olduğu yalan. İşte Afrika'daki örnekler! 

Mesele sosyalizmde değildir. Batı aşağı yukarı sosyalist. Ama 1917'den beri Rusya'daki olup bitenlerden ders alan sosyalist hürriyeiçi ve insaniyetçi sosyalist. İlericisi o. Gericisi Demir Perde arkası ve onun Asya ve Afrika'ya sıçrayışları! 

Ben hürriyete götürmeyen yolu istemiyorum. Benim için ekmek ve hürriyet, barınmak ve hak, giyinmek ve şeret insanlık yeğuruluşunun karma mayasıdır. 


İki büklüm beslenmekle hür sürünmek arasında hayvanlı! 


— — değil, ama insanlık bakımından ne fark var? 
gön 


ingiltere'de 25.000.000 çalışan nüfusun 23.000.000'ü ücretli ve maaşlı. 1.800.000'i işveren veya kendi işinde, İngiltere'de alabildiğine hürriyet olduğuna göre yarın bu 23.000.000'ün seçmenleri oy sandığı başında İngiltere'yi komünist yapabilirler. 

Amerika için de, Fransa için de, birçok Batı demokrasileri için de hal bu. 

Yapmadıklarının sebebi nedir acaba? İşsiz bile kalsalar Rusya işçilerinden daha rahat olduklarını bilmek. 

Aç dahi kalsalar Rusya halkının hürriyetsizlik cehennemi içine düşüp kezzap içinde erir gibi, manevi bir eriyiş içinde gururlu insanlıklarını kaybetmemek! 

Biz akıl değiştireceğimiz yerde rejim değiştirme peşine düşmek yüzünden bu defa da bir Afrika sistemi solculuk hevesine kapıldık. Rejim aklı değiştirmez. Akılsızlık liberallikle de, karma ekonomicilikle de, sosyalistlikle de işleri kötü yürütür. Diktacı oldu mu, üst üstelik topa tanka dayanarak sizi aptallığa tapındırır. 
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omşumuz Suriye'nin rahatça yaşamak için tanklı jetli bir KR olmaktan başka hiçbir kusuru yok. On yedi yılda onuncu ihtilal! Yok eskisi ortalama solcuymuş da yenisi Çinciymiş. Eskisi Batı'ya karşı ılımlıymış da yenisi Arnavutça sertlenecekmiş. “Keskin sirke kabına zarar..” demişler. Osmanlı fıkrasını da nasıl hatırlamazsınız: “Adın ne?” “Mülayim!” “Sanki sert olsan ne halt edersin?” 


Halbuki ne iyi tüccardır, işadamıdır, beceriklidir, Suriyeli! Birinci Dünya Savaşı'ndan tanırım. Sonra bir de Lübnan'a bakınız: Irkça aynı kök! Ticaret denen şeyi yaratan ırk. Albaya yarbaya fırsat vermeyen Lübnan Akdeniz'in en zengin ve rahat memleketleri arasında. Lübnan-Surive sınırı, aynı zamanda akılla akılsızlığın da sınırı. Mısır, Irak, Cezayir, Yemen, hepsi albaylı yarbaylı sosyalist. Hepsi yarı aç, hapisli ve darağaçlı sosyalist. Demirci Ef€'ye: “Niçin bu kadar adam öldürdün? Denizli'yi kana boyadın?” diye sormuşlar. “Efendim, demiş, gün geldi, üç dört vilayetin idaresi bana düştü. İdare ya ilim ile olur, ya zulüm ile... Bende ilim olmadığı için zulüm ile idare ettim.” 

Batı dünyasında hiçbir sosyalist bilgini harp akademisinden çıkmamıştır. Ama Humus Harp Akademisi durmadan solun aşırısını ılımlısını, Moskovalısını Pekinlisini yetiştirip durur. 
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Arap harp akademileri yalnız savaşçı yetiştirmez. Dünya tarihinde yalnız, içinde Nasır'ın da subay olarak bulunduğu Mısır ordusudur ki kendi toprakları içinde iki yabancı ordu çarpıştığı sırada bu savaşı bir futbol maçı gibi seyretmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda, altmış milyon Arap ülkeleri ordularını iki milyon nüfuslu İsrail'in bir avuç askeri çölde darmadağın etti. Nasır'ın orduları Yemen'in bir iki kasabasında çeteler tarafından kuşatılmıştır. Ama açım dedin mi, buyur darağacına! Her işin tepesinde bir subay. Her kârlı işin ortağı subay. Yeni Cezayir rejiminin adı, Bin Belasız Bin Bellacılık! Çünkü Bin Bella Bumedyen gibi, Fraiisız ordusu sömürge subaylığından değil de Fransız zindanlarının ihtilalci koğuşundan gelmeydi. 

Atatürk Çanakkale Savaşı'nda, asker kıtlığı sıkıntısı içinde, yola çıkarıldığı bildirilen, Şam tümenini beklemekteydi. Bir sabah erken saatte kendisine sırsıklam bir Arap neferi getirdiler. “Tümenin nerede?” sorusuna, eli ile deniz dibi derinliğini göstererek: 

— Küllühüm cuvva, diyordu. Meğer bir İngiliz denizaltısı tümeni getiren tekneyi batırmıştı. Ne kadar olsa din kardeşi oldugumuzdan, bütün Arap ordularının bir torpille küllühüm ortadan kalkmamasını sizde içten içe dilemez misiniz? 


Hindistan sosyalis:. Ama demokratik sosyalist. Gericiliğe Anayasa ile “mıhlı!” On milyonlarca inek, kutsal olduklarından, ne yenebilir ne de beslenemediği için süt verebilir. İnekler demokratik sosyalizm rejiminde anayasa maddesinin de korurluğu altında. 
Üstelik birçok bölgelerde din gereği her türlü canlıyı öldürmek günah olduğundan haşarat ilaçları bile kullanılamaz. 

Geri toplumları en iyi geliştirecek rejimin sosyalizm olduğunu söyleyen bizim sol, Hindistan'ı ağzına almaz. On beş yıldan beri emperyalist Amerika haftanın her günü Hint limanlarına yirmi bin ton buğday getirir. Üstelik de parasız. Gerçi Hindistan 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kendi parası ile Amerikan buğdayını öder görünürse de bu parayı Amerika türlü yardımlar için gene kendilerine verir. Bugüne kadar soyucu ve sömürücü Amerika'ya buğday satışından bir tek dolar gitmemiştir. 

Ama demokratik sosyalizm Hindistan'ı bir milyar liralık bir atom bombası patlatma peşinde. Yüzde yüz yerli tank yapmakta. 
Milyonlarca inekli Hindistan'a Fransa'nın yardımı nedir bilir misiniz, SÜttozu! 

Halkının yarı sayısında inek sürüleri ile Hindistan aç. İki milyon inekli Danimarka zengin bir memleket. Hindistan'ın düşmanı da “gâvur” değil, “softa,” kendi softası. 

Yeni başkanlığa gelen Nehru'nun kızı İndira Gandi Moskova'dayken uyanmış: “Biz Rusyakâri bir ihtilal yapıp geleneklerin göreneklerin altını üstüne getirmedikçe ne gerilikten ne açlıktan kurtuluruz!” diye düşünmüş. Ama nerede Atatürk? Geçen gün bir resmini gördüm: “Başbakan İndira Gandi Hint usulü bağdaş 


» 


kurup yemek yerken 

Cezayir sosyalisti şarap bağlarını buğday tarlasına “ihtida”? 
ettireceğini arkadaşı Kübalı Kastro'ya söylememiş miydi? Bugün de sosyalist Cezayir'de yerli Müslümana bir kadeh içki verene bilmem kaç bin frank ceza! 

Hindistan'a gittiğimizde Lahor'da bir Pakistanlı gazeteci: 

— Sizin nasıl Kuran prensipleri dışında bir dış politikanız olabilir? Kuran Cihad-fi-Sebilüllah? emretmiştir. Müslüman devletlerin Hıristiyan devletlerle başka türlü ilişkisi olamaz, demişti. 

Ben Latin yazısını bırakınız, İngilizce dili ile “Sebilürreşad” yani kapkara kafalı softa dergisi çıktığını da orada görmüştüm. 


129 Doğru yola girme, Müslümanlığı kabul etme 
130 Tanrı uğruna savaş 
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Atatürk hayranlığı içindeki Müslüman ve Hindu gençleri softa baskısı altındaki yığının despotluğundan korkarak kendi söyleyemediklerini bize söyletmek için Bombay'dan ayrılırken: 

— Bize bir Çanakkale demeci bırakınız, demişlerdi. 

Sadece bir cümle bıraktım: 

— Pakistanlılar kadınlarını çuvaldan çıkarmadıkça ve Hindular ineklerini ahıra sokmadıkça Hindistan gerçek hürriyete kavuşamaz. 

Ne bileydim ki ondan sonra biz hür Atatürk kadınlarını yeniden çuvala sokacağız ve halk yığınlarını baskısından kurtardığı softayı yeniden üretip tüketeceğiz? 


Solu ile, sağı ile, ortası ile tek “yürürlükte” medeniyet vardır. 
Akıl hürriyeti üzerinde gelişen ve insan aklını her türlü baskıdan kurtaran Batı medeniyeti! Bu medeniyet akıl ve vicdan hürriyeti bakımından, hiçbir taviz götürmez. İki kadınla evli erkek, örtünen kadınlı toplum, yaşayış ve düşünüş disiplinlerini yedinci yüzyıl çölleri aşiretlerinde arayan hoca hacı, inek yemeyen Hindu, şapka giyerse dininden olacağı inancına saplanan softa veya şarap üzümleri bağlarını buğday tarlasına “ihtida” ettiren Müslüman sosyalist, hiçbiri bu medeniyetten olamaz. Herhangi çağın egemen medeniyetinden olmayan toplum da egemen medeniyetten olanların beslemeliğinden, yanaşmalığından kurtulamaz. 


Biz dikkatsizce, ihtilalsizce, tanksız ve jetsiz, Batı medeniyeti toplumu olmak şartları içinde tek Müslüman milletiyiz. Bize bu şartları Atatürk hazırlamıştır. Her türlü eğitimi okulda eğitimi, camide eğitimi, köyde eğitimi, hepsini anayasa prensiplerine göre ayarlamak! Tek yapacağımız bu! Din adamını Batı üniversitelerinde yetişen papazlar gibi bilginleştirirsek, Türk yavrusuna dünyanın düz değil, yuvarlak olduğunu öğretirsek, vaizi ve hutbeyi 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bilenlere yazdırıp da bilmeyenlere yalnız bunları okumak görevi verirsek millet isyan mı eder? İndira Gandi haklı. 1917 Bolşevik İhtilali'ne benzer altüst edici bir toplum sarsımı olmadıkça Hindistan kurtulamaz. Yahut kurtulması kuşaklar sürer. Biz öyle degiliz. Sadece seçmenler çoğunluğunun beyaz oy verdiği ve bütün meclislere gelenlerin yemin ettikleri anayasayı uygulamakla, sadece bununla milli gelişme ve kalkınmayı her hangi ihtilal şartına bağlamaktan kurtuluruz. 

Bizim ordumuz ihtilalleri milli kurtuluş için yapmıştır. Hiçbir zaman iktidarı ele almak ve iktidarda kalmak için yapmamıştır. Bu arka niyette olanları da yola getirmiştir. Sadece Atatürkçü, sadece kalkınmacı ve gelişmeci medeniyet savaşlarının böyle bir desteği ve dayanağı da varken, eğer kendi kendimizi ayarlayamazsak, Türk tarihinin “en suçlu” damgasını yiyecek kuşağı biz olmaz mıyız? 
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Soluna bak: “Türkiye'nin komprador burjuvazisi ile idare olunan geri Afrika toplumlarından farkı yok.” 


Bir Bolşevik klişesi ki geri denen ülkelerde basıla basıla çürüğü çıkmıştır. Yüzde yüz hürriyet içinde oy veren Türklerin, bu Bolşevik uydurması ile yüzde ikisi güç kandırılmıştır. 

Kahire'de ataşemiliterken Nasır'a imrenen paşa ile iki solcu arkadaşı da öğrenci kongresine gelerek komünist sözünden korkmayın, kalkın, yürüyün, diye nutuk çekmişler. Bu kişiler bugün senatodan çıkıp da seçime girseler, bir köy muhtarlığı bile kazanamayacaklarına şüphe yok. 


Afrika'da komprador burjuvazisi ile idare olunmaktan kurtulmak için bizim solun istediği otoriter devletleştirmeci sosyalizmi seçen Mısır hâlâ en katı istibdat"? ve en koyu kıtlık altında. 
Kahire'den 3 Aralık tarihi ile gelen haberi okuyalım: “Planlama Dairesi yoğaltımda yeni kısıntılar yapılması gerektiğini bildirmiştir. Bunun üzerine bütün fiyatlarda görülmemiş bir artma olmuştur. Mesela buzdolapları 135 Mısır lirası birden fırlamıştır. Araba 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fiyatlarındaki artış 800 Mısır lirası! Cigara, şeker, bütan gaz, eşya 
kerestesi, ısınma ve mutfak araçları fiyatlarındaki artış yüzde 35 
ve dokumada yüzde 10'dur.” 

Biz ise yukarıda sayılan şeylerin yüzde doksan dokuzunu milli sermayemizle kendimiz yapıyoruz. 

Biz Afrika'nın hiçbir memleketine benzemiyorJuz|. Solun çabası bizi onlardan birine benzetmek! Yok öyle şey... 


Sağa bakın: Körkütük Nurculuk! Milli güvenliğin gazetelere geçen bir raporuna göre imam hatip okullarının çoğunda Nurcu yetiştirilmekte ve bunlar başta diyanet işleri başkanı olmak üzere, aydın müftü ve hocaları bile tasfiye etmeye çalışmaktadır. Ayasofyacı bunlar! Arap alfabeci bunlar! Şeyhülislamcı bunlar! Maksatları bizi en aşağı iki yüz yıl geri götürmek! 

Sağ tehlikesi solu, sol tehlikesi sağı azıtmakta! 

Ya orta? Puslayı şaşıran o! Ama ne de olsa ne komprador parolacısının Nasır ne de Ayasofya parolacısının Ezher cehennemine yuvarlanmaktan Atatürk Türkiyesi'ni koruyacağız. 

Bu sağ sol sapıtkanlıklarını görünce vaktiyle alay için kullandıgımız “Hayrel Ümur, evsatuha”” sözü insana ayetmiş gibi geliyor! 


Bir dinlilik, bir de dincilik var. İyice ayırt edelim. Eski “dindar” deyimi dinlilik demektir. Bir dinli Tanrı'ya karşı görevlerini yerine getirir. Peygamberlerini tanır. Çocuğuna din öğretimi verir. İbadet ve din borçlarında bir bilmediği varsa mütfüye sorar. 


Dinlilik burada biter. 


132 İşlerin hayırlısı, vasat olanıdır. 
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Rahmetli Mustafa Abdülhalik Renda “dindar”dı. Bir akşam bir maliye işi için kendisi ile görüşülmek lazım geldi. Atatürk: 

— Mustafa Bey oruçludur. Şimdi rahatsız etmeyelim,dedi. 

Rahmetli Rıfat Hoca Atatürk'ün sevdiklerindendi. Atatürk “dinli”ye değil, “dinci”ye karşıydı. 

um 

Dincilik demek ya yirminci yüzyılda bir yeniçağ toplumunu yedinci yüzyıl düzeni içine sokmaya çalışmak, yani şeriatçılık veya dini bir topluma hükmetmek için sömürme, onu dünya işlerine karıştırma, aslı faslı olmayan kara inançları yayma ve kışkırtma, taassubu kazanma yolunda oy dalavereleri çevirme demektir. 

Bu gerçek Müslümanlıkta ya kapkara cahillik yahut küfürdür. 

Ha dinsizlik, ha dincilik, ikisi birdir. Tarihte bütün müstebid,'” zalim, cana, mala, hakka, ırza kıyıcı hükümdar ve vezirler dinciydi. 

Dinli değildiler. Tanrı'ya namaz, oruç borcunuzu ödeyebilirsiniz. Zulüm ve haksızlık günahlarınız için O'nun cehenneminde yanarsınız. 

Bizim demokrasi devri hırsız, haksız, kıyıcı ve nüfuz" esnaflarının hepsi dinciydi. 

Ve dinsiz diler. 

Atatürk laisizmle din tüccarlığını, vicdan sömürücülüğünü, şeriatçılıkla Türk toplumunun ilerleyişine engel olmayı önlemiştir. 

Yirminci yüzyılın dine hizmet eden en büyük Müslümanı odur. 

Gerici, dinci demektir. Gerçek Müslümanlıkta ya alabildiğine kara kafalı ya da “kâfir” demektir. 

Gericiye karşı meşru olan ve olmayan her silahı kullanmak, onu yıkmak ve ayaklar altında çiğnemek bir cihattır. Farzdır. 

İşte size gönülden bir ramazan vaazı! 
133 Zorba 
134 Söz geçirme 


177 


KURTULUŞ 


“Tebdil gezmek” nedir, belki gençler bilmez. Mesela padişah bostancı yahut vezir kapıcı kılığına girerek şehirde neler olup bittiğini görmek, öğrenmek ister. Tebdil gezmek budur. 


Bizde komünistlik yasak olduğu için Moskova uyduları Türk basınında, meclislerinde ve hele bazı fakültelerinde Kuvayı Milliyeciye “tebdil” olmuşlardır. Onlar bağımsızdırlar da Amerika ile antlaşan ve NATO'ya giren devlet adamları ve bu politikayı benimseyenler uyducu, yani peykçidirler. Bilindiği üzere uydu ancak Demir Perde arkasında vardır ve emperyalizm çağının “sömürge” deyimi yerine geçmiştir. Macaristan Sovyetler Birliği'nin uydusudur. Başını kaldırdı mı, Rus tankları hemen sınırı geçer. 

Demir Perde, eli altında olmadığı için uydulaştıramamakla beraber, atom gücünden ödü koptuğu Amerika'ya karşı bir maşa gibi kullanmak üzere Afrika geri ve yoksullarından bir de üçüncü blok uydurmuştur. 

Bu Afrika, Asya geri ve yoksulları ile Amerika'ya ve Batı'ya veryansın edeceğiz. “Sizi gidi emperyalistler..” diye sokaklara dökülüp, akşam yemeğinde Amerikan sofrası artıklarını kemireceğiz. Zavallı Mısır fellahı gibi... 


Sovyetler Birliği Akdeniz'e ve Irak-Suriye sınırlarına inerek ta Atlantik kıyılarına kadar bir uydular bütünlüğü kurmak için Amerika ve NATO Türkiye'den çıkmalıdır. “Tarafsız bloğa gir, bağımsız ol oğlum. Amerika uçak, tank, cip vermezse sana ben veririm yavrum. Kov Amerika'yı iki gözüm.” Bizim solun, içindekilerden çoğu bilerek bazıları safça aklanarak, düştüğü oyun bu. Çocuk yaşında olsak: “Pışşş, karşı duvara yapış!” derdik. Ama aralarında hocası var. Yardımcı var. Yazarı var. Milli kalıntıdan temsilcileri var. 
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Herkes bilir ki NATO içinde Batı- Almanya, İngiltere ve Kuzey devletleri ne kadar bağımlı ise biz de o kadar bağımlıyız. 

Geçen gün MecNgmara apaçık, 1970'te uçak bile kullanmaksızın oturduğumuz yerden Rugya'yı ve Çin'i silip süpürürüz, diyordu. NATO böyle eşsiz ve hürriyetçi bir gücün koruması altındadır. Bu durumun gerektirdiği bazı fedakârlıklar elbette olacaktır. Geceleri sokaklarımızı dolaştığı için bekçiye aylık veriyoruz. Bekçi Amerika'nın ordumuz ve kalkınmamız için verdiği milyarlar da caba! 

Gerçek bu. Ama ne çare ki AP'nin sağ kanadı bir devlet bakanını da önüne katarak ve diyanet işleri kadrosunu alabildiğine karartarak, memlekette yobazlar despotluğu tehlikesi belirttiğin- den, bütün aydın yüreklere o korkuyu düşürdüğünden beri, sol azıtma fırsatı bulmuştur. Bildiriciliğe koyulmuştur. 

Antep olayı bir 31 Mart olayıdır. Vahdeticilik havasi yurt boyunca yayılmaktadır. Sözde ilerici muhalifler ise AP'deki gericiliği tutarlarsa ihtilal olur, ihtilal de iktidarı bize verir, ham hayali ile iktidar ilericilerine değil, koyu Vahdeticilere yardım etmektedirler. 

Bilmezler ki yeni bir ihtilal sağı da solu da süpüren ve uzun vadeli bir partisizlik rejimi olacaktır. 


Ey sağduyu Türkiye'ye uğramaz mısın? 


Amerika Tarım Bakanlığı'nın bir raporuna göre son on beş yıl içinde tarım gelişmesi bakımından yirmi altı devlet içinde İsrail birinciliği kazanmıştır. 

İsrail denen devlet Osmanlı İmparatorluğu'nun bir ili bile degil de bir mutasarrıflığıydı.* Biz rahmetli Cemal Paşa karargâhı ile orasını dörtte üç çöl olarak bırakmıştık. Halkını beslemek için Hama ve Humus bölgesinden buğday getirmek lazımdı. Hem cep- 


135 İl ve ilçe arası bir yerleşim birimi, sancak 


179 


KURTULUŞ 


heye, hem halka vetişemeyeceğimiz için halkını Hama ve Humus laraflarına göç ettirmiştik. 

Bütün ötesini bırakınız: Adalar denizi ile Hatay arasında iki üç İsrail vardır. 


Yahudi akıllıdır, deriz. Eğer bu bizde akıl yok demekse, Batı'dan akıl “ithal” edebilirdik. Eğer para yardımı dersek, sadece 1945'te hazinemizdeki altın ve döviz yedeğinden başka Amerika ve Batı'dan aldığımız milyarları düşününüz. 1950-1960 arasında Park Oteli'nde bir basın toplantısında başbakan: 

— Plan da ne demektir, demesi üzerine başta rahmetli Peyami Safa olmak üzere nice gazeteciler kendisini alkışlamışlardı. 

Hacet yok, Meşrutiyet'te İstanbul'un yarısı yandı. Elli yıldır yapı doldurduğumuz pek çok yerleri de bomboştu. Pekiyi, biz devlet hazinesinden ve kendi kesemizden bir koskoca şehir yapacak para harcamadık mı? 

Harcadık. 


Eğer sanat ve bilgi kontrolü altında harcasaydık, on kuruş fazlasına ihtiyaç olmaksızın, birinci sınıf bir Batı şehrimiz olmaz mıydı? 

Olurdu. 

Ne elde ettik? “Pis ve iğrenç bir endüstri şehri kenar semtleri” topluluğu! 


İsrail'e tavuk ve yumurta satardık. Şimdi İsrail belli başlı tavuk ve yumurta ihracatçısı! Başlıca ticaretlerinden biri turunçgiller! Heybeliada arkasından tutun da Hatay'a kadar turunçgiller, zeytinlikler cenneti içindeyiz. 

Köyde boş kalan iş saatlerini değerlendirerek gözlerimizle gördük, Afrika'dan ağaç getirip İngiltere'ye kontrplak çıkarmaktaydılar. 
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Her ne ise, geçenlerde İstanbul camilerinden birinde bir hoca, savcıların aktarılmalarından faydalanarak olmalı, 

— Gâvura selâm veren Müslüman değildir, diye vaaz etmişti. 

— Birİsrailli ise, biz devletimizden yıllarca önce üniversitemizi kurduk, demişti. 

Halk yığınlarını o hocaya teslim etmişiz. 

Henüz tam kuruluşlu tek, ama tek üniversitemiz yok. 

Gerçi durmadan döviz alıp Avrupa ve Amerika'ya gidiyoruz, ama selam verirsek, Müslümanlıktan çıkaracağımız gâvurdan akıl alacak değiliz a, bir miktar ticaret eşyası alıp dönüyoruz. 

İsrail'de Paris, Bonn ve New York eşyası olmadığı için, ortaya uğrayan bile yok! 


Suudi Arabistan kralı dışarıda bulunan elçilerine kadınları ile birlikte davetlere gitmeyi yasak etmiş. Londra'daki elçi, pek sıkılmış olmalı ki gazetecilere: 

“Ben de şaştım buna!” demiş. 

Sultan Hamid devrinde bizim Girit valisi bir suareye gider. 
Konsoloslar ve Hıristiyanlar eşleri ile beraber. Yalnız bizimki tek başına. Davette bulunanlardan birinin taş atması üzerine Fransızcayı pek az kekeleyen valimiz: 

Bizde, demiş, femme maison clef poche. 


Kadın evde, anahtar cepte! O devirde ahlakın ne kadar düşük olduğunu da vakanüvistlerimizden'* ve yabancı seyyahların kitaplarından öğreniyoruz. Eski Osmanlılarda eşlerinin çarşı hamamına gitmemesini nikâh şartı koyanlar çoktu. 

Ne ise, Atatürk biz Türkleri ne İslamda ne Türklükte olmayan bu köle-kadın utancından kurtarmıştır. 


136 Resmi tarihçi 
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Eski padişahlar içer, karaciğerleri bozulup içemez hale geldiler mi, içkiyi yasak ederler, içenin'başını k8$erler ve kendileri şehirde kol gezerlerdi. hafi | 

Keyif ehli içkiye başlamak için sağlam ciğerci yeni bir padişahın tahta çıkmasını beklerdi. 

Sapsarı ve bir deri bir kemik Cezayir diktatörü Bumedyen de Cezayir'de sıkı bir içki yasağı koymuş. Daha önceki diktatör ve demagog Bin Bella'yı Cezayir şarap bağlarını arpa tarlasına “ihtida” ettirmekten dostu Kastro güç alıkoymuştu. 


Geçenlerde bir Batı gazetesi Vatikan'daki meclisin pek önemli kararlar alıp dağıtılması üzerine: 

— Katolik kilisesi yirminci yüzyıla ayak bastı, diyordu. 

Atatürk devrimleri kırk yıl önce Müslümanlığı bu bahtiyarlığa, yirminci yüzyıl medeniyetinin İslamlığı olmak mutluluğuna kavuşturduydu. 

Paris'te bir davet farz ediniz. Türk elçisi eşi ile birlikte. Suudi Arabistan elçisi yalnız. İkisi de Müslüman. 

Türk elçisi yemekte şarap kadehini kaldırır, Cezayir elçisi limonata bardağını. İkisi de Müslüman. Zaman ile “ahkâm”ın!7 
değişeceğini söyleyenler de Müslüman bilginleri! 


Bir okuruma : “Biz çocukluğumuzda kendimize Türk demezdik. Tarih eğitimine göre askerlikten başka hiçbir iş yapmamıştık. 
Medeniyette, ilimde, sanatta yerimiz yoktu. Kafamızın düşünce tarafı Farstı. Dilimize gelince çarşıda pazarda, evde kahvede ko- 


137 Emirler, buyruklar, yasalar 
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nuşmaktan başka işe yaramazdı. Onunla ne ilim ne de edebiyat yapabilirdik. Köklerimizden yalnız “müstehcen”ler' için faydalanırdık. “Ci” gibi Bulgarcaya. bile geçen zengin ekimiz ancak “pırasacı”da kullanılırdı. “Türkçü” demek, Neüzubillah!*? Hemen, “Ya siz Türk mü satarsınız?” derlerdi. 


Türkçülük hareketinde biraz kendimize gelir gibi olmuştuk. 
Fakat Ziya Gökalp bile Arapçayı, kök olarak temel tutardı. “Ger çek” değil, “şeniyet” derdi. Onun devrimciliği “şeniyetçi” demeye cüret etmiş olmaktı. Şimdi ülkü ucciğiimze karşı Osmanlıca “gaye-i hayal”i ancak “mefküre”ye çevirebilmişti. 


Atatürk işte bu Osmanlı aydınları ile karşılaştı. Kendi dili de koyu inşa!” diliydi. 

Fakat Türklüğü iki aşağılık kompleksinden kurtarmak için tarihte ve dilde alabildiğine yürüdü. Tarih mi, bütün medeniyetlerin babası bizdik. Dil mi, bütün dillerin temeli bizimkiydi. 


İlk defa Türkçe köklerinden ilim terimi yapıldığı gün davayı kazanmıştık. Bende başından sonuna Dil Kurumu'ndaydım. Biz özleştirmeci değildik. Bu düpedüz bir hayaldi. Biz anlaşılmayan Osmanlıcayı anlaşılan Türkçeye çevirmek için çalıştık. Özleştirmecilik anlaşılmayan bir dili anlaşılmayan bir dille değiştirmek demekti. 

Konuşma dilinde olmayan veya o dile geçmeyen söz ha “ev” yerine “beyt,” ha “kelime” yerine “tilcik.” İkisi de bir, ikisi de “belagat” “Can”ımızdan, “mal”ımızdan, asılları yok Farsça, yok Arapçadır diye vaz mı geçebilirdik? Özleştirme denemesini bu aşırılığa kadar götürenler olmuştur. “Can” yerine “tin” dendi. 


138 Ayıp, çirkin 
139 Tanrı'ya sığındık. 
140 Nesir 
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Uydurmacılığa karşıydık ve iyi Türkçe bilen için uydurmaya ihtiyaç olmadığı inancını savunuyorduk. 


İki aşağılık kompleksinden Türklüğü kurtarmak için girişilen ilk aşırılıktan ırkçı ve koyu milliyetçi ile özleştirmeci doğdu. 
İkisi de birer dert, Hiç kimse geleceğin kelimesini yaratamaz. Terimler dışında, bütün sözler konuşma dilinde yaşayanlardır. Bunların ne zaman neye değişeceklerini kimse bilemez. 

Eskiden evlerde bir şiir veya roman okursak anlamazlardı. 
Bugün anlamayanlar arasında ben de varım. 

Bir devrik cümle çıkardık. Konuşma dilinin edebiyatta ve her dilde nasıl kullanıldığı belli. Nedir o dil ki tarih yazarken İstanbul'u Fatih aldı, diye yazarız, romanda, aldı İstanbul'u Fatih, diye. Nasıl dildir o ki coğrafya, fizik, matematik dili grameri ile roman dili grameri birbirinin tam tersidir. 

Ve niçin “tam” değil de “tüm!” Niçin “halbuki” değil de “oysa?” 

Milli Eğitim Bakanlığı edebiyat, Türkçe ve hele okuma kitapları üzerinde iyice durmalıdır. 


Dosyalarımın arasından çıktı. Bir kartpostal. Yazısı Fransızca: “Parlement de la Turgute. 4-17 decembre 1908.” 

Yarısı sarıklı hoca. Anadolu'dan, Rumeli'den, Hicaz ve Yemen'den, Irak ve Libya'dan birer ikişer sarıklı sakallı. Tanıdığım var mi, diye bakıyorum. Var: Sol uçta Talat Bey. Sonradan sadrazam Talat Paşa. Yanında kendisi gibi Edirne'den seçilme Rıza Tevfik. Yüz elliliklerden. Ortalarda Rıza Nur. Hani Londra Müzesi'ne Mustafa Kemal'i öldürünüz, diye vasiyet bırakan koyu milliyetçi. Okuldan beri Atatürk düşmanı olduklarını söyleyen ırkçı-mukaddesatçı takımının piri üstadı! 
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Gerçi seçim iki dereceli, ama demokrasi mi, demokrasi. Bir Rum milletvekili: “Ben Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım!” 
der de İttihatçılara dinsiz gözü ile bakan hocaların alkışına tutulur. Ortası da var, ortasının sağı da, solu da var. İstakholm Sosyalist Kongresi'ne delege bile çıkarabiliriz. 

1968'e geldik mi, meclisli ve seçimli devrimizin 6O'ıncı yıldönümünü kutlayacağız. 


Memleket çok değişti. Evet. Hekimliğimiz çok ileride. Evet. 
Sanat ve bilim hayatı da çok ileride. Evet. Ama o kartpostaldaki sarıkları çıkarın, sakal ve bıyıkları tıraş edin, politikacı kafası tıpatıp. Rumcusu yoksa da Rusçusu var. Hem Türkten! Mukaddesat sömürücülüğü yapıldı mı, ödenekçiler sus pus. Kara kuvvet korkusu. Kara kuvveti yok olmuşken yaratan da demokrasi politikacısı. Şair: “Putunu kendi yapar, kendi tapar!” demiş. Onun gibi biz de şeytanımızı kendimiz yetiştiriyoruz, sonra şerrinden kurtulmak için ne halt edeceğimizi bilmiyoruz. 

Kültürsüz demokrasi. Felsefesiz demokrasi. Ülkücüsüz demokrasi. Ha fesli sarıklı, ha şapkalı, ha pos bıyıklı süpürge sakallı, ha “matruş-alel-matruş.” 


$ 


Evet efendim, “Garbın terakkiyat-ı maddiyesini!* almalıyız, diyecek yok ama...”, “Medaris-i İslamiyyi'? ıslah etmeliyiz, doğru ama...”, “Medeniyet-i garbiye'“ medeniyeti şarkiyyeyi'* gerçi geri bırakmıştır. Buna şüphe yok ama...” 


141 Batı'nın maddi gelişmeleri 
142 İslam medreseleri 

143 Batı uygarlığı 

144 Doğu uygarlığı 
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Bütün Tazminat bu “ama...”l! tartışmalarla geçti. Tıbbiyeden hekim sayısınca derviş yetiştirdik. Orduda alaylı mektepli sayısıncaydı. 


Evet efendim, “gerçi Kanun-i Esasiye'ye'” 


göre bütün Osmanlı vatandaşları müsavidir,““ müsavidir ama...”, “Arap Araplığı, Arnavut Arnavutluğu ile övündüğü gibi, biz de Türklüğümüze dönmeliyiz, dönmeliyiz ama...”, “Dili sadeleştirmeli, Türkçede kendi dil kaidelerimizi hâkim kılmalıyız, kılmalıyız ama...” 
Meşrutiyet'te “efendim gerçi harbe girmemeliydik ama...”dan, 


“evet harbi kaybettik, battık, battık ama...”ya kadar “ama”lı geldi geçti. 
LL 


Kurtulduk. “Evet Mustafa Kemal Paşa vatanı kurtardı, şüphe yok ama...” “gerçi dinde ne tekke vardır, ne medrese, bunları kaldırmamız iyi oldu, oldu ama...”, “İstanbul'a yetişip de Fas ile Cezayir'e yetecek kadar selatin!*” camiimiz var, Ayasofya'nın dünya değer mozaiklerini açıp müze yaparak medeniyet dünyasına ayrıca bir büyüklük örneği vermekliğimiz, doğru, doğru ama...” “gerçi eğitim birliği ve laisizm şart, bunlarsız değil medeni, adam bile olamayız, doğru ama...”, “Evet efendim Atatürk gerçi Atatürk ama...”, “Medeni Kanun Medeni Kanun ama...”, “kadın hür olmalıdır, olmalıdır ama... Demokrasi elbette bir ilerleme rejimi olmalıdır, biz Atatürk devrimlerine bağlı kalmadıkça bu bir gerileme rejimi olur, olur ama... Gerçi CHP Atatürk partisidir, dir ama... Gerçi AP gericileri başından atmıştır, kendini ekonomi ve endüstri ve tarım 


kalkınmasına vermiştir, vermiştir ama...” 


145 Anayasa 
146 Eşit 
147 Sultanlar 
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Yüzyıl geldi, geçti, hâlâ ama, günaydın ama, tünaydın ama, merhaba ama, selamünaleyküm gene ama... 

Softacası Emmâ'dır, Türkçe değildir, Arapçada mana-yı şartı tazammün eder,“ ah şu Arap şartını bırakalım, demek aklıma geliyorsa da bu defa bir “ise de...” Çıkarılıp bir yüzyıl da onunla milletin ve devletin canına okuyacaklar. 

Hani doğrusunu isterseniz, biz de hâlâ yaşıyoruz ama... ayakta duruyoruz isek de... 


Ah ne olur, “ama”sız bir kalkınma, maddi manevi kalkınma! 


Aybar'ın Anıtkabir defterine yazdığı bir söz hayli tepki yaratmıştır: “Senin deyiminle bizi mahvetmek isteyen emperyalizm ve yutmak isteyen kapitalizme karşı biz TİP'liler en ön safta mücadele ediyoruz.” 

Bir defa saygısızlık. Anıtkabir'de politika yapılmaz. 

Sonra da alabildiğine “yalancılık!” Yeryüzünde bir tek emperyalizm var: Onun da rengi kızıl. En korkunç kapitalist de işçiyi, ırgadı, emekçiyi yarı aç bırakıp tekelinde tuttuğu bütün kazanç kaynakları gelirini bu emperyalizmi silahlamak için harcayan faşist taklidi otoriter, totaliter diktacı sosyalist imparatorluğu! 

Aybar ve partisinin yapmak istediği ise bizi bu emperyalizmin pençesine düşmekten kurtaran hürriyet cephesi dayanışmasından Türkiye'yi çekip yapayalnız bırakmak! 

Ve arkası belli... 


148 Arapçada şart anlamını içerir. 


187 


KURTULUŞ 


Yalnız yalan değil, dolan da: Kızıl emperyalizme karşı Balkan ve Sadabad Antlaşması ve çeşitli Batı antlaşmaları yolunu açan Atatürk! 

Kapitülasyonlar devrinden kalma imtiyazlı ve sömürücü yabancı sermaye şirketlerini tasfiye ettikten sonra, Türk şartlarına uyucu Batı sermayesini Türkiye kalkınmasına yardıma çağıran gene o! 

Ankara Palas Oteli'ni bile Fransız sermayesine verdiydi. Çünkü ciddi bir anonim şirket sermayesi dahi sayılamayacak bütçemizle ona da yetişememiştik. Yarıda bırakmıştık. 

Karma ekonomiyi kuran o. Özel sektöre Çarşamba-Bafra demiryolu imtiyazını veren o. 

O, ferdin yaratıcı enerji ve gücünü işleten ekonomi rejimine inanıyordu. Marxizme asla inanmıyordu. 

Ama defterdeki o cümlenin gerçek manasını biz anlarız: Türkiye'yi Atatürk'ten kurtarmak! 


Atatürk istilacı Batı ile çarpıştığı vakit aynı istilacı Batı'nın tehdidi altındaki sosyalist dünyadan yardım gördü: Bu borcunu iki dünya arasındaki Anadolu şeddini savunmakla “ma-faiz”* ödemiştir. 

Ama büyük kaygısı Batı ile hesaplaştıktan sonra Sovyetler tuzağına düşmekten kurtulmaktı. 

İçeride de buna çalışanlar olduğunu biliyordu. Birinci meclisin toplantısında: 

— Efendiler aramızda casuslar vardır, dediği zaman milletvekilleri arasındaki komünist ajanını kastediyordu. 

Ondan sonra Atatürk, meclislerine komünist ajanı sızdırmamaya pek titizce dikkat ettiydi. 


149 Faiz 
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Anıtkabir defterinden o yaprak yırtılıp atılmalıdır. 


Savaş mertçe olmalıdır. Mızrak ucuna Kuran takarak saf bozuculuğuna kalkışma yok! 


Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerindeyiz. Bizim cephenin çöktüğüne hiç şüphe kalmamıştır. Bulgaristan da teslim olunca büsbütün kötüledik. Bir faydası var mı yok mu bilinmez, ama herkeste, ah bir tekli barış yapabilsek özleyişi var. Büyükada Yat Kulübü'nde İttihatçı kodaman doktor Nazım ve arkadaşları ile toplanıyoruz. Yahya Kemal korka korka: 


— Acaba bir barış denemesi yapsak mı, deyince Doktor Nazım, sert ve kaba: 

— Türkler kancık değildirler, demesin mi? 

Böylece Mondros'a kadar bekledik. Doktor Nazımlın| da utancından yüreğine indi veya silahına sarılıp dağa çıktı sanmayınız. 
Avrupa'ya kaçtı. 


Bize taş atmasalar yazmazdık, ama CHP'yi eğer çoğunluk sistemi olsa, bu defa mecliste 12 milletvekilliğine düşürecek kadar bozguna uğratanlar şimdi bir hava tutturmuşlar: Yolumuz yoldur, liderimiz lider, sonuna kadar aynı yolda gideceğiz. 

Pekiyi, partinizin can çekişmesi pahasına İnönü'ye gösterdiginiz bağlılığın onda birini Türkiye'yi kurtaran Atatürk'e gösterseydiniz ya... 

Türk çocuğuna ilkokulu bitirmedikçe yabancı dil ve yazı öğretmek yasak vc üstelik anayasa korurluğu altındaki eğitim birliği devrimine de aykırı olduğu için kendi ilinde hafız okullarını kapayan Amasya valisini sizin bir milletvekiliniz curnal ettiydi. 
Siz de onu partiden kovacak yerde valiyi yerinden ettinizdi. 
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Basılı seçim programınızın birinci sayfasının altına karnı yarık koskoca din propagandası ekleyen siz değil misiniz? Ya Ulus'un o yüzler kızartıcı klişeli birinci sayfası? 


Demek Latin yazısını alan, şapka giydiren, halife ve padişahlığı kaldıran, kadına hürriyet ve haklarını veren, Medeni Kanunu çıkaran Atatürk ortada da siz sadece Nasır talanı usulü toprak dağıtıcılığı veya sadece toplu sözleştirmeciliği ile onu sağda bırakıp soluna geçmişsiniz ha! 

Arap harfçi sol, tekkeci sol, türbeci sol! Eski “zafer-i nihaiye" kadar”cılar gibi, sizler de “hezimet-i nihaiye”ye “kadar! 

Uslanmak da mı ayıp! 


Ama gene de son söz teşkilatındır. Onun için de kan ağlayanlar kendilerini toparladılar mı, kurtulma çaresi vardır. 


Radyoda seçim haberlerini dinlediğimiz sırada, İstanbul'da ve taşrada işçi bölgelerinin ne komünist sola, ne de koyu devletleştirmeci orta soluna oy vermemiş olduğu dikkatimize çarptı. Proletaryacıya sınıf kavgası solculuğunun CHP'ye “maliyeti pek ağır olmuştur. 

27 Mayıs ve sonrası fırsatını da kaçıran CHP kesin sonuç bilinmemekle beraber, yeniden ve büyük farkla ikinciliğe yuvarlanmıştır. 

Ortaçağ sistemi medreseciliği bütçesini bir buçuk milyondan on altı milyona çıkardığını, basılı olarak ev ev, kahve kahve yaymakla aydınları kaybetmiş, sağdan da hiçbir “iltifat” görmemiştir. 


150 Son zafer 
I51 Son bozgun 
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CHP'nin yardımı ile ve sözde AP'ye oy kaybettirmek için yer üstüne çıkan yeraltı komünistliğinin de ne işçi bölgelerinde ne de köylerde tutunamayışı pek umut verici olmuştur. Komünistlik Türkiye'de pek az kimse için bir inanç, gerisi için de bir kapılış, bir ruh hastalığı ve bir entelektüel züppeliği olayıdır. 

Kuvayı Milliye'den beri hangi seçimde komünistliğe, CHP'nin yardımı ile bugün olduğu kadar hürriyet verilseydi bundan az oy kazanmazdı. 

Meclise bir iki komünistin girişi, milli işlerimiz için Kızıl enternasyonelin neler düşündüğünü öğrenmekliğimize yarayabilir. 


Bazı büyük gazete solcular kadrosunun petrol, Amerika ve NATO, yabancı kredi ve yardım aleyhine, milli duyguları sömürerek memleket havasını kaplamışa berizcyen demagojileri iflas etmiştir. 

Anlaşılmıştır ki kolayca “güdülen” bazı meydan ve sokak yaygaracılığı, memleket demek değildir. İki şehrin meydan ve sokak havası ile iki üç gazetenin solcu kadrosuna kapılan gedikli ve çikarcı merkez politikacılarının hepsi aldanmışlardır. 


AP'ye şimdilik pek kısa bir iki öğüdümüz var: 1950-1960 tarihçesini masanızın üzerine koyunuz. O devirde politikacılık ve çıkarcılık hırsı ile ne söylenmişse söylemeyin. Ne yapılmışsa yapmayın. Gericiliğe ve nüfus tüccarlığına göz açtırmayın. Politikacılar değil, başarıcılar hükümeti kurmaya çalışın. 
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Aferin sana, içten, gönülden, candan komünist. Seçim nutkunda Türk milletinin kirk yıldan beri semürüldüğünü söylemekle, arkadaşlarının Atatürk ve Kuvayı Milliyecilik sahtekârlığına düşmekten kendini kurtardın. Nitekim Atatürk'e taptıklarını söyleyen 
1946 demokratlarının içten, gönülden ve candan gerici olanları 
“yirmi yedi yıldan beri çektiklerimiz..” diyerek köklerini 1919'a kadar geçmişe salmaktaydılar. 

İmkân var mıydı, Atatürk'e bağlı olmak, fakat şapkaya, peçesizliğe gâvurluk demek, Atatürk'e tapmak fakat padişahlığı, halifeliği özlemek? 

CHP'de bile Atatürkçü medrese ve tekkeciler çıktı. 


Hem komünist, hem Atatürkçü olacaksın! Ha Mekke'de entelijans servisten sarıklı İngiliz, ha bu bizim Kuvayı Milliyeci komünist! 

Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı demek! 

Önce Marksizm, sonra Marksist-Leninizm, daha sonra Marksist-Leninist-Stalinizm, biraz daha sonra Marksist-Leninist-Kruçefizm ve şimdi kâr sistemine dönüldüğü için Marksist-Leninist-Stalinist-Kruçefist-Kosiginizm mezhebi Türkiye'de bir de milli kuyruk takınarak Marksist-Leninist-Stalinist-Kruçefist-Kosiginist-Atatürkizm olacak değil a... 

Bizim komünistler yeraltından yer üstüne çıktılar, ama henüz baklayı ağızlarından çıkaramadılardı. Aferin sana baklayı da ağzından çıkaran fıkara-yı kâsibevü!!5? 


İLİ 
Gerçi bugünkü Rusya'da ırgat üç yüz, mühendis üç bin alıp, “yeni sınıf” ileri gelenleri, saraylar, konaklar ve Hollywood vil- 


lalarında yaşayarak işçinin dördünü 4x4 bir odaya sokup, kendileri dört tekerlekten inmeyerek emekçileri iki ayakları ile baş başa 


152 Kazanç fukarası 
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bırakıp, Amerika'da misli görülmeyen bir sömürücülük tablosu gösterirler, ama cahildir seni dinleyenler, dünyada olup bitenlerden haberleri yoktur seni dinleyenlerin, at dur! 


Belki tutar. Hocanın denize attığı yoğurt mayası gibi! 


Büyük kültür adamı Paul Valery der ki: “Batılı ruhu nerede hüküm sürerse orada ihtiyaçlanma, çalışma, kapital, verim, ihtiras, güç, dış tabiatı değiştirme, fert ve topluluklar arasındaki münasebetler ve değişimler son haddine varır. Batı'nın krizleri bundan doğuyor, ama ihtiyaçlanmayı, çalışmayı, kapitali, verimi, ihtirası ve gücü en az haddine indiren yaşayış ve düşünüş sistemine bağlı milyarlar üzerindeki egemenliği de bundan ileri geliyor. Batı aklı, kendi medeniyeti içinde er geç bir düzenlenmeye varır. Fakat bu sürüler daha ne zamana kadar us pahası ödemekte devam edecekler?” 


Paul Valery söylemeden çok önce, bu gerçekleri o “milyarlar” sürüsünden yalnız Japonya kavramış, tek kurtuluş yolunun tam ve tüm Batı'ya katılmak, onun akıl yolunu tutmak olduğunu görmüştür. 

Tanzimat Japon uyanışından öncedir, ama medreseyi bırakamamış, kafanın iç karanlığı sürüp gitmiştir. 


Asıl Atatürkçülük işte bu Batı'ya katılma, Batı aklı ile kafa içini ışıklandırma demektir. 

Bugünkü Türkiye'de medrese karanlığı, Tanzimat devrinde de olduğundan koyu! Öyle de yaygın ki komünist bile onun içinde pusulanıyor! 
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Cahiller, ahmaklar ve politikacılar medreseyi bir din meselesi sanıyorlar. 


O bir medeniyet meselesi! Batı'nın sağ elinden kurtulduksa, sol pençesine düşmek tehlikesi! 


“Tüm örgütleri emekçilerle... Biz gerçek devrimciler, toplumcular... Cümle satılmışlara ulusal gücün ilk şamarı... Amerikan dolarının etkisi ile... Altı yüz yıllık tarihimiz içinde örneklerini çok gördüğümüz satılmışlığa 1965 yılında artık göz yummayacağız... 
İşçiler, ırgatlar, topraksız ve az topraklı köylüler, tüm emekçiler... 
Siz, yani Türk ulusunun yüce çıkarlarını Amerikan gazoz fabrikalarının reklamlarına atan halk düşmanları... Memleketi parselleyip satma cesaretini gösteren satılmışlara karşı... Dünya gazetesinin emperyalist devletten sağladığı iki buçuk milyonluk dış yardım..” 


Ne Rusçadan Türkçeye çevirdik. Ne de Pekin radyosu yayınlarından gazetemize aktarıyoruz. Bir Türkiye siyasi partisinin mühürlü elyazı kâğıdından olduğu gibi alınmıştır. 

Komünist dili değilmiş de asıl Atatürkçülük dili buymuş. 
Çünkü kızıl enternasyonal Arap memleketleri yeraltı komünistlerine Muhammed, Türkiye yeraltı komünistlerine de Atatürk adını ve nüfusunu sömürmek görevini vermiştir. Sol yumruğu altındaki Arap ülkelerinde Muhammed sınıfı kavgacılığı kurucusu, Ömer komünist, Ali antiemperyalist toplumcu. İyi ki yedinci yüzyılda Amerika keşfedilmemişti. Yoksa onu lanetleyen bir ayet ve hadis uydurulacağına da şüphe yoktu. 

Türkiye'de Atatürk ki komünizme nerede rastlarsanız ayak altında çiğneyiniz, demiştir ve ölmeden önce Ankara Bolşevik büyükelçiliğinden, Stalin'in generalleri yanında, Moskova'ya protestolarını haykırmıştır, oda Türk komünistlerin lideri... 

Altı yüz yıl demelerinden Türk tarihi bilmeyen sınıf “çıkarcıları” oldukları anlaşılan elkâğıdı yazıcılarına Trabzon kıyılarının biraz açığındaki suların altını aramalarını tavsiye ederiz. 
Atatürk'ü, Kuvayı Milliye günlerinde, komünist yapmaya gelenlerin, Trabzon Türkleri tarafından uğratıldıkları akıbetin ne oldugunu gösterir bazı kalıntıları belki bulacaklardır. 

Atatürkçülüğü komünistleştirmek yolu ile Türk gençliğini avlamak isteyenlerin sonu da bugünkü tatlı rüyalarında gördükleri gibi olmayacak! 


Kanser zamanla iyileşmez. Sıtmaya alışılmaz. Zayıflayan göz dura dura daha iyi görmez. 

Şeker hastasına veremli rejimi verilmez. Veremliye ülserli re-Jimi iyi gelmez. 

Cehalet bir kanser. Taassup akciğer veya karaciğer hastalığı. 
Gerilik: Kanser * ülser. 

Biz ne Sultan Hamid istibdadından kurtulmak için ne de tek parti çıkmazından sıyrılmak için hastalıklarımıza uygun rejim bulamadık. “Tabib-i hâzık””3 değil, bal gibi “müteabbip”imişiz.”* 

Elbette istibdat olmaz. Elbette memleket gerçekleri ile durmadan uyuşarak gelişmeyen, donmuş bir “gedikliler oligarşisi” ne soysuzlaşmış tek parti sistemi yürümez. 

Ama işte yirmi yıl sonra listelere bakın. Teşhisleri dinleyin. 
Yirmi yıldır “mütetabbip” ilaçları yüzünden çektiklerimizi düşünün. 
153 Usta hekim 
154 Hekim bozuntusu 
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En son seçim sistemi en kötüsü. 2 milyon çok çok birbirleri ile danışıklı 1400 partizanın kuyruğunda! 


Çamur içinde çırpınıyoruz. Ve yüzdüğümüzü sanıyoruz. Her kulaç attıkça, hele şükür bir kulaçlık daha ilerledik, diye avunuyoruz. 

Teşhis yanlış. Rejim tersine. Reçete kötü. Eczane hileci! 


Hastadan hayır bekleyin. 


Ayıp ayıp... Sen başta aday gösterilmedim diye bir başka partiye git, “Gazetemle ben emrinizdeyim, eğer beni hemen kontenjandan başta gösterirseniz...” de. 

Ayıp ayıp... Sen parti de, “Aman ne iyi bir kazanç bu...” diye sevin, al onu sira başına... 

Ayıp ayıp... Sen git, kırk yıllık lidere: “Ben size gelirim, ama beni kontenjandan seçtirirseniz...” de. O da sana buyur ede. 

Ayıp ayıp... Aynı listede iki aday. Biri gazetesinde daha geçen yıl ille öteki aşılmalı diyordu. El ele buyurun meclise! 


Ayıp ayıp... Bir parti adına milletvekili seçil. O parti tarafından bakanlığa geç. Anlaşmazlık çıkınca, git başka partiye, ben sendenim, seçtir beni, de! 

Vay efendim neden beni baş sıraya koymadınız diye bas istifayı partiden! 

Ah Şarlo Şarlo, ne diye mesleğini bıraktın? Ne olurdu son eserin “Türkiye'de demokratik bir seçim” olsaydı... 

Yahut Şarlo pek kibar kaçarsa, ah Naşit Naşit, ne diye bugünlere erişecek kadar yaşamadın? 
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Arnavuda sormuşlar: “Cehenneme gider misin?” “Maaş kaç?” 
demiş. 

Hem cehennem değil. Hem maaş beş bin lira. Vapur parasız, tren parasız, yan çıkarları da ayrı! 


Bir de demokrasinin gelişmesinden söz ediyoruz Büsbütün ayıp! 

Bilindiği üzere cumhuriyet Roma'da millet egemenliği değil, daha da önemlisi fazilet egemenliği için kurulmuştu. 

Faziletin bizim Cumhuriyet'te hiçbir hakkı olmadığına dair 
27 Mayıs Anayasası'na nasılsa bir hüküm koymayı ihmal etmişiz! 


“Garbın cebin-i zalimi!” affetmedim seni-Türküm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi” beytini hep ezbere bildiğimiz Emin Bülent bir futbolcuydu. Daha ona benzer nice “okumuş” ve “yetişmişler.” 

O zamanlar biz idmanı gücü kuvveti olduğu kadar, ahlak ve karakteri de besleyici olduğu için el üstünde tutardık. 


Sonra işi aylık ve ödenekçilikle bacak tüccarlığına çevirdik. 
Gençlerimiz, eski esir pazarlarında olduğu gibi, satışa çıktı. Şiir mi, boş ver! Nesir mi, çuvalla! Entelektüel mi, kıçına bir top! 

Uzak yolculuklar, pazarlıklar, idare kadrolarında bir sürü parazit. Sonra kapıcı karısı bile spor kumarcısı! 


Tıpkı politika gibi... Hani o beğenmediğimiz “müntahib-i sani”li sistemdeki meclisleri arıyoruz. Sporu bacak satışına çevirmek bile gölgede kaldı. Politikada vicdan satışlarına giriştik. CHP'nin solun- dan AP'nin sağına, MP'nin sağından CHP'nin soluna. Transferler 


155 Batı'nın zalim korkağı 
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alabildiğine. Yılda altmış yetmiş binden dört yılda, türlü kârları ile şöyle böyle yarım milyon. Spor toto her maç için bir kişiyi, seçim toto onun dört yüz mislini ömrünce ummadığına kavuşturur. 


En kabadayısı bin dört yüz kişi iki milyona liste sürer. Ya liste ya hiç! Silsen olmaz, yazsan olmaz. 

Ve tutanağını aldı mı, “bilâ-kayd ve şart hâkimiyet-i milliye- nin kayıtsız şartsız temsilcisi!” 

Haddinse selam durma! 

Topa milletvekili aylığı ile bir tekme attın mı, milli aslan! 


Arkadaşlarını atlatıp 1400 oyla 2.000.000'nun vekilliğini kopardın mı, milli kahraman! 
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Biz bu sol ilmine önce Moskova sokaklarında rastlamıştık. 
Bir uzun sarı çizgi, yanında bir ufak mavi çizgi veya bunun tersi. 
Biri emperyalizm, öteki sosyalizm. Grafik üzerine grafik, rakam üstüne rakam. Grafiklerde emperyalizm aşağıya, sosyalizm yukarıya doğru. Veya konuya göre bunun tersi. Rakamlara gelince, adam boyunda bir kırmızı Bolşevik 15, yanında siyah renkli bir cüce emperyalist |. 

Yahut 5.000'e 50, Se 5.000! İşte kapitalizm! 

Duvar ilmine bakınca Amerika cehennem, Rusya cennet. Bir de başınızı çevirseniz, Allah Allah, sokak da, halk da, yaşayış da hepsi ilim dışı. 


Şimdi bizim üniversite sınıflarının gedikli çakıcılarının pankartları ile sokaklarda sürüdükleri ilim bu. Terimleri basit: Emveryalisı, yeni sömürgecilik, Teksas kuyuları uşaklığı yahu yaoancı şirket avukatlığı vs. 

Oh. ne sınav var ne diploması. Hatta sen profesörü önüne oturtur. ona hukukçu ise bağımsızlık. iktisatçı ise üretim tüke- 


tim dersi verirsin. 
san 


Sağın da, ortanın da ilimleri var. Onlarınkinde de iki kere iki dört eder, dört buçuk etmez. 

Okumaz yazmazlar çoğunluğu. demokrasisinde akademi ve üniversite ilmi olmaz ya, eski fetvacı yobazın daima kendi çıkarına yonttuğu çetele matematiği olur. 

Üniversiteye gelen lise diplomalarının altında devletin mührü ile “fizik ve kimya dersi almamıştır,” kaydı bulunan memleket bu! 
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Birkaç kuşak şalvar mı, pantolon mu, kuşaklarca müzikte alaturka mı, alafranga mı. 1946'dan beri yer üstü ve yeraltı okullarında Latin yazısı mı, Arap yazısı mı, Türkçe mi yoksa Arapça ezan mı, koyu Osmanlıca mı, arı Türkçe mi, daha sayalım, bay mı, bey mi, general mi, paşa mı, nede karar kılacağımızı bilemedik. Bilemiyoruz da. 

Sokak sağa sola yalpalayana sarhoş deriz. Hele devr-i dilâra-yı demokrasiden! beri bedmest'”? olduk. 

Geçenlerde bir hanım İngiliz kadın dostunu eski tarihi camilerden birine götürür. Kılavuzu turizmin de temsilcisi. Hanımın Türkçe konuştuğunu görünce: 


156 En hoş zaman olan demokrasiden 
157 Kötü sarhoş olmak. 
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— Ne hal bu? Sen yanındakinden daha açıksın, diye çıkıştıktan sonra kendisine adeta “tecdidi-iman” ettirmek ister. Söylemediğini bırakmaz. İstanbul'da! Fatih'in biraz ötesinde! 


Eskiden kalma bir adam da değil. Genç. Kendi yaşındakiler üniversitede. Biz onu kendi okulumuzda böyle eğitmiş, okutmuşuz. Biz 1945 devrimcileri! 
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Atatürk'ün hatıralarında şu satırları okuyanların gözleri yaşarmış olsa gerek: “İstanbul sokakları İtilaf Devletleri'nin süngülü askerleri ile dolmuştu. Boğaziçi, toplarını sağa sola çeviren düşman zırhlıları ile lacivert sularını göstermeyecek kadar örtülüydü. Herkes sokaklarda hatıra hayale gelmeyen hakaretlere uğramamak için, caddelerin duvar diplerinde büzülerek, eğilerek ve korkarak geçiyordu. Koskoca İstanbul'un yüz binlerce halkı sesleri kısılmış bir haldeydi. İstanbul ufuklarında yükselen şeyler yalnız düşman sesleri, düşman bayrak ve süngüleriydi.” 


Bizim sol edebiyatına göre, hani geçenlerde müttefik Amerika'nın uçak gemisi bize misafir gelmişti ya, işte bu geliş İstanbul'un o günlerini hatırlatırmış. 

num 


Hayır yanlış. Amerika Hiroşima bombasını atmasaydı ve İstanbul merkez olmak üzere Trakya ve Kocaeli'ni içine alan Kızıl bir halk cumhuriyeti kurmak üzere Stalin'in Romanya'ya yığdığı tümenleri bu atomlu Amerika geri gitmek zorunda bırakmasaydı, işte o zaman İstanbul Atatürk'ün anlattığına ve beterine benzerdi. 

Misafir Amerika hoş geldi, safa geldi. 


158 İnanç tazeletme 
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Evet sevgili okurum, bu savaşçı yazılarımda tıpkı gene bu Babiâli yokuşunun aynı sokağındaki gazetemde kırk beş yıl önce yazdıklarımın tersi var. O zaman Mustafa Kemal'i ve temsil ettiği kurtuluşu kazandırmamak için saray ve işgal kuvvetleri elbirliğine karşı çııpmıyordum. 

Şimdi de Atatürk'ün ve temsil ettiği hür yaşayışın bize kazandırdıklarından ne kaybedilmişse geri almak uğruna ve ne kalmışsa onları kaybetme tehlikesine karşı çırpınıyorum. 


Türkiye'de devletleştirmeci sol demek, otoriter ve totaliter Demir Perde arkası veya Afrika tipi dikta ve kıtlık rejimi altına girmek ve girerek hür Batı medeniyetçiliği davasını bırakıp Kızıl emperyalizm peyki olmak demektir. 

Batı medeniyet sınırları dışında başka türlüsü olmamıştır. 
Olamaz da. 


Her türlü reform 27 Mayıs Anayasası disiplini içinde gerçekleşebilir. Elbette reformcuyum. En baş reform eğitim birliği üzerindeki engelleri silip süpürmektir. 

Ekonomi davası bir din ve mezhep davası değil, bir hesap kitap ve akıl davasıdır. Bağımsız bir devletiz. Hangi iş nasıl işimize gelirse öyle yürütürüz. 

Faşizmin hem de kızılı? Mısır ve Suriye ve bilmem nerede olduğu gibi! 

Asla! 

Bile bile gidenler, aldatılıp götürülenler, satılanlar ve satın alanlar, budala veya cezbeliler* vardır. 


159 Kendinden geçenler 
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KURTULUŞ 


Hiçbiri tehlikeyi görmekte olanların yurtseverlik aşkı ve savasma enerjisi üstünde değildir. 


Kırk beş yıldır yendik... Gene de veneriz. 
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İsimlere bir göz attım. Birkaçı hep tanıdığımız komünist. 
Ama nasıl komünist? Deniz suyu nası! tuzlu ise, Üsküdar nasıl İstanbul'un Asya yakasında ise. tren nasıl ray üstünde yürürse öyle komünist. 

Sakladığı da yok ki... “Ben komünistim” diyor. Kanun yasak ettiği için maskesi sosvalisi. Rusyacı komünist. Sofhozcu komünist. Belki de Pekin aşırısı gibi. Kruçef”e burjuva diyecek kadar koyu, fırınlayıcı, ölüm kampçısı komünist. 

Ama seçime girecek. “Milli bakiye” denen oy sadakasından seçilecek de! 


Hep bunu biliyoruz. Pekiyi neden komünist adı ve sanı ile ortaya çıkmasına izin vermiyoruz? Komünistçe yazı, şimdi yazdığından, komünisiçe söz şissdi söylediğinden farklı olmayacak ki... Onu da “tebdil” gezmekten. kendimizi de aptal yerine alınmaktan kurtaracağız. 

Hayır daha başka da bir şeyden: Nazım Hikmet'i hapse atanlar bugün güvertelerde bağrıla bağrıla satılan şiirleri için mahküm etmiş değil midirler? 141 ve 142 yürürlükte. Bütün Kızıl kütüphane çevirileri satışta. Demek bizler, başta CHP olmak üzere yıllarca apaçık bir zulüm yapmışız. Bir suçsuz yazı ve sözü hapislerde çürütmüşüz. 


aya 


FALİH RIFKI ATAY 


Sorarız hepinize: Dünyanın en ücra köşelerinde “teşkilat” kuran on milyonlarca para döken Rusya, can damarı saydığı Türkiye'den çekilip gitmiş midir? Burada ise nerededir? Verdiği para karşılığı aldığı nedir? 

Tehlike midir? Önle! 

Değil midir? Serbest bırak! 

Hem millet meclisine kadar bile bile, göre göre sok, hem de milletin şöyle aldatılmasına yardım et: “İftiradır iftira.” Komünist olsa elini kolunu sallayarak benden oy istemeye gelebilir miydi? 
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ZEYTİNDAĞI 


“Zeytindağı, Cumhuriyet devri edebiyatının en büyük hadiselerinden biridir.” 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
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“Evet on sekizinci yüzyılın sonlarından beri kurtuluş yolları arıyoruz. Altı ihtilal yaptık. 
Doğru 'teşhis' koyan ve doğru 'tedavi' yolu gösteren yalnız Atatürk devrimciliği olmuştur.” 

Falih Rıfkı Atay 


Atay bu kitabında, Ili. Selim dönemi ile 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında gerçekleşen altı ihtilalle bu ihtilallerin Türk insanına kazandırdıkları ve kaybettirdikleri hakkındaki görüşlerini dile getiriyor. Milli Mücadele yıllarına birebir tanıklık eden Atay, eserinde Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok konuda hâlâ bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi verdiğine değinmekte ve bunlar için asıf çözüm yolunun sağ ve Sol görüşten ziyade, Atatürkçülükte olduğunun altını çizmektedir. Bu eser Falih Rıfkı Atay'ın gözünden Atatürk sonrası Türkiyesi'nin de bir panoraması... 
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